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#RomanRhapsody 


abdi ipekçi caddesi 63'nisantası 0212.240.1976 , harvey nichols'larda 


CHANEL 


PLANINUM RARE 
CELLULAR NİGMİ ELİKİR 


HER GECE BİR DAMLA 
SABAHA YENİDEN DOĞMUŞ 


LA PRARIE LABARATUVARI TAR 
GENÇLİK DOLU CİLT HAKKINDA TI 


la prairie 


SWİTZERLAND 


etsuüur 


Liv Tyler Laguna Villa'nın terasında dinlenirken 


Tüm deneyimini izlemek için, www.maxxroyal.com adresini ziyaret ediniz 
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"EN CILGIN 
HAYALİN 
NEDİR? 


asarımcı olmak, Paris Moda Haftası'nın en iddialı defilesinde yürümek, ELLE dergisine kapak olmak, herkesin dilinde olan bir dizide oynamak, Altın Küre Ödül 
Töreni'nde teşekkür konuşması yapmak... Aşık olmak, 
Kuzey Işıkları'nı görmek... Asıl mesele o cevabı bulmak, çünkü hikaye tam da bu noktada başlıyor. Devamında o hayale her 
birimizi ulaştıracak olan, adımları heyecanla atmaktır. Eliniz- 
de tuttuğunuz şubat sayısı da böyle hazırlandı: büyük bir motivasyon, aşk ve heyecanla... Aslında her zamanki gibi... çarpı 
iki misli! Her sayfasında ELLE ekibindeki herkesin fikirleri, 
dokunuşu, heyecanı, tecrübesi, sevgisi, tavrı, titizliği ve hayal 
gücü var. Umarız bunu başta sona tüm sayfalara yansıtıp sizlere geçirebilmişizdir. Özetle, bu sayıyı kendimizi güncelleyerek, 
yaratıcılığımızı özgür bırakarak, büyük bir mutlulukla tamamladık. Kapak kızımız, başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ı 
(ol aldığı film ve diziler nedeniyle) görmeye alıştığımız “eski 
zamanlar”dan günümüze, 2018'in en eğlenceli, enerjik, Hörtöz 
versiyonuna taşıdık. Televizyon ve podyumlardan beş ünlü çifti sayfalarımıza “transfer” ettik. Aşka inancınız kalmadıysa ya 
da herhangi bir sebepten sarsıldıysa, ELLE'in sorularına verdikleri cevaplarla güveninizin tazelenmesi garanti. İster kutlayın, ister ticari deyin ama Sevgililer Günü dolayısıyla şubat 
kalpler, kırmızılar, pembeler ve romantizm ayı. Güzellik ve stil 
o Ze sayfalarımız bunu teyit ediyor. Peki, moda çekimlerimiz? Biz 
bağ 5 sizi etkilemeyelim ama ilham almak serbest! 
Tes Sayfaları keyifle çevirdiğinizi hayal ediyoruz... 


ADLER/ 
Arctic Tango koleksiyonu 


SUZAN YURDACAN 
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KAPAKTA 


70 NE KADAR ÇİRKİN 
O KADAR GÜZELİ 


Kaba ve çirkin spor 
ayakkabıların moda dünyasına 
dönüşü 


NASIL SEVDİLER? 


Beş ünlü çiftle aşkı konuşmak 


>: 


üzere buluştuk 


100 FARAH ZEYNEP 
ABDULLAH 


Büyük düşünüyor! Ekranlara 
Gülizar dizisiyle dönen Farah 


Zeynep Abdullah'la çok özel 


BU SAYIDA 


62 MODA KEHANET 
PEŞİNDE 
Uzaya dair semboller, astrolojik 
desenler bu sezon tasarımlara 
ezoterik bir dokunuş katıyor 


PHOEBE PHILO'DAN 
ONCE VE SONRA 


82 


Dedikodular gerçek oldu! 
Phoebe Philo, Celine'den ayrıldı. 


Şimdi ne olacak? 


ÇİNDEK 


RADAR 


47 FOKUS, TREND, 
GÜNDEM, SİNEMA, 
GÜZELLİK 


MODA 


114 SEN SUS MONTUN 
KONUŞSUN 


Yüksek moda sahnesine giren 
puf montlar nasıl giyili 


yıktık! 


126 KEEP DREAMING 


Üyurken gezenlerden misiniz? 
Gezerken uyuyakalanlardan mı? 
Bu hallerinizin aşkla bir ilgisi 


e Kuralları 


olmalı... 


GÜZELLİK 


158 GÖZLER SIMSIKI 
KAPALI 


Mükemmel bir göz makyajı için 
size en yeni ve (en) parlak fikirleri 
SUNUyOruz 


EKSTRA 


179 AKDENİZ GÜNEŞİNİN 
ALINDA 


Stil ikonu İnes de la Fressange 
bizi Fas'ın Cebelitarık kıyısındaki 
egzotik şehri Tanca'ya davet 


ediyor 


Farah Zeynep Abdullah'ın üzerinde: Siyah, logolu 
büstiyer, 53400, siyah, logolu şort, 52800, siyah 
choker, 51300, hepsi CHRISTIAN DIOR. Pembe fırfırlı 
bluz, SUDİ ETUZ, fiyatı istek üzerine. Altın rengi 
bileklik, 5495, sıralı altın rengi bileklik, 5795, gümüş 
bileklik, 5495, sıralı gümüş rengi bileklik, 5795, hepsi 
MER'S. Zümrüt taşlı yüzük, 1500$, pırlanta taşlı art 
deco yüzük, 2200 $, ikisi de MELİS GÖRAL. Istakoz 
formlu küpe, BEGÜM KHAN/ASSOULINE BEBEK, fiyatı 


istek üzerine. 


HER SAYIDA 
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BOTANIÇALS 


// Doğanın daha iyi hali, 
saçının daha iyi hali 


Silikonsuz - Parabensiz - Renklendiricisiz 


GÜÇ KAYNAĞI 
KİŞNİŞ SERUM 


Aromatik esans ile canlandırıcı 
kokuya sahip , kişniş tohumu yağı 
içeren formülü saçları kökten uca 
güçlendirir.* Dökülmelere karşı 
korur.** 


Favorimiz: Saçları kökten uca 
güçlendiren” ve koparak 
dökülmelere karşı koruyan”** 

güç kaynağı serum. Birkaç damla 
saçlara dipten uca uygulayın. 


BOTANISALŞ 


Kişniş (Coriandre) 
GÜÇ KAYNAĞI 


Serum 


| 


| (zayıf & dökülmeye eğilimli saçlar) 


ilikon aben, 


Ss 
renklendirici çermez. 


125n1€ 


LOREAL 


“ y 
© Şampuan Sonrası 
En İyi Saç Bakım Ürünü*** 


LOREAL 


PARIS 


(O uygulama sonrası instrumental testi **Koparak dökülmeler ***Botanıcals Kişniş Maske 


bakan ama 'gerçek' 
olmayı başaran kadınların 
beğenilerini bu adreste 
'iğneliyoruz' akıllara... 


ELLE kızlarının 
büyülü dünyası. 
Takipte kalın, 
mahrum 
kalmayın... 


FACEBOOK /ELLETurkey 


Dünyada ve Türkiye'de 
ne oluyorsa, anında ve 
bütün temposuyla işte 
tam burada. 


Neleri seviyor, nele 
gülüyoruz? Neleri 
seçiyor, nelere 'kırı 
kart" gösteriyoruz. 
Takip edin, keşfedin! 


Tablet derginiz her ay 
zenginleştirilmiş içeriğiyle 
Apple App Store'da ve 
Google Play'de 


ELLE dünyası her gün 
fazlasıyla bu adreste 


İM ük ela 
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Sİ biz 


AHN.LUVOJON VTTALS 
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Sezonun en şık görünümlerine sporti 
dokunuşlar eklendi. Topuklularla hızlı 
bir koşu yarışına hazır olun! 
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G App Store'dan >» Google play 


na İndirin ile İndirin 

pi r.a 
pa. . " 

i". “Google Play ve. Google Play logosu Google Inc. kuruluşunun ticari markalaridır. 
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ADIM 
ATARKEN 
IŞILDA! 


ÇORAPLAR, 
AYAKKABILAR, 


SİMLİ KUMAŞLAR 


Simli topuklu ayakkabı, ISABEL 
MARANT, 2530 £. Parıltılı 
çorap, URBAN OUTFITTERS, 
30£ 


282 ML 


AŞKI 


HER GÜN KUTLAYIN 
Özellikle de 14 Şubat'ta > 72 
A mma 


W/ 


PA N ) O RA 149 TL'den başlayan fiyatlarla 
pandora.net 


İLKBAKIŞZOOM 


İncili ve taşlı çanta, CHANEL, 53900 £. Renkli ceket, 
SANDRO, 1780 £. Yeşil kapüşo 
Boğazlı kaz 


püşonlu, UNIGLO, 105 £. 
zlı ak, MARC CAIN, 1025 £. 


AKSESUARLAR > 

ROKET ÇANTALAR, —. 
CEKETLER, 
KRİSTALLER, 

TÜVİT CEKETLER 


a #CAUDALİE, ? 
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İLKBAKIŞZOOM 


İnci fermuarlı kazak, SANDRO, 
1080 £. Yün karışımlı beyaz 
pantolon, H&M, 205 £. Kelebek 
tokalı kemer, GUCCI, 2555 £. 
Kristal taş püsküllü broş, 540 £, 
incili yuvarlak broş, 415 £, ikisi de 
PINKO. Gezegen formlu broş, 
CHANEL, 2530 £. Anka kuşu 
formlu broş, LANVIN, 2040 £. 
Swarovski taşlı ay formlu broş, 


ISABEL MARANI, 1290 £. 
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KUTU KĞTU 
PENSEL, 


GRAFİK OYUNLAR 
ÇİZGİLER, 
BLOK RE R 


iş EE, 
ER iğ 


Çizgili elbise, ARTHUR a 
X YGOX, 115 £. Kareli anta, 
LOUJS VUİTTON, 304508. va ks ek 

yakalı kazak, moda editö: 


28 ELLE 


GÜLÜMSETEN 


BİR TATİLE, AYRICALIKLI SEYAHAT 
ETTİREN KREDİ KARTINIZ İLE ÇIKIN 


e 71 - 28 Şubat tarihleri arasında HSBC Premier 
Miles Kredi Kartı ile turizm sektöründe tek 
seferde yapacağınız 1.000 TL ve üzeri 
harcamalarınıza 150 TL Premier Miles Puan 
hediye. 


» Kampanyaya katılmak için 
MIL yazın, 4477'ye gönderin. 


150 TL e Miles Puan 


HSBC 4 HSBC Premier ZİYARET EDİN premier.hsbc.com.ir 
m ,. ARAYIN 08502110112 
sos 1304012 8867 yazıp 4477'ye İğ HSBCTurkiye W EHSBC TR  HSBCTürkiye 


01/23 (100) SMS gönderin, 
ercan sizi arayalım. 


(Z ) Hsec Birlikte büyüyoruz 


KEREM ÇAKMAK 


HSBC Premier müşterisi olmak için bankamızda en az 100.000 TL veya muadili para cinsinden bakiyeniz bulunması yeterlidir. Kampanya; 1 — 28 Şubat 
(dahil) tarihleri arasında, seyahat ve/ya konaklama sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde HSBC Premier Miles Kredi Kartları ile tek seferde yapılacak 
peşin veya taksitli 1000 TL ve üzeri alışverişler için geçerlidir. Kampanya müşteri bazlıdır. Bir müşterinin tüm kredi kartlarıyla (ek kartlar dahıl) yaptığı 
alışveriş işlemleri kampanya dahilinde sayılacaktır. Kampanyaya katılmak için Premier Miles Kredi Kartı müşterilerimizin MIL yazarak 4477'ye SMS 
göndermeleri gerekmektedir. (Gönderilen her SMS, operatör tarifeleri üzerinden 1 SMS olarak ücretlendirilir). Kampanyadan bir müşteri en fazla bir kez 
yararlanabilir. Yurt içi ve yurt dışı işlemleri kampanya kapsamındadır. Premier Miles Puan/NakitPuan ile yapılan ödemeler/harcamalar kampanya 
kapsamında değerlendirilmeyecektir. Kazanılan miller 5 Mart tarihinde kart hesabına yüklenecektir. Yüklenen miller için belirlenen bir geri alım tarihi 
bulunmamaktadır. Bir müşteri (asıl ve ek kartlar toplam) maksimum 150 TL karşılığı Premier Miles Puan kazanabilir. Bu kampanya diğer 


NakitPuan/Premier Miles Puan kampanyaları ile birleştirilemez. HSBC Bank A.Ş. kampanya koşullarının tamamında, dilediği zaman değişiklik yapma 
ve/veya kampanyayı durdurma hakkına sahiptir. 


A MN, 
MMA 
EN #) g/ i 7; 


NEON 


RENKLER 
ÇORAPLAR, 

SANDALETLER, 

EKOSELER 


Yeşil yün çorap, 1290 £, 
e taşlı kadife ayakkabı, 2915 
KA £, ikiside MULBERRY. 
vk . Ekose yün ceket, UNITED 
COLORS OF BENETTON, 
030 £. 


30 ELLE 


SAÇ: ADAM GARLAND/SPACENK.COM, ORIBE ÜRÜNLERİYLE, MAKYAJ: VALERIA FERRELRA/CAREN, MARC JACOBS ÜRÜNLERİYLE, MODEL: ROXANDA/NEXT MODEL MANAGEMENT 


MARCH | 2018 


PREMİEREVİSİO 


CLOUD Gi e 


'YARNS | FABRİCSİ DENİ M 
“ACCESSORİES, I MANUFAĞTURING 


NEW LOGATION: ISTANBUL GÖNGRESS CENTER 
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FREEPEOPLE/ Ğ 

2) HARVEY g 
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küpe, ALICE 
925€, 


Byk Kağan 
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e 


yi 
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Balon kollu bluz, VICTORIA 
BECKHAM/HARVEY NICHOLS, C | | B | | K 
/ 


Sezonun büyük trendi çizgiler 
Sex, rengarenk varyasyonlarıyla 
yeniden geldiler. 


ME. e 


HAZIRLAYAN: OĞUZ EREL 


a 
“ TE X 


Kulplu çanta, 


GUCCI, 2490 €. 


Renkli bluz, 
MUDO, 119. 


ALTUZARRA 


Çizgili terlik, 
ALTUZARRA, 
695€. 


Kolye, OSCAR DE LA 
RENTA, 480 €. 


Renkli gözlük, SALVATORE 
FERRAGAMO, 11240. 


ALTUZARRA 


Şehir rehberleri hediye kutusu, 
PHAIDON/LIMITED EDITION 
BRITALIA WALLPAPER, 1420. 


PODYUM FOTOĞRAFLARI: IMAXTREE.COM, ÜRÜN FOTOĞRAFLARI TASARIMCILARINA AİT 


ARIŞ 


Pırlania Sanalı 
1906 


Ariş Pırlanta ile Anlat Ona Hislerini... 


Mucizelerle dolu “Miracle Koleksiyonu! ile aşkı hisset... 


Miracle Kolye 
1199'L 
P:0.101 ct 


arispirlantasanati arispirlanta aris. pirlanta 
#hisset 


Www.arispirlanta.com 


Desenli elbise, 
MARCHESA 
NOTTE, 898 €. 


İLKBAKİŞS777 g A 


GUCCI, 850 €. 


"m wi 


a i Desenli bluz, 
Ey DOLCE&GABBANA, 
1450€. 


Altın rengi kolye, 
ALIGHIERI, 230 €. 


Uzun kolye, BEYMEN / 
COLLECTİON, 44908 


“Parentesi” 
koleksiyonuna ait bilezik, 
BVLGARI, fiyatı istek 


üzerine. 


; a7 
1 Pp ği p 4 Uzun panço 
» elbise, 
VALENTİNO, 
4400 €. 


CHANEL 


Mistik bir öykünün 
kahramanı olmaya 
#$ varmısınız? Uçuş 
), ; uçuş formları iddialı 
> iksesuarlarla birleştirin. 


Uzun yırtmaçlı 
elbise, ROLAND 
MOURET/ 
BEYMEN, 17250. 


HAZIRLAYAN: OĞUZ EREL 


ge” EİN, 


Saç aksesuarı, 


JENNİFER BEHR, 


İnce topuklu 


PODYUM FOTOĞRAFLARI: IMAXTREE.COM, ÜRÜN FOTOĞRAFLARI TASARIMCILARINA AİR 


kkab Kitap, VALENTINO/ 
GİUSEPPE ASSOULINE, fiyatı 
ZANOTTI, 750 €. istek üzerine. * 
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sensilis 


Naturally Seductive 
ORIGIN-PRO 
EGF 5 


CON PAZ VEGA 


“0 
corlex 


'P ARA RM IR 


sensilis 


gensilis 
OR!GIN PRO EGFS 
0 VG TREATMEN 


. SRİĞİN PRO EGFS 
SAĞ ANTIAĞING SEX 
M 


“MİM CELLULAR F* 


5 BÜYÜME FAKTÖRÜ'SAĞLAYAN TEK 360" 


GENÇLEŞ HRME 


TEDAVISI 
| LA 
İ i' Ni 
| Y | 
| ) 
i P i 
a. cortexpharma.com | gezaniliğrne | 0,00 Tg) 


/ 
7 


N 
N 


va 5 


9.99. 


Uzun küpe, 
GILAN, fiyatı 
istek üzerine. 


Uzun transparan 
- kimono, NATORI, 


Kirmizi sherling ceket, 
COMMON LEİSURE/ 
BEYMEN, 111340. 


Sandalye, 
FORNASETTİ, 
fiyatı istek 
üzerine. 


Z 
a 
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g 
8) 
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— 
pm 
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z 
Si 
> 
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YENİ Ap 


Kırmızının siyahı 
Öpüşü size romantik 
bir öykü anlatırken 
alımlı bir görünüme göz 
kırpacaksınız. 


HAZIRLAYAN: OĞUZ EREL 


SAINT LAURENT 


Uzun çizme, 
TOM FORD, i MA iş 
1690 €. i ; Sa | Gül detaylı ayakkabı, 
N € , SAİNT LAURENT, 1695 €. 


İki kalpli aksesuvar, 
PANDORA, fiyatı 


istek üzerine. 
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EEXANDER MCOÜEE 


PODYUM FOTOĞRAFLARI: IMAXTREE.COM, ÜRÜN FOTOĞRAFLARI TASARIMCILARINA AİT 


“ 3 
MZ am 


a ATASAY 


İLKBAKIŞAKSESUAR 


Örgü işlemeli çanta, 


THE ROW, 4950 $. 


BEYA | 
>İMŞEKLEK 


Karanlıkta dikkatleri üzerinize 
çekmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. 


Bot, LOUIS 
VUITTON, 1780 $. 


FOTOĞRAFLAR: JAMES WOJCIK, STYLING: ANGELA CAMPOS/BERNSTELN&ANDRIULLI, İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: BUSE AKOĞLU 
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ONA HAYAT SIĞAR 
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i 


150.000 km i honda.com.tr : h2.com.tr 0 İf) 
Honda Finans facebook.com/HondaTR : twitter.com/HondaTR : instagram.com/hondatr || | 


İLKBAKIŞAKSESUAR 


Kısa topuklular sezonun favorisi olma yolunda adım 
adım ilerliyor! 


Pudra rengi topukluğ 
ayakkabı, il 7 ' 

THE ROW, * y Siyah, topuklu 

895$, " 4 Sivri burunlu ayakkabı, / ayakkabı, 

> . PRADA, fiyatı istek WE GIANVITO ROSSİ, 

Fiyonklu, topuklu üzerine. 665$ 

ayakkabı, : ; 

MARC JACOBS, 

325$. 


FOTOĞRAFLAR: JAMES WOJCIK, STYLING: ANGELA CAMPOS/BERNSTEIN&ANDRIULL, İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: BUSE AKOĞLU 


ZAMANİN 


* 


- 


RE YOU |. 
NÖT ORDINARY 


BODRUM / APRIL 2018 


lujohotel.com 


İLKBAKIŞALIŞVERİŞ 


h.,  “ 
ON ! Uzun çizme, 
N FRANCESCO 
RUSSO, 890 
 — 
/ 
N 


logolu stiletto, 
BALENCIAGA, 
875 €. 


İnce topuklu 
ayakkabı, 
CHRISTIAN 
LOUBOUTIN, 


Kısa topuklu 
çizme, PAUL 
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WOW 


€. 


EKİ 


askın rengi kırmızı “top” 
Söxonunu yaşıyor. Geri 
Mkalmayın! 
MAYAN: OĞUZ EREL 


Rugan bot, 
GIANVITO 
ROSSI, 790 €. 


Dantelli, topuklu ayakkabı, 
DOLCE&GABBANA, 695 €. 


İp detaylı ayakkabı, 
CASTANER/HARVEY 
NICHOLS, 11880. 


NV Stiletto, JIMMY 


N 


NX CHOO/ 
| — BEYMEN, 
12310. 


Tüylü ayakkabı, 
GIANVITO 
ROSSİ, 720 €. 


Önü açık ayakkabı, 
GIANVITO ROSSI/BEYMEN, 
4395. 


ÜRÜN FOTOĞRAFLARI TASARIMCILARINA AİT 


NA 
WELLA 


KOLESTON 


HER YIKAMADA | 
SAÇ KREMİ GİBİ 


5. kullanımdan sonra ilk sonuçları görün. 
Günlük saç kremi gibi kullanabilirsiniz. 


Zengin yağ içeriğiyle saçınıza eşsiz bakım Eldivene gerek olmadan rahatça saç kremi 
yaparken, ilk beyazlarınızı da kapatın. gibi kullanın, ciltte leke bırakmaz. 


İLKBAKIŞAZ/SVERİŞ 


Altın rengi kordonlu saat, 
LARSSON&JENNINGS, İki renkli saat, 
310 €. ş CHOPARD, 
fiyatı istek 
e üzerine. 


<X & Hayattaki en değerli şey 
a zaman mı dersiniz? 
p' HAZIRLAYAN: OĞUZ EREL 


<7 Bakır rengi saat, WC 
m // SCHAFFHAUSEN, fiyatı 


& istek üzerine. 


kordonlu saat, 
JAEGER- 
LECOULTRE, 


iü PT 


Taşlı saat, 
CARTIER, 


be) 

45 Dal Lİ 
ki 

ç 13400 €. 


"5 Taşlısaat, 
»/ OMEGA, fiyatı 


istek üzerine. 


Taşlı saat, 


CARTER, 


a 


Dikdörtgen 
formlu saat, 
/ LONGİNES, 
15300. 


Altın kordonlu 
saat, JAEGER- 
LECOULTRE, 
5200 €. 


İnce kordonlu 
saat, JAEGER- 
LECOULTRE, 
5200€. 


ÜRÜN FOTOĞRAFLARI TASARIMCILARINA AİT 
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KUSURSUZLUK 
HAYAT BULDU! 


Kusursuzluk ve asaletin 
sembolü Ouasar'da 
hayat başladı... 


.RESIDENCES | OFFICES | SHOPS“İSHOTE 


> www.guasaristanbul.com 


08502884000 
VIATRANS 


Dünyanın I numaralı moda dergisi 


ABONE Ol 
KAZANI 


K Z. TE YERİNE 
SÖ 


9 ELLETurkiye ELLETurkey ELLETurkey 


FOTOĞRAF: ADAM KATZ 


GİYİLEBİLİR 
HAYALLER 


Kariyerine Rick Owens'la başlayan 
ve Y/ Project kolektif oluşumu 
içinde yer alan Cem Çınar, kendi 
markasıyla dünya sahnesinde yer 
almaya hazırlanıyor. 


YAZI: SERLİ GAZER BOYACI FOTOĞRAF: ADAM KATZ SINDING 


em Çınar ismini ilk kez, moda haftası için gittiğim Tiflis'te duydum. 

60'lı yaşlarında Parisli bir moda 

danışmanıyla sohbet ediyorduk. 
Genç tasarımcılara danışmanlık veren 
bu kişi, Cem'den şöyle bahsediyordu: “Y/Projectteki Türk 
çocuk kendi markasını kuruyor, 
inanılmaz yetenekli biri, onun 
ismini ileride çok duyacağız.” 
Onunla temasa geçmeye o an 
karar vermiştim. Sonra kendimi 
gerçek bir millenial'in yapacağı 
gibi Cem'e Instagram'dan mesaj 
atarken buldum. Ardından işler 
gelişti ve bir moda sohbetinin 
içindeydim artık. 

Cem Çınar'ın moda endüstrisiyle ilk gerçek teması 
henüz Paris'te öğrenciyken Rick 
Owens'ta yaptığı stajla başlıyor 
ve ardından Y/Project'in kolektif tasarımcı oluşumuna dahil 
oluyor. “Y/ Project benim için çok önemli. Satıştan üretime ve 


KONFORUN EKLEKTİK HALİ 


Filmi geri sardığımızda Cem'in modaya olan merakını 
keşfetmesi 90'lı yıllara dayanıyor. Giorgio Armani'nin belgeselini izlediği gün içinde aynı şeyi yapma konusunda bir dürtü 
uyanıyor. Bu dürtü onun kariyerini şekillendirirken, zaman 
içinde gerçek olmayan hiçbir öge ve duyguyu tasarımlarına 
entegre etmeme kararı alıyor. “Moda, rüyalarımız ve hayallerimiz doğrultusunda şekilleniyor ve gün sonunda sattığımız 
şey de hayallerimiz oluyor” diyor tasarımcı. “Yine de daha 
gerçekçi hayaller yaratmaya çalışıyorum, gerçek hayatlarımız- 
la bağlantısı olan tasarımlar ortaya çıkarmak istiyorum.” Tüm 
bu hayalleri gerçekleştirdiği yer artık kendi markası Rouge 
Margaux. “Tasarımlarımda seksi bir dokunuş var. Bunu göze 
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sokmadan, elegan bir yorumla yapmayı seviyorum. Eklektik yorumlar 
katmak, renkler ve dokularla oynamak hoşuma gidiyor.” Mesafelerin 
kısaldığı, hayatlarımızın süper hızlı aktığı ve istediğimiz herkesle o 
anda iletişim içinde olduğumuz bir 
dünyada konforun kilit nokta oldu- 

> Gundan bahsediyor: “Ki ben bunu 
a zamansızlıkla bağdaştırıyorum.” Tavd sarım anlamında deneysel çalışmak 
belki de Rick Owens ve Y/Project 
dönemlerinden kalan bir alışkanlık: 
“Belirli silüetler ya da detaylara bağlı kalmıyorum, bu konuda limitim 
ve sınırım yok. Tasarımlar orijinal hallerinden çıktıklarında ve 
başka dildeki parçalarla birleştiğinde bir koleksiyon bana göre 
final halini alıyor. Ve bence her yaştan yaratıcı ve sınırları dışında düşünebilen insan bugünün kodlarını oluşturuyor. Kendime şunu soruyorum: ben ne hissediyorum ve temsil etmek 
istediğim duygu ne?” İşte bu soruların yanıtları karşısında işini 
yapmaya devam ediyor. Cem bundan sonra Rouge Margaux'yu 
bir “maison”a dönüştürmek için çalışacak: “Daha çağdaş bir 
dokunuşla yeni bir “modaevi! yaratmak istiyorum.” 


Spor ayakkabı, Og. 


GUCCI, 670 €. 


GEÇİŞ SÂ ZONU 


Yazı ısıtan “resort” sezonunun göz Vaz 
vi a ağımur 
kırpışlarına, sıcak gülüşlerine, tatlı n 
dokunuşlarına karşı koyamıyoruz. davası 
Ni Ni | Yağışlı havaların en 
Aklımızı alan üç trende göz atın! sas trençkot” // 
HAZIRLAYAN: OĞUZ EREL yeni formları ve kaygan 


yüzeyleriyle “Beni her“ 
fırsatta giy!” diyor. 


Desenli bluz, 
PRADA, 1850 €. Desenli pantolon, 
Pa PRADA, 1850 €. 


Topuklu ayakkabı, İİ 
| Yataktan > 
© Kalkma! 7 
: Rahatlık göze hiç olmadığı kadar 5 
iz güzel geliyor. Koleksiyonları Z E 
z © arasına ustaca yerleştirilmiş 
z pijama “look”lar sizi güzelliğiyle > 
g cezbedecek. 
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FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES TÜRKİYE 


TURKISH AIRLINES () A STAR ALLIANCE MEMBER v> 


Miles&Smiles 


HAYATIN HER ANINDA 
AYRICALIKLARIN KEYFİNİ ÇIKARIN. 


el 


TURKİSH AlRLINES (İ © > 
. e i va 
Mizsö.smles 


classic a 
7 a Sa N b ei 
/ N A 1 N 
K ik 


> N a & 

4 > > > KN h 
ZN ka e 

X M4 a Vİ ie / 


OTEL & ARAÇ KIRALAMA & AKARYAKIT & ALIŞVERİŞ & EĞLENCE 
SAĞLIK & SİGORTA & TURİZM & SHOP&MILES 


milesandsmiles.com | (0212) 444 0 849 


RADARC dağ 


A, 


Erkek modasına yön veren fuar Pitti 4 
Immagine Uomo sonrasında Milano ve 

Paris erkek moda haftalarında yaşananları 
merak ediyorsanız, gelin durum 
değerlendirmesine birlikte göz atalım. 

YAZI: ZEYNEP SOYLU 


İKEMERLER BAĞLANSIN 


Fendi'nin defile alanına girdiğimizde karşımızda duran 
uçuş tablosu, eğlenceli bir defilenin sinyallerini verilmişti. 
Herkes yerine oturduktan sonra dönmeye başlayan bagaj 
bandından Fendi kolileri, Fendi logolu pusetler ve çantalar 
geçmeye başlamıştı. Modeller yürümeye başladığında 
uçuş ekranında isimleri ve geliş gidiş saatleri dönüyordu. 
Defile sonundaysa tabloda Fendi'yi anlatan Family, 
Friends, Freedom, Fancy yazıları dönerken koleksiyonda en 
eğlenceli aksesuarsa açık ara şemsiye şapka oldu. 


YÜKSELEN 
DEĞER GCDS 


Logolu kazakları, çorapları, 
farklı koleksiyon çekimleriyle 
dikkatimizi çeken GCDS, bu 
sezon Teatro Manzonide hem 
defilesini hem de partisini 
gerçekleştirerek gençliğin 

, kalbinde yerini sağlamlaştırdı. 
Parti sonunda dağıttığı sandviç 
ve patatesle puanları topladı 
diyebiliriz. Tiyatronun ortasına 
kurulan GCDS çadırının 
etrafındaki çim alanda masal 
kahramanlarının üzerinde yine 
kocaman GCDS logoları olan 
tasarımlar vardı. 


KARİZMATİK VEDA 


2011 yılından beri Luois Vuiton artistik direktörlü- 
günü üstlenen Kim Jones'un vedası, Paris Moda Haftası'nın öne çıkan haberlerinden oldu. Beckham ailesinin 
yakışıklılarının da dikkatle izlediği defilenin finalinde 
hepimizi Jones'un vedasına yakışır bir kapanış bekliyordu. 
Monogram logolu trençkot giymiş Kate Moss ve Naomi 
Campbell tüm karizmalarıyla son dokunuşu gerçekleştirerek el ele geldikleri podyumu Jones'la birlikte kapattılar. 


LOUIS VUITTON 
FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES TÜRKİYE 
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GODIVA 


Belgium 1926 


v1, N j 
. e” 
vü de... P 


“ÇİKOLATA HİÇ | BU KADAR. 
MÜTHİ iş HİSSETTİRMEMİŞTİ . . 
>. e 


GODIVA öm :5 


RADARGÜNDEM 


ARLAR 
ALINDA 
BİK DERİL 
Ermenegildo Zegna, 
Alessandro Sartori'nin kreatif direktörlüğüyle birlikte attığı 
bütün adımlarda 
hep ses getirdi. 

Bu sezon Bocconi 

ii V > Üniversitesi'nin 

içine girdiğimizde 
her yer karlarla 
kaplıydı, boydan 
boya aynalar bizi 
karşıladı. Podyumun 
ortasındaki kar yığının içinden çıkan 


DEPO TRENDİ 


« modellerin taşıdığı  oPradailkdefakendi binasının dışına çıkarak 

Z koleksiyonda Sar- e birdefile gerçekleştirdi. Renk bloklarının önde 

N tori'nin yine renk *  olduğudefilede desenli gömleklerin altına tenle 
paleti dikkat çekti. “ birleşen bluzlar eşlik ediyordu. Günümüzde her 


şeyi “tag”leme durumu Prada defilesinde modellerin kimlik kartlarını yakalarına yerleştirerek can bulmuştu. Antrepo 
alanında Prada logoları ve naylonlarla sarılı kocaman sandıkların 
arasında oturma yerlerini alan davetliler koleksiyonda da naylon etkisini görüyordu. Bu arada, Palm Angels da koleksiyonunu sıra dışı bir 
mekan ve içerikle sunarak farkını ortaya koydu. En beğendiğimiz detay 
kıyafetlere takılı Palm Angels logolu alarmlar oldu. Yakında herkesin 
üstünde alışverişini tamamlamamış görüntü olacağına eminim. 


HLORANSA 


NEIL BARRETT 


Floransa'nın en 

meşhur meydanı olan 

ve görkemli Davut 
heykelinin bulunduğu 
Piazza Della Signoria bu 
sezon Pitti'nin de en çok 
konuşulan iki davetine ev 
sahipliği yaptı. 200'üncü 
yılı şerefine Palazzo 
Vecchio'da orkestra 
eşliğinde bir defile yapan 
Brooks Brothers, Pitti 
süresi boyunca da 
sarayda sergisine yer 
verdi. Çizgileriyle bu 
sezon daha da gençleşen 
Brooks Brothers 200'üncü 
yılın hakkını ihtişamlı 
defilesiyle fazlasıyla 
vermişti. 


NEIL BARRETT 


NETL BARRETT'IN | 
ASKERLERİ | 

Sade çizgisini transparan detaylarla birleştiren Neil Barrett, kış koleksiyonunda & © 
jean ve kumaşları birlikte kullanmıştı. Yeni 
taşındığı ana merkez binasında ilk defilesini gerçekleştiren Neil Barrett, model 
ordusunda militer çizgilere yer vermişti. 
Bella Hadid'le açılışı yapıp kadın ve erkek 
koleksiyonunu bir arada sunan Dsguared2 
podyumunda western havası esti. 


7 


| 


— 
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NEIL BARRETT 


54 ELLE 


ŞEHRİN İÇİNDE, KALABALIĞIN DIŞINDA; 
TEPE AURA 


WwWww.tepeaura.com 
TEPE AURA 444 4 627 İNŞAAT 


TEPE 


RADARG ÜNDEM HAZIRLAYAN: SELİN MİLOŞYAN 


DIOR VE PAOLO | 
ROVERS!I IŞ Ma 


ali KOLEKSİYONU 
a BİRLİĞİ 2 Oğinsma 
DIOR 0 / 


THE 
yaz 


Roos 


Ve 
di 
pa 
> 
© 
2 
4 


Guinevere 
van 
Seenus, 
1996 
ilkbahar, 
Jean 
Campbell, 
2017 
ilkbahar/yaz 


era 
yoz 


20 Şubat'ta Rizzoli'den 
yayımlanacak olan “Dior Images 
Paolo Roversi” isimli kitap, İtalyan 

moda fotoğrafçısı Roversi'nin son 30 
yılda çektiği Dior'un görkemli “havte couture” 


H&M'in “Uzun koşular için” temasıyla yarattığı 


doğa dostu spor koleksiyonu, sürdürülebilir 
malzemeden oluşan çok çeşitli taytlar, spor 


k 
Kate Moss, : ” 
2018 tasarımlarını içeriyor. 


sütyenleri, kapüşonlu parçalar, koşu, yoga ve 
ilkbahat/yaz Naomi Campbell, Natalia Vodianova 
ve laetitia Casta gibi modellerin taşıdığı, Naomi 
Christian Dior'dan Marie Grazia Chiuri'ye Dior o Campbell, 
e ii A EE 1996 
modaevinin hayal kurduran ihtişam kıyafetlerini Roversi'nin bahar seçili mağazalarda ve hm.comtda satışta. hm.com 
imzasına dönüşen “polaroid” stilindeki şiirsel karelerde 


yeniden keşfetmeye hazır olun. rizzoliusa.com 


antrenmanlar için üstler içeriyor. H&M'i yüzde 
100 döngüsel olmaya bir adım daha yaklaştıran, 
koyu yeşil, siyah ve bej tonlarındaki koleksiyon 


SICAK BİR DOKUNUŞ 


Vakkorama'nın tüm mağazalarında başlattığı 


NEW YORK'TA BİR İTALYAN 


Bottega Veneta, dünyadaki “Vakkorama'larda Give'n Get” adlı anlamlı 
en büyük mağazasını kampanyasına katılmak için kullanmadığınız 
şubat ayında New York'ta, kışlık bir dış giyim ürününüzü 
Madison Avenue 740'ta me en yakın Vakkorama'yı 
hizmete sunuyor. Markanın DA A ziyaret ederek, Given Get 
kreatif direktörü Tomas l V Y sepetine bırakabilirsiniz. 
Maier'in mağazanın şerefine A > i Projeye destek verenler 
hazırladığı, “Icons of New <> Vakkoramalardan 
York” isimli 33 parçalık y benzeri ürün 
Mağazanın illüstrasyon görseli TMC Design kapsül koleksiyon da New Çe eş ei 
LLC'den illüstratör Timothy M. Carroll York Moda Haftası / — — | mevcut indirime 
Talan Çizimi kapsamında mağazada 4 i ekolarak yüzde 
tanıtılacak. Yolunuz düşerse sadece alışveriş yapmakla kalmayın, £. lie <. 10 indirimden 
1400 metrekarelik beş katlı mağazanın mimari yapısını da inceleyin. bn di faydalanabilecekler. 
botftegaveneta.com vakkorama.com.ir 
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LIMAK 


CYPRUS | DELUXE HOTEL 
BAFRA - KKTC 


EFSANEYLE TANIŞIN... b» ŞUBAT 2018 


www.limakhotels.com 


RADARSİNEMA 


David 


iş 
BIR YILDIZA VEDA 
Gelmiş geçmiş en ikonik 
sanatçılardan biriydi David 
Bowie. Şarkıları kadar sanatın her 
alanına yayılan yaratıcı dünyasıyla 
da unutulmayacak. Bu önemli 
yaratıcının son yıllarına odaklanan 
“David Bowie: The Last Five Years” 
(Son Beş Yıl) festivalin !f Music 
bölümünün öne çıkanı. Sanatçının 
ölümünden sonra tamamlanan 
belgesel, Bowie üzerine daha önce 
de film yapan Francis Whately 
imzalı. Bu müthiş adamın son 
yıllarına şahit olmak adına 
kesinlikle seyredin. 


İÇİMDEKİ 
CANAVAR 


Fransız sinemasının 
en sevdiğimiz 
oyuncularından Isabelle 
upperi'in başrolünü 

oynadığı “Madame 
yde” (Bayan Hyde) 
yepyeni bir komedi. 
İlk kez görücüye çıktığı 
Locamo Film Festivali'nde 
Huppert'e En İyi Kadın 
Oyuncu ödülü getiren 
film, modern bir Dr. Jekyll, 
Mı. Hyde uyarlaması. 
Meslektaşları ve 
öğrencileri tarafından 
ezilen (!) bir öğretmenin, 
fırtınalı bir havada 
değişen kişiliğiyle 
yaşadıkları filme konu 
oluyor. Keyifli dakikalar 
için. 
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ÇILGIN MACERA 


Ne kadar kötü, o kadar kült! 
Gelmiş geçmiş en kötü filmlerden 
sayılan ve bu özelliğiyle tanınan 

“The Room” filminin yaratım sürecini 


anlatan “The Disaster Artist” (Felaket 


Sanatçı) festivalin kapanış film 
Oyuncu James Franco'nun yazıp 
yönettiği ve başrolünü oynadığı 
film, Franco'ya Altın Küre'de En 
İyi Erkek Oyuncu ödülü getird 
Başrolde James'e kardeşi Dave 
eşlik ederken, birbirinden ünlü 
isimler de resmigeçit yapıyor. 
Programın gönülçeleni. 


SEVDİM 
BİR GENÇ 
ADAMI 


Gerçek bir olaya 
dayanan “Film 
Stars Dont Die 
in Liverpool” 
(Yıldızlar Asla 


HAZIRLAYAN: MUAMMER BRAV 


BÜYÜMEK DENEN 
ŞU ZAHMETLİ İŞ 


Yılın en çok konuşulan filmlerinden 
"lady Bird” (Uğur Böceği) 
festivalin açılışını yapıyor. 
İnsanların evsiz ve işsiz kaldığı 
2012 yılının Amerika'sında geçen 
film, ünlü oyuncu Greta Gerwig/'in 
ikinci yönetmenlik denemesi. lady 
Bird lakaplı Christine'in ailesinde 
şler karışık. Baba işini kaybetmiş, 
hemşirelik yapan annenin 
maaşıyla idare 
etmeye çalışılmakta. 
Uğur böceğimizse 
büyüme sancıları 
içinde. Anneyle 
kızı canlandıran 
Laurie Metcalf ve 
Saoirse Ronan'a 
bol adaylık ve 
ödül getiren film, 
programın en 
tatlısı. 


Ölmez) İskoç yönetmen Paul McGuigan imzasını 
taşıyor. Aktör Peter Turner'la, kendinden 30 yaş büyük 
Amerikalı aktris Gloria Grahame arasındaki tutkulu 
ilişkinin hikayesi, Turner'ın anılarından perdeye 
uyarlanmış. Annette Bening ve Jamie Beli tutkulu aşka 


yaşam veren isimler. Kaçırmayın. 


Incognito 


pılanbirdeneydekatılımelerkeklerde, 


Yakıngeçmişteya! 
kadın yüzü fotoğraflarını 


kendilerine gösteri 
çekicilik bakımından 
cm x 25 cm boyutlarındaki fotoğrafla 
iyada kameradan 


mdaydı. Erkeklerin 


ilen farklı 
değerlendirmeleri istenmişti. 
da kadınların 


20 


yüzleri yakamerayadoğrudan dön 
dörtte üçlük bir dönüş yapmış duru 
farkında olmadığı gerçek ise, fotoğrafların yarısında 
gözbebeklerinin büyümüş, diğer yarısında büyümemiş 
olduğuydu. Katılımcılar tutarlı biçimde gözbebeği 
büyümüş kadınları yeğlemişlerdi; ama şaşırtıcıdır ki, 
kendi kararlarıyla ilgili herhangi bir içgörüye sahip 
değillerdi. “Bu fotoğraftaki kadının gözbebeklerinin 
diğerfotoğraftakinden2milimetredahabüyükolduğunu 
fark ettim” diyen çıkmamıştı içlerinde. Üzerine parmak 
basamadıkları bir nedenden dolayı, bazı kadınlar onlara 
diğerlerinden daha çekici gelmişti yalnızca. 

Öyleyse seçme işini kim rürütmüştü? Beynin bü 
çoğunluğu erişilmez olan işleyişi içinde bir e 
kadındaki büyümüş gözbebeklerinin cinsel hey 


hazırlık durumuna j işaret ettiğini biliyordu. 
katılan e 


ecan ve 
Çalışmaya 


rkekler ise beyinlerinin bildiği şeyi bilmiyordu 
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HAZIRLAYAN: ESRA ÖZÜBEK 


HER ŞEY 


OTİZMLİ 
ÇOCUKLAR 


KIRMIZI 
ER 
YERDE 


Aşkın rengi kırmızı her yerde. Makyajda 
bu sezon vazgeçilmez renklerin başında 
o geliyor. Hepimiz biliyoruz, kırmızı 


VANESSA SEWARD 


rujun yeri yadsınamaz ama artık bu rengi 
eyeliner'da, farda ve kirpiklerde de bolca 
göreceğiz. Eğer trendlerin gerisinde 
kalmak istemiyorsanız, kırmızı rujunuzu 


beyaz bir kalemle çerçeveleyerek gözleri 


üzerinize çevirebilir veya dumanlı göz 
Kiehl's, otizmli bireyler için faaliyet 


gösteren Tohum Otizm Vakfı'yla 
iş birliği yapacağını duyurdu. 
İş birliğiyle markanın en sevilen 
ürünlerinden olan Ultra Facial 
Cream'in Kiehl's x Matthew 

McConaughey Limited Edition 
Ultra Facial Cream isimli özel 


makyajı yaptığınızda göz kapağınızın tam 
ortasına kırmızı parlak, hatta ıslak duran 
bir farla fark yaratabilirsiniz. Kırmızıyla 
aranızdaki mesafeyi yok edin! 


FERREFİI 


serisi piyasaya sürülürken bir 

sosyal farkındalık oluşturulacak. 
Otizmli çocuklara destek 

vermek için siz de bu kremden 


WUNDERKİND” 
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alabilirsiniz. 


HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ADRES 


Sevgililer Günü kapıda. Hayatınızdaki 
kişiye ne alacağınıza karar 


ÇİFT OLARAK TAZELENİN 


1-15 Şubat tarihleri arasında, 
Raffles Spa'da Sevgililer 


ZAMANI 


veremediyseniz size harika alternatifler 


sunacak bir haberimiz 
güzellik ve bakım ürün 


var. Güncel 


eri hakkında 


keyifli bir alışveriş turuna hazır mısınız? 


Kadın ve erkekler için 
ürünlerine, bakım ürün 


parfümden cilt 
erinden en 


yeni ürün kategorilerine uzanan geniş 


yelpazesiyle Makping 


.com sitesi 14 


Şubat için birbirinden 


arklı hediye 


Günü'ne özel yüzde 20 indirimli 
Togetherness masajıyla aşk 
azelemek mümkün. Spa'nın 
imza masajlarından olan Couple 
Romance, günün romantizmini 
en sevdiğiyle birlikte yaşamak 
isteyenlerin tercihi oluyor. Çiftler, 
Couple Suit'te geleneksel hamam 
eyfi de yaşayabiliyor. 


DURDURUN 


Cristiano Ronaldo, 
Stephen Curry ve 
Jennifer Aniston gibi 
dünyaca ünlü sporcu 
ve sanatçıların da 
uyguladığı, dünyanın 
alanında en güvenilir 


seçenekleriyle göz dolduruyor. Cryo'Therapy markası 
Cryo Stay Young uluslararası alanda büyümeye 
devam ediyor. İlaçsız sağlık kürlerinden olan ve 
vücudu -140 derece soğukla tedavi eden mucizevi 
yöntem Cryto'Therapy için ilk profesyonel merkez 
City's Nişantaşı'nda açıldı. Ve Sevgililer Günü için 
özel paket programlarla sizi soğuğun iyileştirici 
gücünü deneyimlemeye çağırıyor. 
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PREMIUM 
BAKIM SPREYİ 


M7 44 


GÜNEŞTENİ 
KORUR ze 


Uludağ'ın kaynağından cildinize doğal armağan: Muiilağ Milağ Uulağ 
Uludağ Premium Cilt Bakım Spreyleri. Mya prg 
Maden suyunun içerdiği zengin mineraller e İs ce 
cildinizin beslenmesine ve nem dengesini K 
korumasına yardımcı olur. 30 SPF yüksek 
koruma özelliğiyle cildinizi kış güneşinin 
zararlı etkilerinden korur. 


REYİ YUZ SPREYİ 


| uludagpremium.com (9) uludagpremium 


Hlayıanğal figürler, yildizlar topluluğu, uzaya dür semballer; astrolöj ik desenler 
VE tarot en Di 5eZOn aa ezoterik bir a zu Yaa 


Yazı; SELİN: MiLÖŞYAN V ED 


eçliğimiz 3 Temmuz'da Hotel des Invalides'in avlusunda gerçekleşen Christian Dior 2017-2018 sonbahar/kış “haute couture” defilesinde, moda severler en çok saten üzerine işlemeli “Tarot” paltonun 
ihtişamına hayran kaldılar. “Haute couture sihirli ve giyilebilir 
olmalı” diye anlatan Dior modaevinin kreatif direktörü Maria 
Grazia Chiuri, 15'inci yüzyılın orijinal çizimlerinden oluşan 
Visconti di Modrone imzalı tarot kartlarından aldığı ilhamla 
bu ihtişamlı paltoya hayat verirken, N ö Christian Dior'un 
batıl inançlara ve astrolojiye olan tutkusunu da yad ediyordu. 


Mösyö Dior'un, falcısı Madame Delahaye'la sürekli görüştüğünü ve hatta 1946 yılında modaevini kurmadan önce Delahaye'a 
danıştığını biliyor muydunuz? Delahaye'ın, “Şans sizinle Mösyö Dior, modaevinizi açmanın tam zamanı” sözlerinin hemen 
ardından 16 Aralık 1946'da kurulacaktır ünlü Fransız modaevi. 
Günümüzle ilgili küçük bir parantez açarsak, Amerikalı tasarımcı Cynthia Rowley'nin de 2009 yılındaki defilesini Susan 
Miller'ın öngörüsüyle erteleyip başka bir tarihe attığını hatırlayalım. 


Gucci'nin 2017-18 ilkbahar/yaz koleksiyonu için illüstratör 


, 
, 


FOTOĞRAFLAR: GE 


Jayde Fish'in fırçasından dökülen tarot kartları çizimlerini 
kıyafetlere birebir taşıması, Chanel, Christopher Kane ve 
Alexander McOueen gibi markaların ilhamlarını astrolojide aramaları, bu sezon moda sahnesinde ezoterik öge- 


lerle sık sık karşılaşacağımızın sinyallerini veriyor. 


Modanın da tıpkı tarot kartları ya da astroloji gibi rüya 
satıp hayal kurdurduğu düşünüldüğünde, bu “mistik” iliş- 


kinin sırrına ermek zor olmasa gerek. 


SCHLAPARELL'NİN MİSTİK CEKETİ 


Moda sosyoloğu Frederic Godart, 1920'li ve 30'lu 
yıllarda, özellikle Fransız ve İtalyan tasarımcıların mistik, sürreel ve dini etkilere fazlasıyla açık olduklarını 
anlatıyor. Amcası Giovanni Schiaparelli'nin ünlü bir ast- 


ronom olduğu Elsa Schiaparelli, 1938 yılında dönemin sürrealist sanatçılarıyla kurduğu dostluğun 
da izinde görücüye çıkardığı “Astrological” isimli 
koleksiyonunda takımyıldızlardan feyzalıyor, ünlü 
“Zodiac” ceketinde solar sistemin sembollerine yer 
veriyordu. Tam 15 yıl boyunca Dior modaevi için 

yaratıcılığını konuşturan John Galliano'nun 
da Christian Dior'a saygı duruşunda bulunarak koleksiyonlarını astrolojik motifler- 
le beslediğini unutmayalım. 


GÖZ KIRPIYOR 


, PERCOSSI PAPI 


Astroloji, 
ww hakkında yazılan GB 
Besir. kitaplarla, 

BN KİCK MOBLE tüm dünyada 
1DCACE vazgeçilmez bir 
& BOOK SET isme dönüşen 

ve birçok büyük 
(8 markanın iş birliği 


yaptığı Susan 
Miller'ta, moda 
e 
güçlü varlığıyla 
bugün gündemi << 
en çok meşgul 

eden konulardan. 


> ik 7 
Laboratorio Paravicini markalı 


porselen tabak, yıldız haritası 
motifiyle dikkat çekiyor. 


STRENGEM 


DIOR'UN FEMİNİZMİ ASTROLOJİYE 


Aynı yoldan yürüyen Maria Grazia Chiuri 2017 
ilkbahar/yaz koleksiyonunda, üzerine astrolojik 
burçların işlendiği büstiyerli elbiselerle fantastik 
bir defileye imza atıp izleyicileri adeta Alice'in 
Harikalar Diyarı'na sürüklerken, 2017-18 sonbahar/kış “haute couture” defilesindeki, yapımı tam 
1500 saat süren ünlü “Tarot” paltoyla seyirciyi büyülemeye devam ediyordu. Tarot kartları arasında favorisi- 


g Elsa Schiaparelli'nin 
“Zodiac” isimli ceketi 
bizi uzaya ışınlıyor. 


MK |. gi (o Geçtiğimiz 
& A | 4 Noel'de 


Dior'un 
Paris'teki 
Montaigne 
Caddesi'ndeki 
binası, üzerinde 
Christian 
Dior'un en 
B sevdiği nazarlık 
deseninin 
bulunduğu 
| | & O büyükbir 
| GN ) # MM balonveyine 
/ ; i üzerlerinde 
tarot kartlarının 
sembollerinin 
göründüğü 
küçük 
balonlarla 
süslenmişti. 


m — XI 


S 


İ 


(45 #4 DIOR'UN ASTROLOJİ © 
g7 Tukusu O 
i Dior modaevi son 
birkaç sezondur 
koleksiyonlarında 
tarot desenlerine, 
astrolojik motiflere 
yer verirken markanın 
kurucusu Christian 
Dior'un batıl inançlara 
olan merakına da 
atıfta bulunuyor. 
Dior'un ihtişamlı 
işlemelerinin yapıldığı 
Paris'teki Vermont e 
atölyesinde sabahları ! 
mesaiye herkesin burç Christiah 
yorumu okunduktan ya, Did 
sonra başlanıldığını i 
biliyor muydunuz? 
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nin “güç” ve “ölüm” kartları olduğunu anlatan Chiuri, ihtişamlı 
paltoda bu iki karta fazlasıyla yer verdi. Dior'un Los Angeles'ta 
gerçekleştirdiği 2018 Cruise defilesindeyse Karen Vogel ve 
Vicki Noble adlı iki Amerikalı yazarın 1970'lerde yarattıkları “Motherpeace” adlı tarot versiyonlarını kullanması, “kader 
çarkı”, “başrahibe” ve “güneş” kartlarını tasarımlara bolca işlemesi de astrolojiyle moda ilişkisinin en güncel örneklerin- 
den. Feminizmi mistik bir bakış açısıyla yorumlayan, tüm tarot 
imajlarının belli bir güce sahip olup onları taşıyanları kesinlikle 
etkilediklerine inanan Vogel ve Noble'ın, Maria Grazia Chiurinin her daim altını çizdiği güçlü ve feminist kadın imgesine 
de yaklaştıklarını not düşelim. 


BENİM DEĞİL, GEZEGENLERİN SUÇU! 


Moda ve astrolojinin aynı sularda yüzmelerinin en temel 
açıklaması, ikisinin de gelecekten, trendlerden bahsetmeleri, 
birinin nasıl giyineceğimizi öngörürken diğerinin nasıl yaşayıp 
nelerle karşılaşacağımızı tahmin etmesi; kısacası en çok öngörü 
yetenekleri birleştiriyor moda ve astrolojiyi. Gezegen ve trendlerin hareketinin döngüsel (periyodik) olduğunu, her ikisinin 
de sonsuz bir döngüyle etkileşim sağladıklarını, her seferinde 
başa dönüp kişilerin hayatlarına dokunduklarını unutmayalım. 
Bunun dışında birçok tasarımcının astrolojik motifleri koleksiyonlarını zenginleştirmek için kullandıklarını, yıldızların gör- 


, 
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TRENDGÜNDEM 


g CHRISTOPHER 


7> 


ALEXANDER MCOUEEN 


sel gücünden ilham aldıklarını biliyoruz. Büyük baskı altında çalışan, yılda 
altı koleksiyon yaratmak zorunda kalan 
kreatif direktörlerin ilham almak dışında biraz eğlenmek, rahatlamak, astrolojinin o hoş, insanı dinlendiren tarafına sığın- 


mak isteyebileceklerini de es geçmeyelim. 
Bazen başarısız olduklarında, “Benim değil, 
gezegenlerin suçuydu” diyebilmek, sorumlu- 


luktan sıyrılmak da rahatlatıcı olsa gerek. 


TEKNOLOJİDEN SIKILMADINIZ MI? 


Astrolojik dünyayı, tarot kartlarının öngörülerini fal ya 
da hurafe kategorisine koyanlara, gezegenlerin burçlar üze- 


rindeki etkisini, sembollerin haya- 


MONSE 


*. gökyüzünün zenginli 
taşıyan isimlerden. 


VAN CLEEF& 
ARPELS 


e 


i.e 
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tımızdaki izdüşümlerini küçümseyenlere şunu hatırlatalım: Öncelikle 
Prada, Kenzo, Dior, Gucci gibi lüks 


İSKAMBİL KARTLARI 
ILHAM VERDİ! 
TA.G.G. markasının 
tasarımcısı Gökay 

Gündoğdu, 
Fortune Pi adlı 
koleksiyonunda, 
sanatçı Yiğit Yazıcı'nın 
dört iskambil kartından 
yola çıkarak yaptığı 
çizimlere yer verdi. 


GÖKAY GÜNDOĞDU 


GÖKYÜZÜNDEKİ 
“PLAYLIST” 


I Aguarius, “Let the sunshine in” 
2 Benny Spellman, “Fortune Teller” 


3 Kris Kristofferson, “Jesus Was a 
Capricorn” 


4 David Bowie, “Starman” 
5 Lucio Dalla, “ultima Luna” 


6 The Beatles, “Magical Mystery 
Tour” 


7 Johnny Kitchen Presents the Tarots, 
“Its in the Cards” 


8 Santana, “Black Magic Woman” 


9 Diana Ross and The Supremes, “No 
Matter What Sign You Are” 


10 Curtis Mayfield, “Readings in 
Astrology” 


YILDIZLAR NE DİYOR? 


Astroloji, yıldız formları ve burç kolyelerle 
& giyim en sonra takı ve mücevherlere de 
k ilham veriyor. Yabancı markalar dışında 
X. Türkiye'den Bee Goddess ve Ayşe Rodoslu, 
ini tasarımlarına 


markaların son yıllarda astrolojik dünyayla sıkı bağ kurmaları 
boşuna olmasa gerek. Astrologyzone.com sitesini ayda 6 milyon kişinin ziyaret ettiği, Mary-Kate Olsen, Dree Hemingway, 
Jeremy Scott, Carter Smith, Tavi Gevinson, Lindsay Lohan, 
Pharrell Williams gibi birçok ünlü ismin vazgeçemediği ünlü 
astrolog Susan Miller'ın son yıllarda nasıl bir güce sahip olduğunu unutmayalım. Chanel, Dior ve Chopard, Miller'la iş 
birliği yapmaktan kaçınmazken, en son Sevgililer Günü vesi- 


lesiyle Chloe, Miller'dan online sitesi için bir aşk horoskopu hazırlamasını istedi. Calypso St. Barth markasının renk seçimi için, Furla'nın 
da mağaza düzenlemesi için Susan 
Miller'a danışması da sır değil. Belki 
de en çok bugün, teknolojinin tepe 
noktasına ulaştığı 21'inci yüzyılda 
mistik işaretlerin peşinden gitme- 
ye, sembollere inanmaya, gezegenlerin hareketlerine kulak vermeye, 
bilinmeyenin heyecanını yaşamaya 
ihtiyacımız var. Siz de hayatınızdaki 
her şeye net ve katı bir şekilde vakıf 
olmaktan, her şeyi kontrol edebilmekten sıkılmadınız mı? 

İşte moda her yıl çıktığı trend 
yolculuğunda bizlere rüya ve hayal 
satıp mutlu ederken bu sezon astroloji dünyasıyla el ele hareket ederek hem hayallerimizi renklendirip 
zenginleştiriyor hem de içimizdeki 
merak duygusunu biraz daha fazla 
gıdıklıyor. Bakalım bu sezon sizleri 
neler bekliyor? 


YENİ DİZİ CUMARTESİ 
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TASARIMCIRÖPORTAJ 


Guillaume 
Henry 


RAŞK “ 
KAYESİ 


Nina Ricci'nin kreatif direktörü Mk bizi 
kendine aşık eden kişi Guillaume Henry! Kış 
koleksiyonundaki çokça romantizm ve dantelin 
sırlarını a ğa 

YAZI: LAURA SOMOZA FOTOĞ LAFLAR: DARIO ARANYO SIYLING: BARBARA GARRALDA 


4 


uillaume Henry, 2015 yılından bu yana yaşadığı 
kreatif direktörlük tecrübesi için “Şu anda Nina 
Ricci “kadın'ını kovalıyorum: Birçok maceranın 
kahramanı olan bu kadın altı ay sonrasında 
nerede olacağını bilmiyor olsa da şu anda bulunduğu yerin gayet farkında, Umarım yazacağı kitap a: k hakkında 
olur” diyor. Ülkenin kuzeyinde yer alan "Troyes Güzel 
Sanatlar Okulu mezunu olan Henryiiin. “bavulu”2014 
yılında Carven'i veniden hayata döndürmesi gibi büyük 
başarılarla dolu. Nina Ricci “Kadın”ının zar 
çalana kadar oradaydı. “Nina Ricci'nin ke 
kişiliği var. Benimle iletişime geçtiklerinde a 
lar benim oldu! “Evet, istiyorum” derken çok 


na çıkıyor? pe 

GUTLLAUME HENRY: Bu kadın sürekli seyahat ediyor. Sonu gelmeyen bir hareketlilik içinde. Fotoğrafını çekerken bile poz vern iraz rol yapıyor. 

ELLE; Romantik mi 
G.H.: Evet, ama saflık de 
cüretkar. 


sinde değil, Hem güçlü hem d 
sinde W zu güçlü hem de 


© e » 
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ayakkabı, hep 
NINA RICCI. 


G.H.: Aileden ve ruhumda Fransız'ım. Aynı zamanda bir 
sünger gibiyim: Yeni insanları ve farklı kültürleri tanımayı, 
müzik dinlemeyi, film izlemeyi, kitap okumayı ve fotoğraf 
biriktirmeyi çok severim. Aldığım her şeyi kendimden bir 
şeyler katarak özümserim ve kişisel bir hale getirip kıyafette her zaman istediğim şeyi yaralırım. Aynı anda hepsini 
bir araya topladığımda ortaya bir hikaye çıkar; bu, sezonun 
hikayesidir. 

ELLE: Kış koleksiyonunuzda bize hangi hikayeyi anlattınız? 

ELLE: Markada hep bir Fransız dokunuşu var, değil mi? G.H.: Gerçekler ve adeta bir sirk gösterisi arasında yaşayan 
G.H.: Herkes bana öyle olduğunu söyler ve sanırım bunun ne- — bir kadını... Bizim endüstrimiz neşeli olabilir, aynı zamanda 
deni kendi DNA'ma karşı savaşmıyor olmam. Belki de geldiğim (o gerçeklikle de bağlantılıdır. Çevremizde zor şeyler yaşandığı 
kültürden kaynaklanıyor. Aldığım eğitimden, küçüklükten beri (o zaman kendimizi neşelendirmek için başka şeylere ihtiyaç 
sahip olduğum şeylerden ve izleyerek büyüdüğüm filmlerden... o duyarız; mesela eğlenmeye. Hayatın tadını çıkarmak lazım. 
Annemle babamın akşam yemeğine çıkarken annemin hazırlan- o Ve ben sirkleri ürkütücü bulsam da bazı aşamalardaki esmasını izlemeye bayılırdım. Hep siyah ya da lacivert giyerdi, bu tetiği gerçekten ilgi çekici. O dünyayı yeniden keşfe çıktım 
yüzden benim için şıklık bu iki renk de demek. Küçüklüğünden O ama insanların palyaço gibi giyinmelerini ya da kovboy gibi 
beri gördüğün şeyin tersini yapmak pek mümkün değil. görünmelerini istemiyorum tabii ki ancak bununla oynamak 
ELLE: Tasarımcı olmak istediğinizi nasıl fark ettiniz? etkileyiciydi. 

G.H.: Çok küçükken bir keresinde annemle babama, tarihi çok o ELLE: Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? 


sevdiğim için arkeolog, ressam ya da mimar 
olmayı düşündüğümü söylemiştim. Aynı zamanda sinema yönetmenliği veya yazarlık 
hayali de kuruyordum. Moda aklımda yoktu 
çünkü onun ne anlama geldiğini bile bilmi- 


G.H.: Her zaman önce renkleri ve ku- 


“Her Zaman maşları seçerim, sonra tasarımı eklerim. 


Müzikteyse ilk önce melodiyi yaratır, 


ÖNCE Ten k ler VE sonrasındaysa enstrüman ve sözleri ek- 


lersiniz. Ben bunun tam tersini tercih 


yordum. O zamanlar kıyafet, üşümemek için k UN aşlar seçilir, ediyorum. Bu koleksiyonda şeker tonla- 


giydiğim bir şeydi. Kışın kazak, yazın şort rı öne çıkıyor. Bu renkleri daha önce hiç 
giyerdim. Çok basitti. Sonra bir gün yılbaşı tisar ım daha kullanmamıştım çünkü bu, Nina Ricci 


gecesi televizyonda Yves Saint Laurent hakkında seyrettiğim bir program beni çok duygulandırdı. O gün “Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum” dedim. Bu, sanatçı olmaktan 
veya bina inşa etmekten çok da farklı bir şey 
değildi. Hatta hepsini barındırıyordu. 


için bana tehlikeli gelmişti. Şekeri şeker- 


sonra eklenir. © ie karıştırmak istemedim (gülüyor)! So- 


nuç aşırı tatlı olurdu. Bu yüzden birkaç 


Bu SseZon pastel cesur pastel renk seçtim ve bu renkleri 


rodeo tarzıyla karıştırdım. Duygusal ve 


» 
Ten k ler Var güçlü malzemeler olmalarına dikkat et- 


ELLE: Kendinizi biraz daha anlatır mısı- tim, karışım mükemmel oldu. 


nız lütfen. 
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TASARIMCIRÖPORTAJ 


“Nina Ricci'yi duygularımı 
açabildiğim bir iş olarak 
sörüyorum. Bu duygular 
özgürlük, duygusallık veya 
hareketlilik” 


ELLE: Bu bütünlük içinde dantelin rolü nedir? 

G.H.: Çok önemli bir rolü var çünkü Nina Ricci dediğimizde 
aklımıza direkt olarak dantel geliyor. Dantel parçalarını farklı tarzlara uygun olabilecek şekilde üretiyoruz, bir tişört gibi; 
dantelin sadece gece değil gündüz de giyilmesi fikrine bayılıyorum. Kontrastları çok severim. Hayat bunlarla dolu. Pazartesi 
mutlusundur, salı herkesten saklanmak istersin, bir sonraki 
gün çok eğlenirsin. Bir gece elbisesinin altına spor ayakkabı 
giyme fikri de çok hoşuma gidiyor. 

ELLE; Nina Ricci'yle ilgili çocukluktan kalma hatıralarınız var mı? 

G.H.: O zamanlar da bilinen bir isim olmasına rağmen hatırladığım pek bir şey yok ama ismi ve parfüm reklamları beni büyülüyordu. Kalıcı olan şeyleri, bunlar bir de modaya uygunsa 
çok seviyorum. 

ELLE: Herhangi bir markadan hayatımız boyunca kullanabileceğimiz parça hangisi olmalı? 

G.H.: Kaban. Hangi renk diye soracak olursanız da (tabii ki) 
siyah ya da lacivert derdim. 
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İpek gömlek, maskülen 
kesim pantolon, ikiside 
NINA RICCI, 


“Marka hakkında 
anlatacak çok şey 
var, mesela 1984. 
yapımı parfümü 
Hair du 'Temps hala 
çok popüler” 


“a, 
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HREND S7 


Zamanla birlikte beyaz ve zarif spor ayakkabılar evrimlerini 
tamamlayarak kaba ve gerçekten çirkin bir hale dönüştü. Peki bu 
durum nasıl rafine bir stille bağdaşır oldu? 


hi YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 


onumuz, bir süredir farklı bir dişiliğin simgesine dönüşen spor ayakkabılar. Ve alışık olduğunuz gibi beyaz, 
“sıcır gıcır” görünen, zarif spor ayakkabılardan bahsetmiyorum. Moda gündemini meşgul eden kaba, ağır ve 
gerçekten çirkin olanları kastediyorum. Vaatleri çok. Sınırları 


yok. Sneaker'lar güçlü, çalışan ve çok yönlü kadının en yakın ZA Va | A ae 
müttefiki oldu. Bu kadın kimliğine öyle yakıştılar ki organik - ay V ee. | Teisbaek 


olarak çağdaş bir insanın en ideal ayakkabısına dönüştüler. Bugünse yeni formatlarıyla, 90'lar kodlarıyla ve en kaba halleriyle 
karşımızdalar. Fakat tahmin edin sürpriz olan ne? Artık kaba 
tasarımların da dişi sayıldığı bir dönemdeyiz. Şimdi konforun 
tadını çıkarma zamanı! 


FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES TÜRKİYE 
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YENİ BİR ESTETİK ALGISI 
Kurallar altüst oluyor, yeni bir estetik algısı e Ve bu yeni estetik 


biçimi hepimizin dilinden düşmeyen “güçlü kadın” imajına çok yakışıyor! 

2014 yılıydı, Phoebe Philo, Celine defilesinin ardından pod- Seksi ya da çekiciliğin zeka, olgunluk, espri anlayışı gibi farklı dinamiklerin 
yumu selamlamaya çıktığında ayağındaki beyaz Stan Smith'ler DS iye A ap io anl ça deg 
uzun yıllar bizimle olacak bir trendin de habercisi olmuştu. Beyaz spor ayakkabıların 90'lardan sonra yeniden gündeme gel- o lara girmesini bekleyebilirsiniz... Daha ulaşılabilir olan New 
mesini sağlayan bu hareket uzun bir süre hayatımızı ve stilimizi o Balance'ın 99O'ını mı almalı, yoksa Fila'nın Disruptor modelini 
meşgul etti. Bugünse 9O'ların ruhuna sahip, odönem anarşinin o mi? Acaba gözü karartıp Vetements x Reebok kolobrasyonuna 
ve karşıtlığın sembolü olan kaba spor ayakkabılar, protest veya Virgil Abloh'un Nike The Ten'inden bir modele mi sahip 
kimliklerine bir de şıklık kavramını eklediler. “Bu kaba olmalı? Sahi Raf Simons'ın Adidas için tasarladığı Ozweego 
ayakkabıları rafine bir zevkle taşıyan kadından daha sneaker'lar hala bulunabilir mi? 
kreatif biri olabilir mi?” diyor Martine Leherpeur Son birkaç sezondur feminizm kavramının moda dün- 
Conseil'den trend analisti Benedicte Fabien. “Spor yasıyla iç içe geçmesiyle spor ayakkabılar da hızın ve daha 
ayakkabılar artık temel bir giyim oldu. Demokra- aktif olmanın sembolü haline geldi. Zarafet kavramının 
tikleşti. Yanlış seçim yapmaktan korkmadan her form değiştirdiği, milenyallerin kuralları altüst ettiği 
yaşta insan taşıyor. Onlara artık “basic muamelesi bir dünyada bu değişimin olması kaçınılmazdı. Oyunu 
yapıyoruz. Sade ve feminen silüetlere son bir do- kurallarına göre oynamak istiyorsanız şimdi o sıkıcı, 
kunuş gibi üstümüzde taşıyoruz. En iyi yanıysa bu tertemiz beyaz sneaker'larınızı bir kenara kaldırın ve 
konuda hiçbir tabu olmaması.” Onları yüksek bel 90'lar referanslı daha kaba versiyonları giymeye baş- 
bir pantolonla da giyebilirsiniz, çiçekli elbisele- layın. Çünkü onlar farklı bir dişilik kavramıyla karşı- 


rinizle de, Spor ayakkabıları güncel kılan ve sizi Caroline mızdalar. Şimdi çirkinliğin içindeki güzelliği, kabalığın 
sül sahibi gösterecek sihirse tabanlarında yatı- Daur içindeki zarafeti keşfetme zamanı! 


yor. Ne kadar kalın o kadar iyi. Ne kadar kaba o 
kadar “cool”. 


ÇIRKIN AMA GÜZEL ÇIRKIN 
Nostaljinin o cüzdanlarımızı o açmamıza yarayan bir kavram olduğunu fark eden 

“active wear” markaları, onlardan rol çalan 


modaevlerine savaş açmak için 90'lara ait model- | 
> 3 Jeanette 


lerini tekrar gündeme getirdiler. Balenciaga, Louis Maden İM 
U Y 
Vuitton gibi “high fashion” markalarsa hem işi hem , 
N : N ie Annabel «. Marianne 
de fiyatları bir adım öteye taşıyarak olaya kendi yo- Rosdndahl TL eserse 


rumlarını kattılar. Biliyorum, siz de Balenciaga'nın y 
Triple S'ine bir servet ödemeye hazırsınız ya da Ey- ) 
(ys'in Angel modeline sahip olabilmek için gecenin 


geç saatlerine kadar bilgisayar başında tekrar stok- 


Nea ma 
Ti Z2 < , 
mp © A NASIL 
A çi ğ 4)! İZ GIYMELI? 
v Ne 5 AN X “Kaba” spor 
v X pa 5 : 4 p 
| “NR li Dİ ii N NN ayakkabıları giyerken 
> / vg E. F h . spor salonundan çıkmış 
ite N e z gibi görünmemeye 
e. 3 e (Na dikkat edin. Çiçekli 
| N | > < NE elbiseler, pantolon-ceket 
WS. | ii takımlarla, kadınsı bir 
Ğ N k tavır ya da maskülen bir 
: z E stille... 


ELLE 71 


TRENDS7İL | 


DEMODE 
HIRKALARI | 


HAFİFE 
ALMAY 


Tarihin en demode ve eski görünen 
parçası hırkaların yüksek modaya 


transferi... YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 


oda tarihinin en hafife alınan ve hatta küçümsenen 

parçası nasıl olur da “moda” olur? Aklımdaki soru 

bu. Sizin aklınızdan da muhtemelen “Hırkalarla 

ilgili bir yazıyı neden okuyayım ki?” sorusu geçiyordur. Tek diyebileceğim, onlara ve bu yazıya bir şans verin. 
Çünkü belki de ilk kez hırkalar yardımcı rolden başrole geçiş 
yapıyorlar. 

Alçak gönüllü ve işlevsel... Bir kumaş parçasını alçak gönüllü olarak tasvir etmek kulağa saçma geliyor, farkındayım. Fakat 
görünmez bir kahraman gibi her üşüdüğümüzde omuzlarımıza 
aldığımız, annelerimizin “Üstüne bir şey al, üşürsün” derken 
hedef gösterdiği hırkalar soğuk ve sıcak arasındaki o ince dengeyi sağlayan sınır çizgisi gibi. Bugüne kadar hor görülen, hatta 
demode sayılan bir parçanın, haklı bir gururla, yüksek modaya 


CHANEL 


MISSONI 


PRADA 
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transferine şahit oluyoruz. Hiçbir zaman ana karakter olamayan hırkalar, yardımcı oyunculuk konusunda Oscar'ı kimseye 
kaptırmazlar. Neyse ki bu sezon sahne ışıkları onlara dönüyor 
ve başrolü kapacaklar gibi görünüyor. 

Düşünüyorum, sahi hırka giyen en son kimi görmüştüm? 
Coğrafya hocamı mı yoksa kütüphanede görevli olan kızı mı? 
Ah Morrissey'yi unutmak olur mu?! Aslına bakarsanız bahsettiğim hırkaların lisede giydiklerimizden hiçbir farkı yok. Son 
dönemde kazaklar ve özellikle de sweatshirt'lerin atağa geçmesinden beri hırkalardan da bu hamleyi bekliyorduk. Tabii 
ki bu işte tasarımcıların rolü büyük fakat onları bu kadar görünür kılan stylistlerin de hakkını vermek gerek. Çünkü sıkıcı 
ve alçak gönüllü hırkalara karşı heyecan duymamızı sağlayan, 
onları yeniden yorumlayan bu insanlar olmasaydı muhtemelen 
hırkalar sonsuza kadar sıkıcı bir “anne baba” kıyafeti olarak kalacaklardı. 


ALÇAK GÖNÜLLÜ VE GÜÇLÜ 


Hırkaları gündemimize taşıyan, bu trendin arkasındaki 
adam, Gucci'nin Alessandro Michele'si 20"lerin renk ve stil kodunu kendi eklektik kadınıyla buluşturuyor. Christopher Kane 
onları dekonstrükte ederek formuyla oynuyor, alışık olduğumuz kumaşların dışına çıkarak hırkalara fütüristik bir tavır 
katıyor. Uzun süredir onları çok sevdiğinin altını çizen Miuccia Prada'nın ruhumuzun daha gösterişli yanını beslemek için 
tasarladığı işlemeli modelleri vintage mağazadan bulduğumuz 
harika bir parça gibi. Hayata karşı daha “grunge” bir yaklaşımınız varsa Balenciaga'nın sanki Kurt Cobain'in üzerinden çekip 
aldığı, çekerken de yırtılan o gri hırkasını indirimden yakalamaya çalışın. Missoni ve Loewe 70'lerin hippi ruhunu hırkaların renklerine yansıtıyor. En güzel giyim tüyosuysa N“21'in 
yaratıcısı Alessandro Del”FAcgua'dan geliyor; hırkanıza kazak 
muamelesi yapın ve onu tek başına giyin! Bizzat denedim! Yüksek bel jean'imin üzerine gri, yün hırkamı giyip ofisten içeri girdim. Önce kimse bir yorum yapmadı. Gün içinde insanlar “Aa 
üstündeki ne güzel olmuş” demeye başladığında Alessandro 
DelVAcgua'ya telepatik olarak teşekkürlerimi ilettim. 

Hırkaların meselesi de işte tam olarak bu, yüksek sesli degiller, onları fark etmek için bakmak değil görmek gerekiyor. 
Daha sakin ve kendinden emin bir stil vaatleri var. İşlevselliklerine örnek olarak, havalandırma sistemiyle arktik bölgeleri 
aratmayan ofislerimizde kurtarıcı olmalarını verebiliriz. Alçak 
gönüllülükleriyse üşüseniz bile kazakla örtmek istemeyeceğiniz güzellikteki tişörtünüzün önüne geçmemelerinden kaynaklanıyor. Modern hırkaların lise yıllarında giydiklerimizden 
tek bir farkı var; fiyat etiketleri! Ve evet, Kurt Cobain, moda 
tarihinde “ikonik hırka” diye bir şey var ettiyse ve bu hırka iki 
yıl önce bir açık arttırmada 93 bin paunda satıldıysa, gücünü 
hafife almamak gerek. 


X Krâliçe Il. 
Elizabeth 


Kurt 


/ 


İronik bir şekilde, 
büyükannelerimizle 
özdeşleşen 
hırkaların sokak 
versiyonları hem 
eğlenceli hem de 

yaratıcı! 


HIRKALARIN 
KRALİÇESİ 
& KRALI 


Yaş, konum, stil, 
tavır gibi sınırları 
yok eden hırkalar iki 
ikonik ismin üstünde 
efsaneleşti: Kraliçe 
II. Elizabeth ve Kurt 
Cobain. Başka 
sözümüz yok! 
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YAZI: SELİN MİLOŞYAN 


TAK TAKIŞTIR, 
İRBİRİNE 
KARIŞTIR! 


Takılar büyükten küçüğe, altından 
gümüşe, abartılısından sadesine, 
farklı formlarda ama hepsi bir 
arada gümbür gümbür gelirken 
görkemli bir oyun alanı yaratıyor. 

Bu oyunda siz de var mısınız? 


ugg 
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ALEXANDER MCGUEEN 
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VERSUS 


oda dünyası sezonların iç içe geçmesi, farklı stillerin 
birbirini beslemesi, giyim kurallarının yıkılıp pembe ve kırmızı gibi yan yana gelmesi düşünülmeyen 
bir sürü renk, parça ve aksesuarın birlikte kullanılması ve daha bir sürü sürprizle bizi her daim şaşırtan oyunsal 
bir sahne aslında. Bu eğlenceli oyunda karmaşa, çokluk, renk, 
zenginlik ve abartıdan beslenen takılarsa sezonun başrolündeler. Sahneye yalnız çıkmak istemeyen, kulak, boyun ve ellerde 
yan yana ve ihtişamlı bir şekilde dizilen takılar, tıpkı yıkılan 
moda kodları gibi hiçbir kural tanımadan aralarında kaynaşıyor, farklı stillerde, farklı renk, kalite, boy ve materyal- 
de, taşlı ya da taşsız yan yana dizilip görsel bir şölen 
yaratıyor. 2017-18 sonbahar/kış koleksiyonlarının d 
sunulduğu defilelerde Alexander McÇueen'in yan o # | İK 
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yana takılan bileklikleri, Chanel'in klasik takıla- m A 
rıyla flört eden kozmik kolyesi, boyunda üst üste 4 ği 
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Aurelie Bidermann, takıları karıştırırken 
uyulması gereken stil tüyolarını anlatıyor: 

* Hem boyna hem kollara hem de ellere aynı anda bir 
sürü takı takmayın. Eğer bir sürü bilezik takacaksınız 
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tek bir yüzükle yetinin. 

* Takıları en kalınından en inceye ya 
da tam tersine doğru dizin. 

* Malzemeler arasında uyum 
yakalamak hoş ve şık bir görüntü 
verebilir. 

» Simetriden vazgeçmeyin; örneğin her 
iki kolunuza da kalın bileklikler takın. 


FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES TÜRKİYE, IMAXTREE.COM 


duran tasmaları, Etro'nun inci kolyeleri, Phillip 
Lim'in devasa bileklikleri, Roberto Cavalli'nin 
altın rengindeki görkemli bileklik ve üç parmağa takılan yüzükleri takı dünyasına gösterişli bir 
estetiğin damga vurduğunu açığa çıkarıyor. 
Peki, tıpkı Karl Lagerfeld gibi her parmağa yüzük 

geçirip 90'lardan bugüne miras kalan abartılı bir stilin peşinden giderken kuralsızlığın içinde yine de bazı kurallara uymalı 
mıyız? 


TAKILARIN SESİ NE ANLATIYOR? 

Moda tarihçisi Xavier Chaumette, bir sürü bileziği, neredeyse bilek ve kol görünmeyecek şekilde yan yana takmanın 
Afrika, Hindistan ve Asya'daki yerel kültürlerin izini taşıdığını 
anlatırken, bu trendin özellikle 1920'li yıllarda oryantalist ve 
folklorik akımların etkisinde popülerleştiğine dikkat çekiyor. 
Örneğin Doğu Afrika'nın en eski ve en büyük kabilelerinden 
olan Masailerin, bir güç ve statü sembolü olarak her zaman 
gösterişli takı, aksesuar ve başlıklar kullandıklarını biliyoruz. 
Chaumette, 20'li yıllarda birçok ünlü kadının dönemin mücevher kodlarını umursamadan üst üste taktığı bilezik ve kolyelerin de yine güce, özgün bir yoruma işaret ettiğine, takıların 
birbirlerine dokunarak çıkardıkları çınlama sesinin kadınların 
varlığına ve özgürlüklerine gönderme yaptığına parmak basıyor. Kısaca, dünden bugüne takılar ve onları çoklu kullanma 
yeteneği belli bir gücün, kadının sesinin ve modayı yorumlayabilen karakterinin dışa vurumu olarak çıkıyor karşımıza. 


TAKILARIN GÜCÜ ADINA 


Takılar ve güçten bahsederken 20'li yılların İngiliz feminist 
yazarı Nancy Cunard'dan söz etmemek olmaz. Amerika'daki 
siyahilerin hakları için her daim savaşan, fikirlerini sonuna kadar savunan, skandallarla dolu hayatıyla dikkat çeken ve tıpkı 
sevgilileri gibi takıları da biriktirip kollarına taktığı bir sürü 
bileziğiyle anılan Cunard, güçle takı ilişkisinin en iyi örneklerinden. Yves Saint Laurent'ın en yakın arkadaşı ve ilham perisi 
Loulou de la Falaise de etnik mücevherleri ve onlara getirdiği 
özgün yorumla, takıların güçlü bir karakterle, cesur kadın kimliğiyle nasıl bağlantılı olabildiğini çok iyi kanıtlıyordu. Fransız 
takı tasarımcısı Aurelie Bidermann, “Çok sayıda, yan yana, üst 
üste kullanılan mücevherler aklıma oyun, zevk, mutluluk, bayram, stil ve şıklık gibi kavramları getiriyor. En çok da güçlü ve 
kendine güvenen kadınları simgeliyor” diye anlatıyor. 


Josephine 
Baker 


Medine 


Oğuz Erel 


MİKS GÖRÜNÜM 


ELLE Türkiye Stil Editörü Oğuz Erel, takılarla 
miks bir görünüm yaratmanın, giyim ve takı 
uyumunun sırlarını paylaşıyor: 
» Minimal kıyafetler ve beyaz tişörtlerde tercihinizi abartılı 
takılardan yana kullanabilirsiniz. Derin dekolteleri ve 
abartılı straplezleri de bolca takıyla vurgulayabilirsiniz. 


» Çok sayıda gösterişli takıyı kış sezonunda “oversize” 
kazaklar ve salaş giyimle harmanlayabilirsiniz. 
* Kaküller, kıvırcık saçlar ya da doğal ve “özensiz” bir 
görünümde devasa küpeler güçlü bir etki yaratabilir. 


» Pembe ve sarı altınla gümüş takıları bir araya 
getirmekten çekinmeyin. Şimdilerde birçok “influencer” 
pembelerle gümüşleri kombinliyor. 
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KIYAFETLERİ Mİ TAKILARI MI KARIŞTIRMALI? 


Bugün ünlü ünsüz birçok insanın vazgeçemediği bir trende 
dönüşen “tak takıştır” akımı, Instagram'da “stacking” etiketiyle 
milyonları peşinden sürüklüyor. Özellikle yaz aylarında çıplak 
ve bronz tene takılan irili ufaklı, rengarenk bir sürü kolye şık bir 
seksapele de gönderme yapıyor. Güç ve güven kavramıyla bağdaştırılan bu trend, elbette stili, kimliği, kariyeri ve imza attığı 
işleriyle gücü elinde tutan, modayı takip eden ve onu oyunsal 
bir alan olarak görüp farklı renk ve malzemeleri karıştırmaktan 
korkmayan kadınların radarında. Şunu da unutmayalım: Takıları 
birbirleriyle karıştırarak ve çok sayıda kullanarak dikkat çekici 
görünmek, kıyafetleri ve stilleri karıştırarak moda sahnesine çıkmaktan çok daha kolay ve az riskli. Giyimde karmaşa yaratmayı 
isterken moda kurbanına dönüşebilirsiniz. Oysa moda hakkında 
bilginiz olmadan da biraz yaratıcılık, ilham ve eğlence arayışıyla, 
ucuzundan pahalısına her türlüsünü yan yana getirerek gözleri 
üzerinize çekebilirsiniz. Sahne şimdi sizin, oyun başlasın! 


Loulou'de 
İ la Falaise 
a İĞ 


Kadınlar dünden bugüne takı takmaktan asla vazgeçmedi. 1920'lerde Paris'te fırtınalar estiren ve eğlenceli kimliğini takılarıyla da vurgulayan dansçı Josephine 
Baker, 50'li yıllarda seksapelini öne çıkaran mücevherleriyle dikkat çeken Anita Ekberg, İngiliz aktivist a) Cunard, Parizyen şıklığın sembolü Loulou de la 
Falaise ve bugün leandra Medine, hepsi de stillerini zengin ve gösterişli takılarla beslemekten geri durmadılar. 
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ELLE ADVERTOR!AL 


MARKS & SPENCER 
TÜRKİYE'NİN 
YENİ “MARKA  . 
DOSTU” m 
AHU YAGTU 
— OLDU! 


Marks & Spencer'in oyuncu ve stil 
ikonu Ahu Yağtu'yla çıktığı bahar 
yolculuğunda, markanın ilkbahar / 
yaz anin ağtu 


“tarafından nasıl oylandı 


»görecek, şık oyuncunüğ vilitage ri a TK İN NN 


stilinin Marks & Spencerim, o ra Nf ui Ri v Yi 
zamansız parçalarıyla nasıl uyum Aşı 

sağladığını keşfedeceksiniz. o 
cs YAZI: SELİN MİLOŞYAN o 290“ 
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odern, her yaşa ve her kadına uygun tasarımlarıyla 

geniş kitlelere hitap eden İngiliz perakende devi 

Marks & Spencer, Ahu Yağtu'nun 2018 ilkbahar/ 

yaz koleksiyonlarına “marka dostu” olarak eşlik 
edeceğini açıkladı. Marks & Spencer tasarımlarının Yağtu'nun 
vintage ruhuyla yorumlanacağı yeni sezonda, kıyafetlere yepyeni bir gözle bakacak, Marks & Spencer koleksiyonunun çok 
sesli yapısını, zamana meydan okuyan parçalarını Türkiye'nin 
en şık kadınlardan birisi olarak kabul edilen Ahu Yağtu'nun stil 
merceğinden geçmiş şekilde inceleyeceksiniz. Yağtu, sezon boyunca marka dostu olarak çeşitli çalışmalara katılırken, Marks 
& Spencer parçalarını geniş kitlelerle yakından tanıştıracak. 

Marks & Spencer'ın zamansız ruhunun, Ahu Yağtu'nun 
günümüz modasının geçmişten ilham alan stiliyle birleştiği bu 
güçlü iş birliği, yeni sezona heyecan katarken, yurt dışında da 
çokça rastlanan marka ve ünlü isim birlikteliklerine güzel bir 
örnek oluşturuyor. 

“Marks & Spencer stili ve güveniyle öne çıkan ikonik bir 
İngiliz markası. Onlarla çalışmak, Marks & Spencer stilini 
yorumlamak ve bu anlamda ilham kaynağı olmak benim için 
oldukça keyifli bir deneyim” diye anlatan Ahu Yağtu'yla bu iş 
birliğinin detayları ve moda hakkında konuştuk. 

ELLE: “Hayatı iyi yaşamak” sizin için neyi ifade ediyor? 


AHU YAĞTU: Anda kalmak! Zihinde geçmiş ya da geleceğe 
gitmeden anı yaşamanın keyfine varmak. Hayattaki farkındalığımızı yüksek tutup önceliklerimizi ve hedeflerimizi belirlemek, zamanın tadını çıkarmak, şükretmek, hayatın getirdiği 
güzellikleri sindirmek... Dengede kalmak! Hayatı iyi yaşamak 
bence bunlardan ibaret. 

ELLE: Stil sahibi olmayı nasıl tanımlarsınız? 

A.Y.: Stil sahibi olmak belirli bir vizyon ve zevk gerektiriyor. 
Tecrübe, kendini iyi tanımak, kültür ve sosyal çevre de rol oynuyor tabii. Sonuçta özgün bir stile kavuşmanın sırrı, vizyon, 
zevk, gözlem ve deneyim. 

ELLE; Günümüz modern kadını için stil mi konfor mu ön 
planda? 

A.Y: Hayat oldukça hızlandığı için konfor artık çok önemli, 
Günümüz koleksiyonlarında stilize edilmiş konforlu ve trend 
parçalar, gündüzden geceye rahatça kullanılabilecek ürünler 
daha çok tercih edilmeye başlandı. Kadınlar artık konforunu 
ön planda tutmayı ancak stilinden de ödün vermeyi istemiyor. 
ELLE: Moda dünyasının en sık kullandığı terim “zamansızlık” sizin için ne anlama geliyor? 

A.Y.: Zamansızlık benim yıllardır kendi stilimde kullandığım 
mottom, Vintage veya zamansız parçalar kullanarak stilimi yaratmaya özen gösteriyorum. Trendleri takip ederim fakat bire 


bir uygulamayı tercih etmiyorum. Bir ürün alırken onun dolabımdaki hangi parçalarla kombinlenebileceğini düşünür, parça 
beşten fazla farklı kombine uyuyorsa onun Zamansız olduğunu 
kabul ederim. “Basic” parçalarla bunu yakalamak daha kolay. 
Örneğin siyah kalem etek, blazer ceket, siyah mini elbise gibi 
klasik parçalardan yola çıkılabilir. 

ELLE; Bir parçanın vintage niteliği kazanması için hangi 
özellikleri taşıması gerekir? 

A.Y.: 10 yıl öncesine ait olması o ürünün vintage olarak anılması için yeterli. Ama eğer bir parça 1910 tarihinden daha eskiyse 
vintage değil antika diyoruz ona. 

ELLE: Marks & Spencer stiliyle Ahu Yağtu stilinin kesişim noktaları hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

A.Y.: Ben ihtiyaca yönelik alışveriş yapmayı seviyorum. Stilimi 
yönlendiren parçalar vintage olduğu için kombin yapmak için 
“basic” ürünlere ihtiyaç duyuyorum. Bu anlamda hem günümüz trendlerini yansıtan hem de zamansız parçalardan oluşan 
M&S ürünleri bir süredir dolabımdaki vazgeçilmezlerden. 
ELLE: Marks & Spencer'dan aldığınız ve zamana meydan 
okuyan parça? 

A.Y.: Krokodil baskılı siyah kadife elbisem! Hem çok şık hem 
de her dönemde giyebileceğim bir parça. 

ELLE: Sezon stiline dair hayat kurtaracak bir ipucu verin! 
A.Y: Hayvan baskılarını giydiğiniz en “basic” parçalarla bile 
kullanabilirsiniz. Bu bir eşarp, bir bilezik, bir gözlük bile olsa 
günlük rutininize tatlı bir dokunuş katacaktır. 

ELLE: Bu sezon Marks & Spencer koleksiyonundaki favoriniz? 

A.YX.: Desenli bluz ve gömlekler, bir de siyah pantolonlar favorilerim arasında yer alıyor. 


Sarı blazer ceket, 
MARKS & SPENCER, 
1249.95. 


Siyah beyaz motifli saks 
mavisi bluz, MARKS & 
SPENCER, 1149.95. 


Saks renkli slim 
leg pantolon, 
MARKS & 
SPENCER, 
1199.95. 


Siyah deri 

çanta, MARKS 
Desenli bluz, MARKS & SPENCER, 
& SPENCER, 1269.95. 
1129.95. 


Bej ayakkabı, 
MARKS & 
SPENCER, 

1199.95. 
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HANGİSİNİ SEÇMELİ? 
Seçim yapmak kolay 
değil. Soldan sağa, 
“Artemis”, “Honey”, 
“Sirius Yıldızı”, “Apple 
Seed”, “Venüs Yıldızı” 
“Göz Nuru" ve “Sirius 
Yıldızı” kolyeler. 


, 


YILDIZIN PARLASINI 


Hikayeler anlatan Bee Goddess mücevherleriyle Sevgililer Günü'nüzü 
aydınlatmaya ne dersiniz? 


ücevher yerine öz 

cevher, statü sembolü yerine ruhun 

sembolü diyerek kişiyi kendi gücüyle buluşturan ve hayat mitini yazmaya davet eden 
Bee Goddess, Sevgililer Günü'nü 
ilhamını aşktan alan tılsımlarıyla 
kutluyor! 

Yeri gelmişken hemen hatırlatalım:; kadınlar özel günlerde hediye 
olarak en çok mücevher almayı seviyormuş. Buna bir itirazımız yok. Hangimiz 
hediye paketini açtığında karşısında 
ışıldayan bir mücevher görmek istemez ki! En çok da bu yüzden Bee Goddess'ın aşk dolu yeni mücevherlerini 
birlikte göz atalım mı? 


SENİ ANLATAN HANGİSİ? 


Hepsi farklı bir hikayeyi anlatıyor. Cevap Apple Seed koleksiyonunda saklı olabilir mi? Elmayı ikiye 
böldüğünüzde ortaya çıkan beş köşeli yıldız şeklindeki 
çekirdeği, Afroditin aşk, uyum, doğurganlık ve yenilenme tılsımıdır. Eril ve dişil enerjiyi ve doğanın beş 
elementini birleştiren beş köşeli yıldız, kalp merkezini temsil eder. Sevginizi göstermenin daha tatlı bir 
yolunu arıyorsanız arıların sesine kulak verin: aşkın habercisi 
arı tılsımı, sizi sevgiyle arınmış bir kalp, keyif, bolluk, sevinç, 
üretkenlik ve neşenin doruğuna çağırıyor. Peki, dünyaya sevgi 
ve güzelliği hediye eden tüm kadınların tılsımı Artemis'le sevgi- 
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İÇİMİZDEKİ VENÜS 
Inanna'dan Hathor'a, 
Ester'den Afrodit'e aşk 
tanrıçalarının sembolü, 
gökyüzünün en parlak 
ışığı Venüs Yıldızı, 
bu yüzükle sevgiye 
giden yolumuzu 
aydınlatacak. 


nin yenileyici gücüne kavuşmaya hazır 
mısınız? Artemis, güç ve cesaretle zamanın karşısında durup sonsuz özgürlük ve bağımsızlığından ödün vermeyen 
kadınların yolunu ışığıyla aydınlatıyor. 
Göz simgesinin kötü enerjiler- 
den korunmak için kullanıldığını 
biliyoruz. Nazar boncuğu, çok 
eski tarihlerden günümüze birçok 
markanın tasarımlarında yer edinip 
uluslararası alanda varlığını sürdürüyor. Kültürümüzün simgelerinden nazar boncuğunu modern bir yorumla 
buluşturmak da ilk önce bize düşüyordu. Bee Goddess, en şık halleriyle nazar boncuğunu tasarım 
dünyasına ve biz mücevher severlere Göz Nuru (Eye Light) koleksiyonuyla sundu. 
Hepimizin yaşamında yeri olan nazar boncuğunu 
mücevher olarak üzerimizde taşıma fikrine biz bayıldık! 

Bee Goddess imzalı her koleksiyonun hikayesini anlatmak sayfalara sığmaz. Marka kuruluşundan bugüne geçen 10 yıl içerisinde merakımızı 
hiç karşılıksız bırakmadı, bizi hep şaşırtmayı ve 
büyülemeyi bildi. Tasarımların hem güncel hem 
zamansız olması önemli. Kullanılan malzemenin 

kalitesi, işçiliğindeki titizlik hep aynı çizgide devam ediyor. Bir 
Bee Goddess mücevheri taktığınızda aslında hikayenizi de anlatmış oluyorsunuz... 

beegoddess.com 


DERLEYEN: ZEYNEP AKBIYIK 


NURA BEAU IN 


THALLA 


SHAMPOO, 


THALLTA 


BODY LOTON 


VUCUT LOSYONU 


| f facebook.com/ThaliaNatural 


CI twitter.com/ThaliaNatural 
instagram.com/T haliaNatural 


GÜNDEM/7ASARIMCI 
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2008 yılında yok 
olmaya yüz tutmuş 
bir modaevinin 
dümenine 
geçtiğinde, sadece 
Celine'e değil bizim 
hayatlarımıza da 
“level” atlatmış 
oldu. Haberler 
gerçek; tasarımları 
bir dönemi 
şekillendiren 
Phoebe 

Philo, Fransız 
modaevinden 
ayrılıyor. Peki, 
şimdi ne olacak? 


YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 
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hoebe Philo öldü sandım! O gece Instagram feed'imde 

tek gördüğüm yüz Phoebe Philo'nunkiydi. Önce öldü 

sandım! Sonra en az bunun kadar kötü sayılabilecek bir 

haber aldım: Phoebe, Celine'den ayrılıyormuş! Bu durumla baş edemeyeceğini yazanlardan Celine'in cenazesini 
kaldıranlara kadar tuhaf bir ruh hali hakimdi Instagram'da. Fakat herkes sakin olsun. Hayat devam ediyor. Neredeyse... 

2015 yılından beri şehir efsanesine dönen “Phoebe, Celine'den ayrılıyormuş” dedikodusu biz yeni yıla girmeden hemen 
önce hem kendisi hem de Celine'in sahibi VWMH grup başkanı Bernard Arnault tarafından açıklandı: “Geçtiğimiz 10 yılda 
Phoebe'nin başarıları, Celine'i kilit bir noktaya taşıdı. Modaevine kazandırdıkları için ona minnettarız.” 

Şimdi akıllarda iki soru var? Celine'e ne olacak? Phoebe 
nereye gidecek? Söylentiler çeşitli. Modaevinin executive yöneticilerinden Marco Gobbetti'nin Burberry'ye geçmesi Phoebe için de akıllarda aynı olasılığı yarattı. Christopher Bailey'nin 
Burberry'den ayrılmasından sonra şu an “işsiz” kalan tasarımcıları düşünüyorum; Alber Elbaz (ex-Lanvin), Hedi Slimane (ex-YSI), Riccardo Tisci (ex-Givenchy), Stefano Pilati 
(cx-Zegna) ve Peter Copping (ex- Oscar de la Renta) ve şimdi 
de Phoebe Philo... Dedikodular bu isimler arasında en güçlüsünün Phoebe olduğu yönünde... Ne de olsa kendisi her zaman 
asi bir İngiliz olmakla övünen bir kadın ve onun İngiliz ruhu 
Burberry'ye çok yakışabilir. Diğer iki teori birbirinden çok 
zıt; kimileri kendi markasını kuracağına inanıyor, hatırı sayılır 
moda eleştirmenleriyse bir süre bu sektörden çekileceğini öne 
sürüyor. Peki, Celine? 

Dedikodular Stella MeCartney'nin eski tasarım direktörü 
Natasa Cagalj'ı ve Victoria Beckham'ın tasarım direktörü Iaria 
Icardi'yi işaret ediyor olsa da 21 Ocak pazar günü Instagram'a 
bomba haber düştü; Hedi Slimane Celine'in kreatif, artistik ve 
imaj direktörü olmuştu, markaya erkek ve couture koleksiyonlarıyla birlikte parfüm segmenti de ekleyecekti. Hedi Slimane'ın Saint Laurent için yaptıkları eleştirilse de etkilerinin hala 
devam ettiğini göz ardı etmek olmaz. Eğer tahminlerimiz doğru çıkarsa; Hedi o “kötü çocuk” tavrını Celine'le buluşturarak 
bitti denen minimalizme yeni bir dönem yaşatabilir. Her şeyi 
zaman gösterecek olsa da şöyle bir gerçek var ki son 10 yılı ve 
giyim kodlarını şekillendiren Phoebe Philo'nun yerini doldurmak hiç kolay olmayacak. 


TASARIM DİLİ 


2010'lu yıllarda hiçbirimizin dilinden düşmeyen, neredeyse her tasarımcının koleksiyonuna ilham veren “çabasız şıklık” 
tanımı Phoebe Philo'nun global moda dünyasına kattığı en 
önemli kavramlardan biri oldu belki de. Koleksiyonlarındaki 
her bir parça gibi sakin ve tavır sahibi olmayı öğretti bize. Tam 
da “statement” parçalarla stil sahibi olabileceğimizi vurgulayan 
tasarımcıların aksine o, minimalliği ve sakinliği övdü. “Understatement” sanatında ne kadar iyi ve iddialı olduğunu kanıtladı. 
Daha az ve konforlu olan parçalarla da etkileyici olabileceğimizi öğretti. Yarattığı bu aura, her şeyin ulaşılabilir olduğu bir 
dünyada lüks algısını değiştirdi. 2008 yılında Celine'in dümenine geçtiğinde yok olmaya yüz tutmuş bir markanın yıllık satışını 200 milyon avrodan 700 milyon avroya çıkarmasıyla yeni 
bir minimalizm dönemi başlattı. Sahi, bir tasarımcı aynı anda 
hem bu kadar feminen hem de bu kadar maskülen bir tasarım 


Phoebe Philo, Celine 
için gerçekleştireceği 
son defileyi mart 
ayında Paris Moda 
© Haftası'nda sunacak. 


SIRA DIŞI KAMPANYALARI 


İlk kampanyada modellerin başını kesti, bilerek 
yapılan Kötü Photoshop'larla algılarımızla 
oynadı, model olarak 8Ö'lik edebiyat efsanesi 
Joan Didion'ı kullandı ve moda sektöründe “cool 
yaşlı kadınlar” akımını başlattı. Phoebe Philo'nun 
Celine kampanyaları sadece satış yaptırmak için 

çekilen fotoğrafların çok ötesine geçti. 


CELİNE —4 


dili oluşturmayı nasıl becerdi? Tüm bunları gerçekleştirirken 
zamansızlık en güçlü silahı oldu. Onun döneminden satın aldığınız bir Celine parçayı bundan 10 yıl sonra da rahatlıkla giyebilirsiniz ve asla “eski” görünmezsiniz. Phoebe Philo'yu en özel 
kılan işte oluşturduğu bu formül, “İşlerimde her zaman sokak 
kültüründen yansımalar oldu” diyor W dergisine verdiği bir 
röportajda. “Günlük hayatını konforlu bir şekilde sürdürebilen, bunun kontrolünü elinde tutan bir kadın profili yaratmak 
amacımdı. Yeni ve çağdaş hissetmek arasında ince bir çizgi var, 
oluşturmaya çalıştığım bu.” 


KÜLT AKSESUARLARI 


Tıpkı bir galerist gibi koleksiyonlarını çok kuvvetli aksesuarlarla kürate etti. “Tomboy gibi görünen aksesuarların gücüne 
inanıyorum. Ayakları yere basan, güçlü kadınları hatırlatıyor 
bana. Pratik olmayı daha çok seviyorum” diyor verdiği bir röportajda. “Gün içinde yapmak istediklerinizi kısıtlamayan parçalar tüm kontrolün sizde olduğunu hissettiriyor. Bundan daha 
güçlü ne olabilir?” Bu etkili tasarım diliyle yarattığı “it bag”ler, 
güneş gözlükleri, takılar her moda insanının sahip olması gereken kült parçalara dönüştü. Düşünsenize sıkıcı ve sıradan 
bir kıyafeti bile bir Celine gözlükle “cool” hale getirebiliyoruz. 
Anında etki! 


MAHREMİYET CESARETİ 


Moda tasarımcısı olmanın pop star olmakla neredeyse eş 
değer sayıldığı günümüzde geri planda duruşuyla hiçbir zaman 
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kolay ulaşılabilen bir tasarımcı olmadı. Phoebe'ye göre mahremiyet, teknolojik yaşamlarımızdaki en büyük lükstü. Celine'i 
de bu kavram etrafında şekillendirmesi bu yüzden. Bu kadar 
önemli bir modaevinin Instagram hesabını 2017 şubat ayında, 
online satışını da daha yeni açması bu duruşun bir yansıması. 
Böylesine çağdaş tasarım dili olan bir modaevinin “kendini 
gösterme devrinde” takındığı bu tavır ironik ve bir o kadar da 
cezbedici değil mi? Belki de Phoebe'yi ve tasarımlarını da gerçek kılan bu duruşun altındaki felsefe: “Arkasında fikirler olan, 
gerçek hayatlarımızın şekillendirdiği güçlü bir yaklaşımla ele 
alıyorum modayı.” Neydi o meşhur laf; her nerede yaşıyor ve 
yaşatılıyorsan Phoebe, senin peşinden gelmeye hazırız. 


ik N £ an ZE — 

BONUS! Phoebe Philo'nun Celine'den ayrılma haberini 
Kanye West bir sinir kriziyle karşılamış olabilir. Şaka 
bir yana, tasarımcının yakın arkadaşı ve ciddi fan'ı 
olan Kanye'nin Coachella festivalinde giydiği Celine 

ömlek ne kadar olay olmuştu, hatırlar mısınız? Kanye, 
hayranını bir de "Dark Fantasy” şarkısındaki “And my 
Mi chick in that new Phoebe Philo” sözleriyle taçlandırmıştı. 


“PHOEBE PHILO GARDIROPLARIMIZA NE SOKTU? 


< Eşofmanlardan 
esinlenerek tasarladığı 
yanları çizgili atletik 
pantolonları, askılı 
üstlerle sundu. Bugün 
gündemimizde olan 
“athleisure” akımının 
tohumu bundan 7 yıl 
önce Phoebe tarafından 
atıldı. 


Yine aynı yıl pijama 
gömlekleri sokağa 
taşıdı, “smart casual” 
giyim kodunu oluşturdu. 


Altın rengi takıları 
yeniden gündeme 
getirdi. Minimal 
ama güçlü ve 
heykelsi takılarla lüks 
görünümün kodlarını 
değiştirdi. 


İLKBAHAR/YAZ 
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Tüylü 


Birkenstock'larla 
çirkin terlik/ 
ayakkabı trendini 
başlattı. İ 4 Neredeyse tüm 
“fast fashion” 


Ea 


mağazalarda 


v 
Phoebe 
Philo'nun defile 


Modellere paltoları giydirmek yerine omuzlarında > 
taşıttı. Ardından Carine Roitfeld'den Anna Dello 


gördüğümüz bu 
takımlar, Phoebe 
Philo imzası 


sonunda selam 


Russo'ya herkes paltosunu gerçek anlamda 


giyinmemeye başladı. taşıyor. 


vermeye çıktığı 

anlar zamanla 
kült sayıldı. 
Adidas Stan 

Smith efsanesi 
de böylece 
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2016 
doğmuş oldu, 
2010 yılında 
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SONBAHAR/KIŞ, ği 
2012 » 
Phoebe spor o 0 di 


ayakkabıların e 

minimalizme 

çok yakıştığını NN p 
N 


gösterdi. 

Her sezon pbeyazla beyaz 
giyebileceğimizi, 
beyazın tonlarıyla 
ton sür ton etkisi 
yaratabileceğimizi 
öğretti. Midi 
boy konservatif 


çan etekleri şık , 
minimalizm İç çamaşırı gibi görünen 
konseptine dahil elbiseleri podyuma çıkardı. 
etti. Onları kaba botlarla giymemizi 
önerdi. 
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<4 Bel çantalarının 
90'lardan kalan 
pişmanlığını 
yok etti. Onlara 
modern ve estetik 


v 


Balıkçı yaka kazağının 
içinde bıraktığı 
saçlarıyla “tucked in 
hair” akımını başlattı. 


bir yorum kattı. 
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YAPI KREDİ'DEN MOBİL ÖDEME İLE 


ALIŞVERİŞ 
KEYFİ 


Cep telefonuyla konuşuyor, mesajlaşıyor, 
en güzel anılarınızı paylaşıyor, dünyanın 
neresinde olursanız olun işlerinizi 
takip edebiliyorsunuz. Üstelik Yapı 
Kredi'den mobil ödemeyle alışverişinizi 
kolaylıkla, hızlıca ve güvenli bir şekilde 


tamamlayabiliyorsunuz. 
FOTOĞRAFLAR: SARPER KESİM 


MOBİL ÖDEME 
Cüzdan ya da 


kredi kartına 
gerek kalmadan 
gittiğiniz her 
mekan ve 
mağazada 

Yapı Kredi Mobil 
uygulamasını 


al ödeme i 
apabiliyorsunuz. 
telefonunuzu 

POS cihazınıza 
yaklaştırmanız 
yeterli. 


lışverişe çıktınız. Sevdikleriniz (veya tabii ki kendiniz) için harika şeyler buldunuz. Ne kadar hoş. 

Bırakın gerisini Yapı Kredi Mobil halletsin. NFC 

özelliği olan Android telefonunuz varsa artık 
alışverişte nakit para, kredi kartı ya da cüzdan taşımanıza gerek yok. Bu mümkün değil mi? İtiraz etmeden önce bırakın anlatalım: Günümüzde epey yol alan ve hızla gelişen mobil bankacılık, günlük yaşamı, ticareti, iş dünyasını, alışveriş alışkanlıklarımızı kökünden değiştirecek uygulamalar sunuyor. NFC 
teknolojisi sayesinde bankacılık mobil cihazlarımızın vazgeçilmez parçası oluyor. Bahanesi ne olursa olsun, alışveriş keyfinizi 
artık hiçbir şey bozamaz. Yapı Kredi Mobil tam bizlik! 


i NE e riş yaparak “Kartlarım” bölümünden kartınızı mobil ödemeye 

YAPI KREDİ MOBIL İLE NASIL MOBIL ÖDEME YAPILIR? açabilirsiniz. Mobil ödeme esnasında yeniden uygulamaya giriş 
Yapı Kredi, hayatınızı kolaylaştıran teknolojilerle yeni o yapmanıza bile gerek kalmadan teleürünler iyor. Yapı Kredi Cü / i "hansi bir YAPI KREDİ MDBiL'i 
ürünler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi Cüzdan'dan sonra (o fonunuzun herhangi bir tuşuna basıp l ILI 


şimdi de Yapı Kredi Mobil üzerinden sunduğu mobil ödeme O ekrana ışık vererek, POS cihazına yak- HEMEN iNDIRİN! 
özelliği Android işletim sistemine sahip telefonunuzda kullanı- — laştırıyor ve güvenli bir şekilde, kolayca > 


labiliyor. Yapı Kredi müşterisiyseniz, Yapı Kredi Mobile gi- o tamamlıyorsunuz. 
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Riccardo 
Tisci 


nunla ilgili en son hatırladığımız olay, yaratıcılığının zirvesindeyken, geçtiğimiz şubatta Givenchy'nin kreatif direktörlüğü görevini bırakmasıydı. 
Peki o günden bu yana neler yaptı? Elbette hepimiz 
Instagram'da “love”, “gang”, “family” etiketleriyle ana vatanı 
© o o . p 
v ii p di ” i£ İtalya, ailesine olan bağlılığı ve arkadaşları hakkında yaptı- 
Geçtiğimiz kış Givenchy'nin kreatif Vi e a e a a 
2 8 e > Yy , ğı paylaşımlardan Riccardo Tisci hakkında zaten bir sürü şey 
dir ektör lüğünden ayl ılan, hayatındaki öğreniyorduk. Kısacası kendini asla unutturmadı. Bugün tam 
wv . , . . .v,e sali il Sa N s hir ie hirliğini Ş asi ç 1 
ç rn rn sekiz yıl önce başlamış bir iş birliğinin son meyvesi sayılabilen 
bu boşluğu Nike'la iş birliği yaparak yıl önce başlamış bir iş birliğ 
yepyeni bir Nike koleksiyonuyla tekrar sahnelerde. Bu kolek- 


ve ailesine daha fazla zaman ayırarak siyonda Tisci'nin sporla, modayla, sokakla, kısaca hayatın ta 


geçiren Riccardo Tisci, dönüşü kendisiyle kurduğu tutkulu ilişkinin izdüşümünü görebilirsiniz. 
haklan il i Gerçek kıyafetler, duygu dolu spor parçalar ve spor ayakkabı 
nakkında ser verip sır vermiyor. müdavimlerinin hemen fark edebileceği dokunuşlarla 'Tisci'nin 
YAZI: SYLVIA JORIF Nike'ın Air Force 1 modeline getirdiği yepyeni yorum sayesin- 
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TASARIMCIRÖPORTAJ 


de bu koleksiyon içimizdeki basketbol aşkını kabartacak. Ona 
özgü samimiyeti ve sıcaklığıyla Riccardo Tisci hayatını etkileyen önemli kararlarını, kısaca kendisini anlatıyor. Basit ve 
yalın bir dille... 

ELLE: Givenchy'nin kreatif direktörlüğünden ayrıldıktan sonra neler yaptınız? 

RICCARDO TISCI: Hiçbir şey! Ya da şöyle diyelim: Aslında yapamadığım bir sürü şeyi fark ettim. Nefes almaya, özgürlüğe ihtiyacım vardı. Etrafımda kimse olmadan yaşamayı, 
asistansız bir hayatı özlemişim. Spor yaptım, sigara dışındaki aşırılıklardan vazgeçtim, yani hayatımı yeniden ele aldım. 
Siesta yapmak, sinemaya gitmek ya da okumak gibi basit eylemlerin keyfine vardım. Seyahat ettim. Evet, işimden dolayı 
zaten sürekli seyahat ediyordum ama mesleki zorunluluklar 
dışında gezmek bambaşka bir şey. Yaşamaktan büyük zevk aldığım Paris'te amaçsızca dolaşmak, aylaklık etmek harikaydı. 
Geçtiğimiz gün Balenciaga'nın Bourdelle Müzesi'ndeki sergisini dört saat boyunca gezdim. Hiçbir şeye yetişme kaygısı 
olmadan izlemek, bakmak, durmak, dolaşmak ne büyük 
lüks! 

ELLE: Bu arada Nike için yeni bir koleksiyona imza 
attınız. 

R.T.: Evet ve bundan dolayı çok mutluyum; neredeyse 
sekiz yıldır birlikte çalışıyoruz. NBA'in koleksiyonunu 
çizmek benim için onur verici. Nike ve NBA bana fazlasıyla güvendiler. Özellikle NBA'in, efsaneleşmiş logosuna dokunmama izin vermesi beni çok mutlu etti. Ben de 
logoya “arty” (sanatsal) bir dokunuşla farklı bir yorum 
kattım. 


“MODADA BİR DEVRİN SONUNA GELDİK!” 


ELLE: Peki Givenchy'den ayrıldıktan sonra Nike için çalışmak sizi tatmin etti mi? 

R.T.: Nike için koleksiyon yaratmanın çok iyi bir stil egzersizi 
olduğunu söylemek isterim. Biliyor musunuz, Givenchy'den 
ayrılmaya karar verdiğimde, bundan ne avukatıma ne de asistanlarıma bahsettim. Kimsenin bilmesini istemiyordum çünkü 
kararımı engellemelerinden korkuyordum. Ben 10 yaşından 
beri çalışıyorum. Givenchy'de tam 10 yılımı geçirdim ve şu 
anda 43 yaşındayım. Düşünebiliyor musunuz, 33 yıldır aralıksız iş hayatındayım. Moda, sonsuz bir enerji gerektiriyor. 
Givenchy'de çalışırken yaratıcılığımın ve kendimi ifade etme 
yeteneğimin tepe noktasına ulaştığıma inanıyordum. Görevimi 
en iyi şekilde yapmıştım ve artık gitme, bambaşka bir şeye geçme zamanı gelmişti. 

ELLE: Ailenize ne kadar değer verdiğinizi biliyoruz... 
R.T.: Uğruna her şeyi yapabileceğim, tüm sorumlulukları üstlenebileceğim annem hayatımın merkezi. Dolayısıyla onunla 
birlikte vakit geçirmeye, ailemle bağlarımı kuvvetlendirme- 
ye, kız kardeşlerime ve yeğenlerime vakit ayırmaya ihtiyacım 
vardı. İtalya'ya ihtiyacım vardı... Ailemin yanında olduğum için 
çok mutluyum ve annemin gençleştiğini hissediyorum. 

ELLE: Bu sırada moda gündemini takip ediyor musunuz? 
R.T.: Tabii ki... Tasarımcıların neler yaptığını merak ve tutkuyla izliyorum. 15 yıl sonra ilk defa o yarışın içinde değilim; 
defilelere ve koleksiyonlara dışarıdan, mesafeyle bakıyorum. 
Geçtiğimiz eylülde gerçekleşen moda haftalarını çok sıkı takip 
ettim. Milano Moda Haftası'nda Prada, Marni, Jil Sander ve 


NIKELAB X RICCARDO TISCI 
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Riccardo Tisci, 

NBA'in eski 
ıldızlarından Kobe 

Bryantla birlikte. 


i! 


NIKELAB X 
RICCARDO TISCI 
i,NIKELAB X 
RICĞÂRDO TISCI 


een, 
KLASİKLERE YENİ YORUM 
Riccardo Tisci'nin Nike için 
tasarladığı yeni koleksiyonda, 
Oxford gömlekler, kısa montlar 
ve spor kıyafetler dikkat çekiyor. 
li ie Air Force | 
modeline getirdiği yeni yorumsa 
(solda) beğenildi V 


Gucci beni fazlasıyla heyecanlandırdı. New York'tan Ralph Lauren'i, Paris'ten Chloe'yi ve Jacguemus'u çok beğendim. Genel 
anlamda moda sahnesine baktığımda herkesin aynı şeylerden 
ilham aldığını ve koleksiyonların hep aynı şeyler üzerinde döndüğünü görüyorum. 

ELLE: Bu durum sizi hayal kırıklığına mı uğratıyor? 

R.T.: Açıkçası bu durum Givenchy'den ayrılma kararımın ne 
kadar isabetli olduğunu doğruluyor. Tuhaf bir ortam var ve 
bizler bir devrin sonuna geldik. Cesaretli olduğuma ve doğru 
zamanda gittiğime inanıyorum. Annem bana her zaman, “Partiden her zaman ev sahibi seni kovmadan ayrıl!” derdi. Ne kadar doğru bir söz! 

ELLE: O halde geri geleceksiniz! 

R.T.: Bekliyorum. Clare Waight Keller'n Givenchy'yi bıraktğım yerden tutup üzerine yepyeni bir hikaye yazacağını düşünüyorum. Givenchy'den ayrıldıktan sonra birçok insanla 
görüştüm, bir o kadar kişi de benimle konuşmak istedi, arayıp 
sorulmak hoşuma gidiyor. Geçtiğimiz ekimde de Paris'te farklı 
sektörlerdeki insanlarla yan yana geldim. Givenchy'de işe başladığımda çok gençtim ve orada bir hikaye anlattım. Bunu bir 
daha tekrar etmek istemiyorum. Şimdi artık sevdiğim, yapmak 
istediğim şeylerin neler olduğundan daha eminim. Karanlık bir 
romantizm, sokağa olan tutkum, modaya seksi ve hatta biraz 
vahşi bir bakış açısıyla yaklaşmam beni ben yapan özellikler- 
den. Tüm bunları kullanarak farklı bir gözle bakmak istiyorum 
modaya. Ben bir yolculuğa dönüşen, bir bakış açısını ifade eden 
ve bir kıyafet hakkında sorulan sordurabilen modaya inanıyorum. Burada tasarımcının, kreatif direktörün yeteneği, görevi 
giriyor işin içine. Elbette geri geleceğim; geliyorum... 
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KİTAPÇILARDA 


Okudukça aşkın sıradan ama her seferinde biricik hallerini keşfedecek, 
fotoğraflara baktıkça çiftlerin arasındaki o “anlatılmaz ama yaşanır” dedirten 
uyumukl hissedeceksiniz. KELLE Türkiye şubat sayısı için bir araya gelen televizyon 
ve moda dünyasının beş ünlü çifti aşklarıyla karşınızda! 


in YAZI: SELİN MİLOŞYAN FOTOĞRAFLAR: KORAY PARLAK STYLING: HAFİZE ÇELİKTÜRK 


GE NSANLAR BİZİ COK 
SIKICI BULUYOR, OYSA 
COK EĞLENİYORUZ! 


ÖYKÜ: FURKAN 


ilano Moda Haftası'nda boy gösteren 19 yaşındaki 
ilk Türk model Öykü Baştaş ve New York Times için 
fotoğraflar çeken sevgilisi Furkan Temir, insanların 
onları “sıkıcı” bulduğunu söylese de bence dünyanın 
en yaratıcı, en komik çiftlerinden. Romantik aşklarıyla sanki bambaşka bir yüzyıldan günümüze ışınlanan, “Biz konuşmadan anlaşıyoruz” diyen Baştaş ve Temir'in samimi duyguları, umut veriyor. 
ELLE: Tanışma hikayenizi merak ediyoruz. 
ÖYKÜ BAŞTAŞ: Biz sekiz dokuz aydır birlikteyiz. Geçen yıl gerçekleşen İstanbul Moda Haftası'nda tanıştık. Furkan New York 
Times için fotoğraf çekiyordu, dolayısıyla şovu izlemeye gelmişti. Ben de Mehtap Elaidi defilesi için podyuma çıkacaktım. Ama 
öncesinde bizim ajansa “casting”lere geliyordu ve birbirimizi o 
ortamda da gördük. Açıkçası Furkan dikkatimi çekti ama ben oldukça çekingen bir insanım; sustum ve kenardan onu izledim. 
FURKAN TEMİR: Öncelikle çok ruhsuz ve sakin bir insan olduğumu söyleyerek başlayayım röportaja. Beni hareket ederken 
ya da bir şey hissederken görmek zor. Açıkçası “casting” zamanı 
Öykü'yü gördüğümde dikkatimi çekti. Diğer modellerin vasat Öykü'nünse sıra dışı bir güzelliğe sahip olduğunu düşündüm. “Bu kız 
neden Türkiye'de modellik yapıyor acaba?” dedim. 
ELLE: Peki Öykü çekingen, Furkan sakin... Nasıl alevlendi 
duygularınız? 
Ö.B.: Ben mimarlık okuyorum. Furkan internette gezinirken benim projeme rastlamış. Projemle ilgili bana yazdı ve bu şekilde konuşup yakınlaşmaya başladık. Sonra buluşmaya karar verdik. İkimiz de sakin insanlarız, heyecanlı değiliz ve çoğu yönden uyumlu 
bir çiftiz. Uyumlu ve hatta sıkıcıyız. 
ET: Evet, mimarlığa ilgim var ve projelere bakarken Öykü'nün ismini hemen hatırladım, “Bu kız “casting'lerde rastladığım o güzel 


kız” dedim. Öykü'nün de söylediği gibi birbirimize çok benziyoruz, 
sakin ve sessiz bir çiftiz. İnsanlar bizi dışarıdan sıkıcı buluyor çünkü konuşmuyoruz. Biz konuşmadan çok iyi anlaşıyoruz ve kesinlikle eğleniyoruz. 

ELLE: En çok birlikte ne yapmaktan zevk alıyorsunuz? 

Ö.B.: Resim yapmayı çok seviyoruz. Film izliyoruz. 

ET.: Çağdaş sanat üzerine çalışmak hoşuma gidiyor. Öykü de çok 
yetenekli. Bazen birlikte aynı resmi tamamlıyoruz; abstract, dışavurumcu resimler bunlar. 

ELLE; Nasıl tamamlıyorsunuz birbirinizi? 

Ö.B.: Ben iş konusunda oldukça dağınığım. Sürekli Furkan'a, “Bugün ne işim vardı? Neler yapmam gerekiyordu?” diye soruyorum. 
ET: Öykü de beni hayat konusunda düzenliyor. Kendimi işime 
kaptırdığımda dünyayı unutuyorum, o anda Öykü beni sarsıyor, 
günümüze getiriyor. Giyimime de karışıyor, artık Öykü olmadan 
alışverişe çıkmıyorum. 

ELLE: Birbirinize yaptığınız en büyük sürpriz neydi? 

Ö.B.: Furkan'ın bana yaptığı o çok özel sürprizi hayat boyu unutamam. Görüşüyorduk ama henüz sevgili değildik. Bir gün beni 
Balata çağırdı, bir de baktım tekne kiralamış. Benden hoşlandığını 
işte o teknede itirafetti. 

ET.: Evet teknede itiraf ettim, kaçacak yeri olmasın diye. Ben divan edebiyatına çok meraklıyım. Orada anlatılan Haliç çevresindeki sal gezintilerine öykündüm sanırım. Bir de insanların dünya 
çalkalanırken umarsızca o sallarda keyif yapmaları çok ilginç. Ben 
de bir gazeteciyim ve Orta Doğu kaynarken, tıpkı o divan edebiyatındaki karakterler gibi kız arkadaşımı aldım ve bir Sadabad gezintisinde ona olan duygularımı itiraf ettim. Öykü'nün bana yaptığı 
en büyük sürprizse benim için organize ettiği ve tüm arkadaşlarımı 
çağırdığı doğum günüydü. Benim gibi hayatında hiç doğum günü 
kutlamamış bir insan için unutulmaz bir sürprizdi. 
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BEYZA ŞEKERCİ 
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TESADÜF DEĞİL BİZİM 


BEYZA:SENGİN 


izi setinde başlayan arkadaşlıklarını aşkla perçinleyen 
Beyza Şekerci'nin kabına sığmaz enerjisi, balerinlikten 
gelen zarafeti ve pozitif enerjisi, Engin Hepileri'nin o ağırbaşlılıkla karışık muzipliği ve asil duruşuyla birleşince bakın nasıl bir aşk ilişkisi çıkmış ortaya... 
ELLE; Tanışma hikayenizle başlayalım. 
BEYZA ŞEKERCİ: Biz “İntikam” dizisinin setinde tanıştık. O 
çok güzel ortamda kurduğumuz dostlukları hala sürdürüyoruz zaten. Engin'le orada başladı arkadaşlığımız. Birlikte hayata ve mesleğimize dair sohbet ederdik, Engin benim dert ortağımdı. 
ENGİN HEPİLERİ: “İntikam” dizisinden itibaren tüm ekip arkadaşlarını kapsayan görüşmelerimiz zamanla yerini özel görüşmelere bıraktı. Kısaca aşk bambaşka bir yerden evrilerek bize geldi 
ve biz de bunu inkar etmemeye karar verdik. 
ELLE: Birbirinizin hangi özelliklerine, neyine aşık oldunuz? 
B.Ş.: Ben ilk görüşte aşka da inanırım ama biz arkadaşlığımız ilerleyip birbirimizi tanımaya başladıkça her şeyin uyduğunu görüp 
tüm bunların üstüne aşık olduk. Kıvılcım sonradan geldi, resim 
tamamlanınca aşk netleşti. Engin'in mesleğine bağlılığı, oyunculuktaki başarısı ve hayat görüşü, beni ona hayran bırakan özelliklerinden. Hayata onunki gibi bir olgunlukla bakan tecrübeli bir 
insandan o kadar çok şey öğrenebiliyorsunuz ki... Ve çok da başka 
bir yerden görebiliyorsunuz hayatı. Ben eskiden daha kaygılı, her 
şeyi kafama fazlasıyla takan bir insandım. O bana büyük bir pencere açlı ve “Hiçbir şey senden daha değerli değil!” dedi. Engin'i 
tanıdıktan sonra tesadüflerle inanmamaya başladım. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil! 
E.H.: Karşıma hayata dört elle sarılmış müthiş bir enerjiyle dolu, 
sabırsız, disiplinli ve hayata pozitif açıdan bakabilmeyi başaran bir 
insan çıktı. Bunlar benim hayatımda çok da olmayan şeylerdi, ben 
daha sabırlı, hayatta geride kalmayı, her şeye daha uzaktan bakmayı, doğru zamanı beklemeyi, kaderci olmayı seven bir adamdım. 
Beyza'yla birbirimizi çok iyi tamamladığımızı düşünüyorum. 
ELLE: Evlilik teklifi nasıl geldi? 
B.Ş.: Çok yoğun bir çalışma temposunun içindeyken Engin ısrar- 
la bir bayram tatilinde üç gün için bir yurt dışı seyahati organize 


AŞKIMIZ DA... 


etmek istedi ve Floransa'ya gittik. Açıkçası evlilikle ilgili hiç konuşmamıştık ve böyle bir teklifin geleceğini hiç düşünmüyordum. 
Tatilin son akşamı Floransa'nın en güzel köprülerinden birinin 
üzerinde bana evlenme teklifi etti. 

E.H.: Bir de benim tarafımdan dinleyin şimdi. Önceden planlar 
yaptım, yüzüğü aldım, onu nereye saklarım diye uzun uzun düşündüm. Bu arada yüzüğü ayakkabımın içine sakladım çünkü Beyza 
her şeyi bulur. Nasıl bir ortam sağlamalıyım diye kafa yordum. Kısaca hem çok heyecanlı hem de gergindim. 

B.Ş.: Köprünün kenarına oturduk, bir de baktım çantasından bir 
şey çıkarıyor. Bense hiçbir şeyin farkında değilim, hatta gün batımı 
olduğu için fotoğraf çekme derdindeyim. Floransa'da benden gizli 
aldığı bir şeyi vereceğini zannettim önce. Yüzüğü görünce çığlık atmışım, çok güzeldi... 

E.H.: Evet o köprüde oturmuş bir şeyler içerken doğru zamanın 
geldiğine inandım. Aklımdan aslında başka senaryolar da geçiyordu; gondol kiralamak ve kemancı kılığında yüzüğü vermek gibi... 
Ama çok da fantastik şeyler yapmak istemedim ve doğal akışı içinde Beyza'yı şaşırtmayı başardım. Bu arada o anla ilgili hiç fotoğrafımız yok, ikimiz de heyecandan unutmuşuz. 

ELLE; Nasıl bir çiftsiniz? 

B.Ş.: Kesinlikle iletişim kurmayı seven bir çiftiz. 

E.H.: Biz hiçbir şeyi, kırgınlık ya da tatsızlıkları asla yarına bırakmıyor, üstüne gün batırmıyoruz. Saklayıp biriktirirsek daha kötü 
olur. Açık sözlüyüz. Bana kimsenin söylemediği şeyleri Beyza söyleyebilir. Kendi kendime, “Bak bunu daha önce kimse söylememişti” der, şapkayı önüme koyup düşünürüm. Aramızdaki güçlü iletişim ikimizi de insan olmak ve hayatı paylaşmak için eğitiyor. 
ELLE: Birlikte yapmaktan en çok zevk aldığınız şeyler neler? 
B.Ş.: Tatil yapmayı çok seviyoruz. Londra'da bale ve tiyatro izliyor, 
müzeleri geziyoruz. Bir de yılbaşı ertesi, I Ocak'ta herkes uyurken 
saat altıda dağa gidip kayak yapmaya bayılıyoruz. 

E.H.: Evde dizi seyrederek, mısır patlatıp koltukta pinekleyerek 
vakit geçirmeyi de seviyoruz. Yeter ki birlikte olalım... Biz birbirimizden ayrıldıkça geriliyor, birbirimize dokundukça sakinliyor, 
rahatlıyoruz. 
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SALİH BADENMCİ 
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GEASKIMIZ SAKAYLA 
BAŞLADI VE GERÇEK 


İMER:.SALİH 


stanbullu Gelin” dizisinde patron ve asistanı rollerinde izleyip 
de aralarında yeşermeye başlayan aşka şahit olduğumuz Salih 
Bademci'yle İmer Özgün'ün gerçek hayatta evli olduklarına kim 
inanır? Şaşırdınız değil mi? Şaşırmakla kalmayacak, okudukça 
çok gülecek ve bu tatlı çifti dizide birbirlerine yakıştırmakta ne kadar haklı olduğunuzu anlayacaksınız. 
ELLE; İlk görüşte aşk mıydı sizinki? 
İMER ÖZGÜN: Hiç değildi. İstanbul Devlet Konservatuarı'nda 
okurken Salih benim bir üst sınıfımdaydı, dikkatimi hiç çekmedi. 
SALİH BADEMCİ: Evet biz okul ve sınıf arkadaşıyız. Ortak 
oyunlarda tanıştık ve çok yakın arkadaş olduk. 
ELLE: Arkadaşlıktan nasıl aşk doğdu? 
İ.Ö: Gerçekten çok iyi arkadaştık. Hatta ikimizin de sevgilileri 
vardı ve sevgililerimizle birlikte birçok defa aynı ortamlarda bulunduk. Ne tuhaf değil mi? Aslında her şey benim üzerimde oynanan 
bir şakadan doğdu. Salih ve okul arkadaşları sözde Salih'in benden 
hoşlandığını söylediler ve bize bir sevgililik durumu yakıştırdılar. 
Şaka gerçek oldu. 
S.B.: Evet dalga geçtiler benimle, “Sen bu kızı seviyorsun ama belli 
etmiyorsun; Salih nerede, İmer orada” gibi sözler söylediler. Halbuki sadece yakın arkadaştık. Derken yüksek lisans sınavları için 
“Macbeth” oyununa çalışırken bir şeyler oldu. O oyunda kadın 
adamı ikna etmeye çalışır; işte biz o sahnede gerçekten ikna olduk. 
İlk kıvılcımlar orada başladı diyebiliriz. O sıralar İmer de ben de 
sevgililerimizden ayrılmıştık ve 14 Şubat ikimiz için de yalnız geçecek gibi görünüyordu. Ben olta attım, “Yalnız geçirmeyelim” 
dedim. O da oltamı gördü ve oltalar suyun altında karıştı. 2010 yılındaki 14 Şubat, bizim İlk Sevgililer Günü'müz oldu. Bu arada üzerine dalga geçilmiş bir süreci etrafa açıklamak da hiç kolay olmadı. 
Bir de arkadaşlarımız sanki bunun hiç şakasını yapmamış gibi aşırı 
şaşırdılar, şoka girdiler. Hepsi oyuncu ne de olsa... 
ELLE; Birbirinizin neyine aşık oldunuz? 
İ.Ö:: Salih'in en çok etkilendiğim özelliklerinden biri kriz anında 
mükemmel derecede strateji geliştirebiliyor, alternatif üretebiliyor 
olması. Ben kimsenin yanında kendimi bu kadar rahat hissetmedim, bu kadar ben olmadım. Salih beni özgürleştirdi. 


OLDU 


S.B.: Ben de aynen İmer'in söylediği gibi onun yanında her şeyi yapabilirim, maskesizim. İmer'de ilk ilgimi çeken özelliklere gelince, 
asil ve korkak olmasıydı. “Cool” davranır ama yangında ilk o kaçar. 
ELLE: Birbirinize yaptığınız en büyük sürpriz neydi? 

İ.Ö.: Kendi doğum gününde bana evlenme teklifi etti. Yani aslında 
bana evlenme teklifi ederek kendine bir hediye verdi. Açıkçası hiç 
beklemiyordum. Doğum gününü kutlamak için arkadaşları ve ailesinin de bulunduğu bir mekana gittik. Birden yüzüğü çıkardı. 

S.B.: Evet, İmer'in de söylediği gibi 30'uncu yaşımda kendime 
büyük bir hediye almak istedim. Çöktüm dizlerimin üstüne. Açıkçası hayır demesinden çok korkuyordum. Çok güzel bir konuşma 
yaptım ama heyecandan evlenme teklifi etmeyi unuttum. İmer de 
cevap veremiyor tabii. Sonunda bir arkadaşımın beni dürtüp “Soruyu sor” demesiyle dünyaya geri döndüm. 

ELLE: İmer, siz “İstanbullu Gelin” dizisine nasıl dahil oldunuz? 

İ.Ö: “Audition'a gittim, akşamında projeye dahil olmam onaylandı ve ertesi gün kendimi sette buldum. Oldukça hızlı oldu. 

S.B.: Ama bunun öncesi var tabii. Bir gün yönetmenimiz bana aklında “Esra” (İmer'in oynadığı karakterin adı) diye bir karakterin 
olduğunu ve böyle birini tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de biraz 
şakayla karışık, “Eşimi alın da bari yüzünü göreyim” dedim. Çünkü 
yoğunluktan birbirimizi hiç göremiyorduk. Güldük, sonra yönetmenimiz “Fotoğrafını göster eşinin” dedi ve ardından İmer “audition'a çağrıldı. 

ELLE: Dizi setinde yan yana olmak nasıl? 

İ.Ö. Önceleri çok gergindik, hem zor hem de komik bir durumdu 
karşılıklı rol yapmak. Ben daha duygularını içine atan biri olduğum 
için sanırım Salih kadar zorlanmadım. 

S.B.: Yabancılaştım ve “Olmayacak, yapamayacağız” dedim. Çünkü orası bambaşka bir alan ve o bambaşka alana eşiniz dahil oluyor. Sonrasında bayağı çalıştık ve ortak bir dil yakalamayı başardık. 
ELLE; Birbirinize daha önce itiraf etmediğiniz bir şeyi şimdi 
burada bizim için söyleyin! 

İ.Ö: Ben hep Salih kadar cesur olmak istemişimdir. İtiraf ettim 
işte... 

S.B.: Ben de itiraf ediyorum ama sakın şaşırma İmer. İmer genellikle hep haklıdır! 
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EVLULİKSHAYATTA 


ATTIĞIMIZ EN GÜZEL 


BEGÜM?2.ALİ 


iri diğeri için “Seni sebepsiz yere seviyorum” derken diğeri 
“Sadece onun yanında kendim gibi olabiliyorum, rahatlayabiliyorum” sözleriyle ifade ediyor aşkını. Oyuncu ve model 
Begüm Yılmaz'la model eşi Ali Tank'ın aşk hikayeleri de 
kendileri gibi sade, içten ve doğal. 
ELLE; İlk görüşte vuruldunuz mu birbirinize? 
BEGÜM YILMAZ: Hayır öyle bir şey olmadı. Biz bir moda haftasının “backstage”inde tanıştık ve yakın arkadaş olduk. Sonra Ali 
modellik yapmak için yurt dışına çıktı ve bana Facebook üzerinden 
ilişki teklif etti, inanabiliyor musunuz... 
ALİ TANK: Uzak Doğu'daydım ve Begüm aklımdaydı. Dediği gibi 
Facebook üzerinden “Benimle çıkar mısın?” diye sordum. Çocuklukişte... 
B.Y.: Benim de gönlüm varmış tabii... 
A.T. Evet ilişkimiz biraz şakayla karışık başladı ama bugünlere 
geldik. 
ELLE; Nasıl geldiniz bugünlere? 
B.Y.: Biz birlikte büyüdük ve birlikte yaşadık tüm duyguları. Zorlukları atlatırken ilişkimiz daha da güçlendi. Artık birbirimizi çok 
iyi tanıyor ve bunun keyfini çıkarıyoruz. Evlilik hayata dair attığımız en güzel adımdı. 
AT. Benim çevrem çok geniş ama dost edinmem zordur, Begüm'le evlenmeseydim kimseyle birlikte olamazdım zaten. Beni 
anlayan yegane insan, Begüm. 
ELLE: Evlilik teklifi nasıl geldi? 
BX: İlişkimizin altıncı yılında evlendik. Bir gece oturuyorduk, Ali 
pat diye “Evlenelim” dedi ve adım adım evliliğe yürüdük. 
A:T: Sıradan bir günde teklif ettim ona evlenmeyi. İkimiz de gençtik ve ilişki o yöne doğru gidiyordu. 30 Temmuz 2016 yılında hayatlarımızı birleştirdik. 
ELLE: Genel anlamda aşkı ve birbirinize karşı hissettiğiniz 
aşkı nasıl anlatırsınız? 
B.Y.: Bazı anlar oluyor, kimseyle görüşmek, konuşmak dahi iste- 


DIMDİ 


miyorsunuz. İşte o durumlarda “İyi ki Ali var” diyorum. Bence aşk 
bu. Çünkü bir tek onun yanında kendim gibi hissedebiliyorum ve 
hiç sıkılmıyorum. Varlığı huzur veriyor. Onu mutlu etmek kendimi 
mutlu etmek demek. Ben Ali'nin dobralığına aşık oldum. İkimiz de 
aynı frekanstayız. Birbirimizi çok iyi tanıyor ve anlıyoruz. 

A.T.: Ben aşkı değil de sevgiyi anlatmaktan yanayım. Ben Begüm'ü 
hissettiklerimin hiçbir sebepten dolayı bitemeyecek kadar çok seviyorum. Hayatta bana en iyi gelen şey, onunla birlikte olmak. Begüm'ün doğallığı ve samimiyeti, komik olması beni her zaman çok 
etkiledi. 

ELLE: Birbirinize yaptığınız en büyük sürpriz? 

B.Y.: Ali'nin en kötü tarafı sanırım sürpriz yapmıyor olması, Bana 
yaptığı en büyük sürpriz, evlilik teklifiydi. 

A.T. Evet, havadan sudan konuşurken “Hadi evlenelim” dedim. 
Begüm'ün hayallerini süsleyen bir evlilik teklifi değildi belki ama 
sürprizdi, onu oldukça şaşırttı. Ne yapayım, ben özel günleri hatırlayan ya da sürprizli bir insan değilim. Kafam daha sıkıcı çalışıyor. 
Hediye alırken de “İhtiyacın olan bir şey söyle, onu alayım” diyorum. 

B.Y.: Ama ben siparişle hediye almak istemiyorum, beni şaşırtmanı bekliyorum. 

ELLE: Birbirinizden neler öğrendiniz? 

B.Y.: Ben sabretmeyi öğrendim, bir şeyin anında yapılmasını istesem de bekliyorum. 

A.T: Çok şey öğrendim Begüm'den, sakin kalmayı ve orta yolu bulmayı öğrendim, olgunlaştım. 

ELLE: Birbirinize itiraf etmediğiniz bir şeyi şimdi söyleyin! 
B.Y.: Benim içimde tuttuğum bir şey yok aslında, her şeyi söylüyorum. 

AT. İtiraf vakti, sıkı durun: Ben balayına gittiğimiz yere aslında 
gitmeyi hiç istememiştim ama seni kırmamak için gittim. 

B.Y.: Nasıl içinde tutmuşsun Ali! 

A.T.: Balayına gittiğimizin ikinci günü zehirlendik. Balayında haşlanmış patates yiyen çift diye tarihe geçeriz sanırım. 
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Fotoğraf asistanı: Lütfü Ta 
Saç asistanı: Engin Çg 
Makyaj asistanı: Hazd 


GÖZLERİNE BAKARAK 


GEPİRBİRİMİZİN 


AŞKIMIZI ANLA IRİIZ 


DENİZ: BARIŞ 


olpa grubunun solisti Barış Yurtçu bir yıldır birlikte olduğu 
sevgilisi, “Fazilet Hanım ve Kızları” dizisinden tanıdığımız 
güzel ve sempatik oyuncu Deniz Baysal'a sohbet sırasında 
büyük bir itirafta bulundu. Okumaya devam edin! 
ELLE; Tanışma hikayenizi merak ediyoruz. 
DENİZ BAYSAL: Bir gala gecesinde tanıştıktan sonra saatlerce sohbet ettik ve aynı frekansta buluştuğumuz için çok sevindik. 
Birkaç kez daha görüştükten sonra aramızdaki iletişim koptu. Altı 
yedi ay sonra aynı ortamda yeniden buluştuk. 
BARIŞ YURTÇU: Aslında Deniz'in menajeri, benim de yakın 
dostum olan, ortak arkadaşımız Kahraman Özgen sayesinde tanıştık. Kahraman her şeyi planlamış. İkimize de ayrı ayrı kulis yaptıktan sonra bizi yan yana getirdi. Bir araya gelince de gerçekten ne 
kadar uyumlu olduğumuzu gördük. Ben uzun süre Deniz'in peşinden koştum, görüşmeye başladık ve bir daha da hiç ayrılmadık. Bir 
yıl, bir aydır birlikteyiz. 
ELLE; Birbirinizin neyine aşık oldunuz? 
D.B.: Barış'ın karakteri, fikir ve düşüncelerini sonuna kadar savunması, işini bu derece profesyonel olarak, sahiplenerek yapması 
beni çok etkiledi. Barış belli etmez ama kendi içinde çok duygusaldır. Zaten böyle olmasaydı o kadar güzel ve anlamlı şarkıları yazamazdı. Sadık ve ilgili bir sevgili. 
B.Y.: Deniz benim hayatımın aşkı. Tam anlamıyla bir romantiktir. 
Jestlere bayılır, sürprizleri sever ve aşırı evcildir. O kadar güzel bir 
enerjisi var ki, çok iyi anlaşıyoruz. Biz çok iyi iki arkadaşız aynı zamanda. Bizi bir ay bir yere kapatın, hiç sıkılmayız. 
D.B.: Evet, çok doğru. Ben normalde tüm günümü tek kişiyle geçiremem, yalnızlığı severim. Geçen yıl şiddetli bir kar yağmıştı ve eve 
hapsolmuştuk Barış'la. Birlikte dört harika gün geçirdik. 
B.Y.: Birlikte bir sürü şey yapmaktan zevk alıyoruz. Alışverişe gidiyor, yemek hazırlıyor, “Playstation” oynuyor, birbirimize sürpriz 
hediyeler alıyoruz. 
ELLE: Birbirinize yaptığınız en büyük sürpriz neydi? 
D.B.: Doğum günümü balonlarla kutlamak istiyordum ama o gün 
akşama kadar setteydim ve ilgilenecek vaktim olmadı. Gece geç 


saatte eve döndüğümde Barış balonlarla, elinde gitarı beni bekliyordu. Çok mutlu olmuştum. 

BY.: Doğum günümdü ve Deniz'i sette zannediyordum. Oysa o 
tüm gün araşlırma yapmış, gitar hastası olduğumu bildiği için bana 
harika bir gitar satın almış. Akşam eve geldiğimde Deniz'i karşımda hediyemle, yani yeni gitarımla buldum. “Artık bestelerini bununla yaparsın” diyordu. 

ELLE: Peki yeni gitarınızla Deniz için beste yaptınız mı? 
B.Y.: Evet yaptım ama Deniz henüz bunu bilmiyor. 

D.B.: Çok şaşırdım şu an, gerçekten mi? 

ELLE; Deniz, sizin Barış'a itiraf etmek istediğiniz bir şey var 
mı? 

D.B.: Hayır yok. Ona çok aşığım ama Barış bunu zaten biliyor. 
B.Y.: Yapışık ikiz gibiyiz, ne o bensiz ne de ben onsuz yapabiliriz. 
Aramızda her şeyi konuşur ve çözeriz 

ELLE: Birbirinizden neler öğrendiniz? 

D.B.: Barış bana her zaman destek oldu, beni büyüttü ve kendime 
daha çok güvenmemi sağladı. Benim “mood”um eskiden daha düşüktü, Barış enerjimi yükseltmek, hayata daha pozitif bakmam için 
çok uğraş verdi. 

B.Y: Eskiden daha sinirli bir insandım, Deniz beni sakinleştirdi, 
bana sabretmeyi öğretti. 

ELLE: Deniz'in yoğun set saatleri ilişkinizi nasıl etkiliyor? 
D.B.: Barış'ın iş saatleri daha esnek olduğu ilişkimizin başlarında 
bu konuda çok zorlandık. 

B.X.: Doğru, ben ister konser veririm, ister vermem. Sinemaya 
gidecek, yemek yiyecek vaktimiz yoktu. Deniz'in bir günü boş, o 
günü de uyuyarak geçiriyor. Zamanla bu duruma ayak uydurdum. 
Bir ara sabaha karşı saat dörtte, beşte geliyordu, şimdi saat birde 
evde olduğunda, “Erken döndün” diyorum. 

ELLE: Aynı projede yer almayı ister misiniz? 

B.Y.: Ben bir düet yapmayı istiyorum Deniz'le. Çok güzel bir sesi 
var. Bestelediğim şarkıyı Deniz yorumlayabilir. 

D.B.: Neden olmasın? 

ELLE; Aşkı nasıl anlatırsınız? 

DENİZ VE BARIŞ; Birbirimize bakarak. 


ye 


ELLE 99 


Lp 


iç 


gi d 
in | 
wİ 


ARKANI 


BÜYÜK 


/EY 


NEP 


DÜŞLER 


ABDULLAN 


PEŞİNDE 
/ 


Bugüne kadar onunla hep geçmiş zamanlarda yaşadık. Oysa aklı fikri gelecekte 
gibi... Günümüze dönecek olursak, Farah Zeynep Abdullah “Gülizar”ın 
hikayesiyle kulağımıza asıl kendi hayallerini fısıldıyor. 
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ramızda iki yaş fark var ve kendimi ilk defa bir “ünlü”yle rahat ve arkadaşça iletişim kurarken buldum. Aslında 
onu gördüğüm ilk an hiç de böyle olacağını düşünmemiştim... Setten içeri girdiğinde yüzünden düşen bin parçaydı, önceki gece iki sene önce sahiplendiği köpeği Eylül kaybolmuştu. O ruh haliyle sete gelmesini tabii ki anlayabiliyordum. Çekim 
boyunca pek sohbet edemedik, köpeği için duyduğu endişeden 
ötürü durgun ve üzgündü. Ertesi gün röportajı yapmak için evine 
gittiğimde bambaşka bir Farah Zeynep'le karşılaştım. Modu yüksek ve neşeliydi. Sanki yıllardır görmediğim bir arkadaşımla kar- 


şılaşmış gibi oturup sohbet ettik. Bu ev, çocukluğunu geçirdiği yer. 
Her köşesinde anıları var. “Ben lisedeyken babamın işi nedeniyle 
İngiltere'ye taşındık. Bu ev hep kaldı, benim için çok özeldir, her 
şeyim bu evde” diye anlatırken o, ben de etrafa bakınıyorum. Sanki bir Yeşilçam artistinin evinde hissettim kendimi. Filmlerinden 
afişler duvarlarda asılıydı, dizilerden objeler etrafı süslüyordu. Bir 
nevi zamanda yolculuk hissi... Dönem filmleri gibi. Sonra aklıma 
geliyor, sahi dönem dizileri ve filmleriyle ünlü Farah Zeynep Abdullah'ı herhangi bir projesinde hiç cep telefonu kullanırken görmüş müydük? Gülerek yanıt veriyor, “Hayır!” Neyse ki bu döngü 
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yeni projesi “Gülizar”la kırılıyor. “Gülizar rolü bana mayıs ayında 
teklif edildiğinde o sırada başka bir projeyle ilgilendiğim için çok 
istememe rağmen kabul edememiştim. Ancak o projenin bir türlü hayata geçememesiyle eş zamanlı Çağan beni aradı ve “Farah, 
hadi Gülizar!” dedi. “Tamam! diye cevap verdim. Birbirini çok iyi 
anlayan yönetmen-oyuncu ilişkisi onlarınki. “Birbirimize çok iyi 
geldiğimizi düşünüyorum. Çağan müthiş bir yönetmen olmasının 
ötesinde birlikte çalışmaktan da çok gurur duyduğum, zevk aldığım bir insan.” Gülizar, müzisyen olmak isteyen bir kadının hikayesi. Bir nevi Farah'ın hayalleriyle de örtüşüyor ama oraya sonra 
geleceğiz. “Gülizar'ı çok seviyorum, bana çok büyük motivasyon 
sağlıyor. Bugüne kadar en keyifle canlandırdığım karakter bile 
diyebilirim. Gülizar'ın özelliklerinin yanı sıra, belki biraz daha olgunlaştığım ve sakinleştiğim bir döneme denk geldiği içindir” Fa- 


kılık, küçük bir şey olabilir, Kimse bilmiyor ama bu konu hakkında 
çalışmaya başladım. Acelem olmadığı için tadına vara vara yapmak 
istiyorum. 

ELLE: Geleceğe yazdığın mektuplardan ve çektiğin videolar- 
dan da bahseder misin? 

EZ.A.: Bilgisayarımın kamerasıyla videolar çekiyorum. Zamanlar arası yolculuk gibi... Çocuklarımın da benim bir zamanlar genç 
olduğumu bilmesini ve görmesini istiyorum. Her yaş bambaşka, 
dolayısıyla çocuğum olunca ben de bambaşka bir akılda olacağım. 
Onlar yirmi yaşına geldiğinde ben de yirmi yaşındaki halimi görmek ve onlara göstermek istiyorum. 

ELLE: Peki ya sen çocukken nasıl biriydin, mesela oyuncu 
olmanın hayallerini kurar mıydın? 

KZ.A.: (Gülüyor) Bu soruyu hiç beklemiyordum. Çok tatlı, bunu 


rah Zeynep Abdullah'ın son dönemde 
canlandırdığı karakterler müzikle iç 
içe oldu. “Unutursam Fısılda”yla başlayan hikaye daha sonra birçok filmde 
şarkı söylemesiyle devam etti. En son 
Cem Yılmaz'ın “Arif V 216” filminde 
Ajda Pekkan şarkılarını yorumladı. 
“En başta onun şarkılarını söyleyebileceğimi düşünmemiştim. Çok büyük 
bir yük gibi gelmişti. Ama Ajda'nın 
daha önce fazla duyulmamış şarkılarını söylemek çok keyifli oldu.” Farah 
Zeynep'in müzikle ilişkisi sadece çektiği filmler dolayısıyla değil. Çocuklugundan beri müzikle iç içe ve kendi 
şarkı sözlerini yazıyor. Lise yıllarında 
İngiltere'de-bir müzik grubu kurmuşluğu bile var! “Ben ve arkadaşım Emilio'yla bir grup kurmuştuk. Sanırım 
başka birinin bestesini söylemek bana 
zor geldiği için kendi şarkılarımı yazıp 
söylemeye başladım.” LI yaşından beri 
şarkı sözleri, gelecekteki kendisine 
mektuplar, insanlara şiirler yazıyor. 
“Sürekli bir yazma halindeyim. Defter... çok fazla defterim var” Merak 
ediyorum... 

ELLE: Bu kadar birikmişlikle ne 
yapacaksın? Paylaşmayı düşünmüyor musun? 

FARAH ZEYNEP ABDULLAH: 
Evet, fazla şey birikti. İlk başta'neden 


FARAH ZEYNEP'LE 
KISA KISA 


e En sevdiğin şarkıcı? 
Janis Joplin'e küçüklüğümden beri hayranım. 


» Favori yazarın? 
Jean-Paul Sartre. 


e En beğendiğin akiris? 
Çok var. Jennifer Lawrence ve Natalie Portman'ı 
çok seviyorum. 
» En sevdiğin dizi? 
Stranger Things 
s* En etkilendiğin yer? 
Vatikan. Sanat eserleri... Orada olmak 
fotoğraflardan daha büyüleyiciydi, muhteşemdi. 
Tek başıma seyahat etmeye bayılıyorum! 


» Kötü hissettiğinde modunu yükselten 
şarkı? 
Shakira'nın “Waka Waka”sı. 


» Kendini güzel buluyor musun? 
Bazen buluyorum bazen bulmuyorum. Herkes 
gibi. 

»* İdeal boş günün? 

Sabah kalkıyorum uzun uzun kahvaltı 
yaparken dizi izliyorum. Köpeğim Eylül ve 
kedim Duma'yla oynuyorum. Bilgisayarımı 
düzenliyorum. Haha! O kadar vaktim yok ki bu 
iş için, artık yapmam gerekiyor! 


anneme sor. Annemle babam burada, istiyorsan sorabilirsin. Ben kendi 
adıma hep isteklerim doğrultusunda 
yaşadım. Çok fazla müzik dinledim, 
istediğim yerlere gittim, istediklerimi 
yaptığım bir çocukluk geçirdim. Ama 
şımarık bir çocuk değildim, annem 
de öyle söyler. Çalışkan bir öğrenci 
değildim. Aklım hep müzik, sahne, 
öyle şeylerdeydi. Astronot olmayı çok 
isterdim bir de, aslında sanırım her 
şey olmak isterdim. Ama hiç oyuncu 
olacağım, müzisyen olacağım dememişimdir. 


ILK AŞK, ILK OPUCUK 
ELLE; İlk aşkını hatırlıyor musun? 

EZ.A.: Hatırlıyorum. Çok zordu. 13- 
14 yaşındaydım. Çok aşıktım, platonik 
başladı. Bir gün onu aradım, senden 
hoşlanıyorum ama herhangi bir karşılık beklemiyorum, dedim. Söyleyince 
rahatladım. Sonra o beni aradı ve aramızda bir şey başladı... O zamanlarda 
onun bir arkadaşıyla dört ay kadar 
konuşmuşluğumuz vardı ve ayrıldıktan sonra onunla gizlice buluşmaya 
başladık. Bizi görmesin diye sabah 
yedide Taksim'de buluşuyorduk. O 
zamanlar herkesin gittiği Orta Kahve 
vardı. Ne oldu acaba oraya? Tabii bu iş 


paylaşayım ki diye düşünüyordum ama geçen yıl birden kararımı 
değiştirdim. Kaç kişi dinler, okur bilmiyorum ama önemli değil, 
paylaşmak istiyorum. 

ELLE; Yani yakında albümün çıkabilir... 

EZ.A.: Aslında albüm demek doğru mu emin değilim ama beş şar- 


ortaya çıkınca aşık olduğum çocuk beni terk etti. Çok üzülmüştüm. 
ELLE: Ayrılık şarkın var mıydı? 

EZ.A.: O dönem Anathema dinlerdim çılgın gibi. 

ELLE; İlk öpücüğün? O çocukla mıydı? 

EZ.A.: Net hatırlamıyorum. Yazlıktaydık, Avşa'da, Popüler bir 


ELLE 103 


KAPAKKX/Z/ 


çocuk vardı, gece onunla kumsalda bir sandalın yanında oturuyorduk, tam öpüşecekken arkadan annemin sesini duydum. Avaz avaz 
bağırıyordu, aldı beni götürdü, öpücük de yarım kaldı. (Gülüyor) 
ELLE; Şu an hayatında biri var mı? 

EZ.A.: Hayır, derdim yok, rahatım. Düşüneceğim bir şey yok. 
ELLE; Aşık olunca nasıl bir kadına dönüşüyorsun? 

EZ.A.: Çok tatlı oluyorum aslında, çok neşeli ve enerjik, her şeyi 
yapabilecek gibi hissediyorum. Gerçekten doping almış gibi... 
ELLE; Kıskanç mısın peki? 

KZ.A.: Hayır. 

ELLE: Hiç sevgilinin telefonunu gizlice karıştırdın mı? 

EZ.A.: (Gülüyor) Evet ama şöyle oldu, yanlışlıkla önüme çıktı. 7-8 yıl önce Facebook zamanları... Hatta o demişti al telefonumdan gir diye. 
Girerken mesajlar dikkatimi çekti. Hep önüme 


çıkar... 
ELLE: Bir gün çocuk sahibi olmak istiyor 
musun? 


EZ.A.: Çokistiyorum. Hep çok istedim çocuğu, 
bu yüzden videolar çekiyorum zaten. 

ELLE: Nasıl bir adamla birlikte olmak istersin? 

EZA. İyi, vicdanlı, merhametli biri olsun. İyiliğe inancı olsun, çok fazla dünyevi olmasın. Gidip bir yerde kamp 
da kurabileceğim, lüks bir otelde de kalabileceğim bir adam olmalı. 
Her ortama girebilsin. Parayla olmuyor bazı şeyler, parayı aşmış 
olsun. 

ELLE: Bu hayatta en katlanamadığın şey ne? 

EZ.A.: Cimrilik! (Gülüyor) Para deyince aklıma geldi. Şaka bir 
yana, kötü niyete de katlanamam. Çoğu şeyde empati kurmaya çalışırım ama kötü niyeti anlayamam. 

ELLE; Seni en çok ne güldürür? En çok kime gülersin? 
EZ.A:: Her şeye gülerim! İlkokuldan beri en yakın arkadaşım Melise gülerim herhalde. 

ELLE: Hala görüşüyor musunuz? 

KEZ.A.: Evet, hep birlikteyiz. Hadi Melis'i arayalım... 


e gerçekten iPhone'undan Melis'i arıyor. Belki de 
onu en iyi tanıyan insan, ne de olsa 20 yıldır arkadaşlar. Melis “Farah'la tanıştığımızda ilkokul dördüncü 
sınıftaydık, çok akıllı bir çocuktu ama aklı muzırlığa çalışırdı. O kadar masum görünürdü ki bütün suçlar bana 
kalırdı” diyor, ikisi kahkahalara boğuluyor. “Ergenlik yıllarındaysa dile olan yatkınlığını keşfetti. Tiyatro, müzik ne 
kadar sosyal aktivite varsa içindeydi. Dile çok yatkındı. Tabii bir de ergenliğin getirdiği rock'çı ve punk'çı halleri vardı. 
Fakat Britney Spcars ve Justin Timberlake dinleyen punk'çılardan!” Farah Zeynep araya giriyor, “Justin Timberlake'e 
aşıkım. Defterlere Farah Zeynep Timberlake yazmışlığım vardır.” En komik anılarını sorduğumda ikisinin de aklına okulu kırıp 
Akmerkez'e kaçtıkları zamanlar geliyor. “Sabahları İstiklal Marşı 
okunduktan sonra şapkaları takar, pencereden kaçıp Akmerkez'e 
giderdik. Bir de farklı insanlarla konuşup onlara farklı hikayeler 
anlatmaya bayılırdık. Yalan kimlikler oluştururduk. Komik komik 
şeyler yapardık. Çok iyiydi!” diyor Farah Zeynep Timberlake, pardon Abdullah. O an kendisiyle ilgili bilinmeyen çok şey olduğunu 
fark ediyorum... 
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“Aşık olunca çok 
tatlı oluyorum 
aslında, çok neşeli 
ve enerjik, her 
şeyi yapabilecek 
sibi hissediyorum 
kendimi” 


ELLE: Hakkında bilmediğimiz bir şey söyler misin? 

EZ.A.: Çok güzel manikür yaparım, kendi manikürümü kendim 
yaparım. Öyle işlerde çok iyiyimdir. Güzellikle ilgili şeylerle uğraşmayı çok severim. 

ELLE; Oyuncu ve müzisyen olmasan ne olurdun? 

E.Z.A.: Çevirmen olmayı çok isterdim. Hala çok istiyorum, oyun 
çevirmeyi mesela. Ama dediğim gibi her şeyin bir vakti var. 
ELLE: Modayla aran nasıl, alışveriş yapmayı seviyor musun? 
EZ.A.: Çok iyi değil. Alışverişi seviyorum, genelde internetten yapıyorum. Ama daha çok elektronik eşya alırım. 
Fotoğraf makinelerim var. Teknolojiyi seviyorum. Ben daha teknolojik bir insanım, o konuda daha erkeksiyim. Erkeklerden beklenen bir 
şeydir ya hani... 

ELLE: Peki sosyal medya? Mesela hala Facebook kullanıyor musun? 

EZ.A.: En fazla Instagram ve Twitter'da aktifim. Facebook'uysa İngiltere'deki çevremle iletişim kurmak için kullanıyorum. 

ELLE: Ciddi bir de hayvan hakları savunucusu olduğunu duydum... 

EZ.A.: Evet ama bunu sosyal medyaya taşımıyorum. Çünkü yanlış şekilde kullanıldığını 
görüyorum. Sabah Twitter'a giriyorum ve bazı 
insanların duyarlılığı sadece kötü haberleri yaymak olarak algıladığını gözlemliyorum. Kötülük sürekli ondan bahsederek savaşılacak bir şey değil. O yüzden iyi şeyleri daha çok paylaşmamız gerek 
diye düşünüyorum. Sadece kötü haberleri kullanınca hiçbir şey 
değişmiyor. Sen o haberi yayınca ne oluyor? Ya da ben bunları paylaşmadım diye duyarsız mı oluyorum? Ben elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Herkes kendi bahçesine bakarsa zamanla 
bütün bahçeler temiz olur. Mutluluk aslında bulaşıcı bir şeydir. 
ELLE: Popüler olmak hoşuna gidiyor mu? 

EZ.A.: Bence ben popüler değilim. Popüler bir şeyim yok. Ortada değilim, magazinel değilim. Bir filmde oynuyorum ya da bir şey 
sunuyorum diye özel hayatımın merak edilmesi çok saçma ve hala 
garip geliyor. Bununla bağ kuramıyorum. Popüler olmayı en mantıklı kullanmanın yolu bazı konularda farkındalık yaratmak. 
ELLE; Genel olarak nasıl bir hayat felsefen var? 

E.Z.A.: Etiketsiz yaşamak ve çevreme de iyi bir şeyler katabilmek 
istiyorum. İyi bir hayat yaşamak yani. Kendimi çok normal görüyorum. Geldik ve gidiyoruz, çok abartmamak gerek. Kötüyü de 
abartmamak gerek. Hayat oyun gibi, keyfini çıkarmak lazım. 
ELLE: Spiritüel olarak yorulduğunda kendini rahatlatmak 
için ne yapıyorsun? 

EZ.A.: Annem söylemişti, “Şu gökyüzüne bak, yanında ne kadar 
küçüksün; dert edecek hiçbir şey yok” diye, gerçekten ne zaman 
bir şeyi dert etsem gökyüzüne bakınca rahatlıyorum. Bir de tabii 
ağaçlara, çiçeklere, hayvanlara bakıyorum. 


ayvanlar demişken (köpeği) Eylül'e ne mi oldu? 
Röportaja gelmeden önce Farah onu evin yakınlarında gezerken bulmuş. Bunları anlatırken gözlerindeki mutluluk kelimelere dökülüyor: “Hayatta 
en önemlisi sevdiklerinle olmak, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde... Bunlar olunca zaten her şeyi yapıyorsun. Her şey sağlık, huzur ve aileden geçiyor.” 
Belki klişe ama gerçek, tıpkı Farah'ın kendisi gibi. 
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KAPAKK/ZI 


HAYALİNDEKİ ERKEK 
NASİL BİRİ? 


“Gidip bir yerde kamp da 
kurabileceğim, lüks bir yak 
> dekalabileceğimbiradamolmalı. Her ortama Sil bilsin. 
Parayla olmuyor bazı şeyler, 
parayı aşmış olsun” 


Kırmızı elbise, MONSE/POLAR 
MODA, 2490 €. Siyah kovboy 
şapka, 54300, beyaz logolu 
spor ayakkabı, 53000, ikisi de: 


TLAN DİOR Zümrüt 


iyah mineli “Ayşe Hafsa” 
yüzük (sağ elde), zümrüt taşlı 
siyah mineli “Puduhepa” yüzük 
(sol elde), fiyatları istek üzerine, 


hepsi GİLAN. 
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KARAKKIZI 


150. Mavi şeritli elbise, 

Şi SACHIN&BABI 
| iğ « VAKKO COUTÜRE, 
k e 18950. Siyah logolu böbet, 
e | EHRISTIAN DİĞR/ 
' iy BEYMEN, 12800. 
“Ametist ve siyah pırlditalı 
Theodora” küpe, Safir, 
ümrüt ve pırlanta faşlı 
“Böğaziçi Düşleri” bileklik; 
fiyatları istek üzerin&,ikisr 
İ de GİLAN 


> 5 Beyaz sloganlı tişört, 
it CHRISTLAN DLOR, 


wv.“ 
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İnci detaylı kazak, 1750 $, 
çiçek işlemeli etek, 11300, 
ikiside ÖZGÜR MASUR. 
Siyah şort, CHRISTIAN 
DIOR, 52800. Beyaz spor 
ayakkabı, CHRISTLAN 
DIOR/BEYMEN, 52800. 
Küpe, MER'S, 1985. 
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“Bence ben 17 
popüler değilim. VA 
Popüler bir 
şeyim yok. 
Ortada değilim, 
magazinel & 
değilim... 
bir filmde 
oynuyorum 
ya da bir Şey 
sunuyorum'diye 
özel hayatımın 
merak edilmesi 
bana çok saçıma 
ve hala garip 
geliyor” 
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lila dantel elbise, 
BLUMARINE, fiyatı 
istek üzerine. Gökkuşağı 
renkli çanta, CHRISTILAN 
DIOR, 523000. Gümüş 
rengi spor ayakkabı, 
TOD'S/BEYMEN, 
12945. Ametist taşlı 
“Saressa” küpe, GİLAN, 
fiyatı istek üzerine. 


KAPAKKX// 
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Gi tişört, 52150, taşlı 
kolye, 53700), ikisi de 
.CHRISTLAN DİOR. Tüvit, 
kapüşonlu ceket, GUCCI 
NİŞANT/ 


kya; Ek 
Moda ekibi le 
Aslı Asil, Na e 


FOTOĞRAFLAR: ERDİ DOĞAN, ERGİN TURUNÇ, HASAN KARAARSLAN 
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Karlar düşse de düşmese 
de puffer montları 
giyeceğiz, hem de üst 
üste ve cesur renklerle, 
topuklarla ve pijamalarla 
kombinleyeceğiz. Uyurgezer 
olup tüm İstanbul'u 
gezeceğiz, gözlerimiz 
kapalı. İpek pijamalar, 
puf montlar, ara sezonun 
ilk ışıkları şubat sayımızın 
kahramanları... 


Pembe kaşmir kazak, ELGO, 
11800. Mavi mont, PINKO, 
18200. Mor desenli elbise, 
ZADIG&VOLTARE/ 
BEYMEN, 11975. Yılan 
kafası formlu “Serpenti” 
küpe, 576200, sedef ve 
pırlanta tâşlı“Serpenti” 
yüzük, 114200, pırlanta taşlı 
tam tur “Serpenti” yüzük, 
110900, yılanformlu pırlanta 
taşlı “Serpenti” yüzük, 

fiyatı istek üzerine, iki renkli 
“Diva” yüzük, 58210, hepsi 
BVLGARI. 


f 


Su yeşili gömlek, 56750, 

iki renk jean, 52795, 

ikiside BALENCIAGA/ 
BEYMEN. Lila mont, IENKI 
IENKI/BEYMEN, 15750. 
Çiçek desenli bot, GUCCI 
NİŞANTAŞI, 18770. Mavi 
taşlı kaplumbağa formlu 
küpe, BEGÜM KHAN/ 
ASSOULINE BEBEK, fiyatı 


istek üzerine. 


Kat kat puf montları 
giyip kendimizi 
bulutlar içinde 

hissetmeye hazırız. 
Hem konforlu hem 
sıcacık tutan bu 
trendi uç noktalarda 
SEVİYOTUZ! 
FOTOĞRAFLAR: 


HASAN KARAARSLAN 
STYLING: ASLI ASİL 


Çift renkli tül elbise, SUDİ 
ETUZ, fiyatı istek üzerine. 
Koyu yeşil mont, IENKI 
IENKI/BEYMEN, 15750. 
Taşlı taç, BEGÜM KHAN/ 
ASSOULINE BEBEK, 
fiyatı istek üzerine. Beyaz 
burun detaylı pembe stiletto, 
PRADA, 13440. 


UNO NN 


Payetli elbise, LOUIS 
VUİTTON, fiyatı istek 
üzerine. Çift renkli mont, 
FINEAPPLE, 1300. Dore 
mont, MAVİ, 1137.99. 
Çiçek detaylı taşlı halka 
küpe, MER'S, 1595. İnce 
altın rengi yüzükler, moda 
editörüne ait. 
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Taşlı jean ceket, 5620, 
taşlı jean etek, 13000, 

ikisi de MIU MIU/ 
BEYMEN. Gümüş renkli 
mont, FREEDOM DAY/ 
BEYMEN, 12525. Kırmızı, 
kolları logo detaylı mont, 
TOMMY HILFIGER, fiyatı 
istek üzerine. Çiçek formlu 
küpe, MER'S, 1595. İnce 
altın rengi kolye, yüzükler, 
hepsi moda editörüne ait. 
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Sloganlı pembe tişört, 
VALENTİNO /BEYMEN, 
11545. Pembe brokar desenli 
korse şort, SUDİ ETUZ, 
fiyatı istek üzerine. Siyah puf 
mont, H&M, 1549. Çizgili 
çorap, mavi çizgi detaylı 
stiletto, fiyatları istek üzerine, 
ikisi de FENDİ. Yılan kafası 
motifli “Serpenti”kolye, 
BVLGARI, fiyatı istek 


üzerine. 


VE NL 1> 


Geometrik desenli elbise, 
1449, yeşil pantolon, 
1299 ikiside H&M 
STUDİO. Bakır rengi mont, 
H&M, 5229. Desenli 
çanta, 19750, pembe 
ayakkabı, 56950, ikisi 

de BALENCIAGA/ 
BEYMEN. Kemik formlu 
küpe, ANGELA CAPUTI/ 
BEYMEN, 1595. 
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Taşlı jean ceket, 13850, 
taşlı jean pantolon, 52730, 
ikiside TA.G.G./GIZIA 
GATE. Mavi metalik mont, 
ZARA, 5249.95. Taşlı 

taç, BEGÜM KHAN/ 
ASSOULINE BEBEK, fiyatı 
istek üzerine. İnce altın rengi 
kolye, yüzükler, hepsi moda 
editörüne ait. 


Siyah puantiyeli tül elbise, 
MEHMET KORKMAZ/ 
GIZIA GATE, 13750. 
Beyaz mont, PINKO, 
12490. Siyah taşlı küpe, 
MER'S, 1895. 


22 MAK 


Çiçek desenli mont, 57240, 
çiçek desenli pantolon, 
2260, kırmızı puf kaşkol, 
1880, hepsi MONCLER. 
logolu ayakkabı, 
BALENCIAGA /BEYMEN, 
15250. Gözlük, DIOR/ 
SAFILO OPTİK, fiyatı istek 
üzerine. Yılan kafası motifli 


“Serpenti” küpe, BVLGARI, 


LAR 28 


Beyaz tüvit ceket, 57665, 
beyaz tüvit etek, 152150, 
ikiside MAISON MONA/ 
GIZIA GATE. Beyaz pelerin 
formlu mont, MONCLER, 
16750. 
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Kiremit rengi mont, COMMON 
LELSURE/ WEPUBLIC, 11944. 
Kemik gözlük, DIOR/SAFILO 
OPTİK, fiyatı istek üzerine. Kemik 
formlu küpe, ANGELA CAPUTI/ 
BEYMEN, 1595. 


Saç: Mehmet Menteş 

Makyaj: Ece Karagülle, 

Barış Yılmaz 

Moda ekibi asistanları: 

Nazlı Abice, İzel Şenoyar 
Fotoğraf asistanı: Mert Terliksiz 
Model: Marliin Hoek/Flash Model 
Turkey 


Uyurken gezenlerden 
misiniz? Gezerken 
uyuyakalanlardan mı? 

Bu hallerinizin aşkla bir 

ilgisi olmalı... 


FOTOĞRAFLAR: ERDİ DOĞAN 
STYLING: OĞUZ EREL 
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Sağdaki model: 
Tül ceket, CECE BY 
TUGCE GOKCE, 
13000. Çizgili kimono, 
ACADEM!A/BEYMEN, 
11295. Çizgili pantolon 
(takım), VAKKO, 11597. 
Soldaki model: 

Tül bluz, 11000, tül 
pantolon, 11000, ikisi 
de CECE BY TUGCE 

! GOKCE. Çizgili ceket 
(takım), VAKKO, 11597. 
Çizgili kumaş bağlı küpe, 
GAZZAS, tİI9. 


KLM 27 


Payetli bluz, 11500, 
payetli pantolon, 
11200, ikisi de IN 
THE MOOD FOR 
LOVE. Kırmızı volanlı 
bluz, SUDİ ETUZ/ 
GIZIA GATE, 11050. 
Uyku gözlüğü, moda 
editörüne ait. 
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Pötikareli bluz, 52125, 
siyah pötikareli şort, 
02875, ikiside 
SILVIA TCHERASSI/ 
V2K DESİGNERS. 
Mavi pötikareli 
Dener, SUDİ ETUZ, 


Çizgili kumaş bağlı 
küpe, GAZZAS, 119. 


ELLE 129 
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Desenli bluz, 16650, 


desenli pantolon, 
desenli ceket, 
13200, desenli terlik, 
$338, hepsi GUCC/ 


BRANDROOM. Çizgili 
çorap, CALZEDONİA, 


iğ 
e m... yg 125.90. 


Çizgili ceket, 5229, 
çizgili pantolon, 1179, 
çiçekli terlik,179.99, 
hepsi H&M. Renkli 
blazer, SISTER JANE/ 
BEYMEN, 1915. 
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Sağdaki model: 

Payetli bluz, 11500, 
payetli pantolon, 11200, 
ikisi de IN THE MOOD 
/ FOR LOVE. Siyah terlik, 
TWİST, 5259. Çizgili 

kumaş bağlı küpe, 

GAZZAS, 1119. Siyah 


çorap, CALZEDONİA, 

ti 149.90. 
Veee Soldaki model: 
de di Gümüş bluz, 51500, 
gi gümüş pantolon, 11200, 


ikisi de IN THE MOOD 
FOR LOVE. Gümüş rengi 
ayakkabı, TWIST, 1199. 
Çizgili kumaş bağlı 
küpe, GAZZAS, *119. 
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/ 
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Sağdaki model: 

Kırmızı beyaz desenli elbise, 
H&M STUDİO, $549. Bel 
çantası, ESRA GÜRSES/ 
SHOWROOM TR, 1150. 
Çizgili kumaş bağlı küpe, 
GAZZAS, #119. 

Ortadaki model: 

Siyah beyaz desenli 

bluz, 4369, siyah beyaz 
desenli pantolon, 1349, 
ikisi de H&M STUDIO. Bel 
çantası, ESRA GÜRSES/ 
SHOWROOM TR, 1150. 
Soldaki model: 

Renkli elbise, H&M STUDİO, 
0449, Bel çantası, ESRA 
GÜRSES/SHOWROOM 

TR, 1150. Çizgili kumaş 
bağlı küpe, GAZZAS, *19. 
Puantiyeli siyah çorap, 
CALZEDONA, 149.99. 


$625, hepsi MEH 
ELAİDİ/GİZA G 
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Beyaz gömlek, THE 


JACGUELYNS, 15400. 


Halter kesim elbise, 
ÇİĞDEM KARAVİT, 
7850. Çizgili kumaş 
bağlı küpe, GAZZAS, 
19. Beyaz çorap, 
PENTİ, 19, Bileklik, 
yüzük, ikisi de moda 
editörüne ait. 


Beyaz gömlek, SILVIA 
TCHERASSI/V2K 
DESİGNERS, 13445. 
Renkli elbise, MDS 
STRIPES/BEYMEN, 
13345. Sarı tek kol bluz, 
SELİM BAKLACI, 1140. 
Çizgili kumaş bağlı 
küpe, GAZZAS, #19. 
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Siyah mont, LANVIN, 

1ON5. Ekose 
ceket, 13125, ekose 
pantolon, 11862, ikisi 


de ZIMMERMANN/ ; © w 
V2K DESİGNERS. Siyah: * 


dantel sütyen, ERES, 


fiyatı istek üzerine. 


Rugan şapka, ERIC 
JAVITS/BEYMEN, 
11495. Çizgili kumaş 
bağlı küpe, GAZZAS, 
19. Renkli çanta, 
FURREMY/BEYMEN, 
12400. 


a 


Puantiyeli gömlek, 

11249, siyah beyaz 
elbise, 11799, ikisi 

de JACGUEMUS/ 
BEYMEN. Puantiyeli çanta, 
BALENCIAGA/BEYMEN, 
45095. Puantiyeli tayt, 
ŞİRİN, 520. 

Beyaz çorap, 
CALZEDONLA, $25.90. 
Çizgili terlik, TWIST, 1199. 


Saç: Ferit Belli, Suat Ürün 
Makyaj: Elçin Mutlu 
Moda ekibi asistanı: 
Buse Akoğlu 

Fotoğraf asistanı: 
Nadir Özkan 

Makyaj asistanları; 
Sevil Yasa, Bedirhidin 
Aydın 

Modeller: Claüdiği; 
Elle O./New MadBl 
Management / Womâi 
Managemeni; 


t Poly, Alex K., Milda 
B./Option İstanbul 
Management/ Woman 
Management, 

Karolina T., Sasha 

T./Trve Model 
Management/Woman 
Management, 

Julie/Edit Model 
Management/Woman 
Management 

Post production: Sezer 
” ifeli 


/e 
feşekkür ederiz. 
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Sezon “menü”süne 
girmeden önce, 
iştah açıcı olarak 
sizlere resort 
koleksiyonlarını 
sunuyoruz! 


FOTOĞRAFLAR: ERGİN TURUNÇ 
STYLING: MELİS AĞAZAT 
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İşlemeli turuncu elbise, My vi 4 
BURCH, fiyatı istek üzerine. | a... € . pi ş ; 
Pleksi bot, GANVITO Se İ 
ROSSI/BEYMEN, 13295. * “ ZN e 
Taşlı gözlük, FENDİ/ : d » w Yİ 0 4 


SAFILO OPTİK, 11300. 
Turuncu cam küpe, MILOU, 
1625. 
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Yeşil sweatshirt, 56750, 
beyaz triko, 24375, 
kırmızı eşofman altı, 
14595, pembe, 
zımbalı çanta, 110950, 
hepsi VALENTINO/ 
BEYMEN. Püsküllü stiletto, 


AGUAZZURA/BEYMEN, 
13325. 


Kİİ m e 
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Çizgili tişört, lacivert tulum, 
halat kemer, fiyatları istek 
üzerine, hepsi MAX MARA. 
İçi kanat detaylı mercek 
kolye, 5890, üçgen kolye, 
1495, altın rengi kısa zincir, 
1895, göz motifli küpe, 
1595, hepsi MER'S. Kadife 
kese çanta, MEHRY MU/ 
BEYMEN, 1450. Beyaz 
sandalet, CHRISTLAN 
DIOR/BEYMEN, 14300. 
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Desenli ipek gömlek, desenli 
pantolon, mavi hırka, çok 
renkli terlik, fiyatları istek 
üzerine, hepsi ETRO. 
Mercek formlu büyük yüzük, 
1495, taşlı küçük yüzük, 
t195, taşlı yılan formlu 
bileklik, #995, hepsi MER'S. 
Altın rengi uzun zincir kolye, 
1280, deniz kabuğu motifli 
kolye, 1380, çiçek küpe, 
1380, hepsi JOUR DU NİL, 


KL 5 


Tavşan desenli tüy detaylı 
bluz, tavşan desenli pantolon, 
desenli çanta, fiyatları istek 
üzerine, hepsi PRADA. 
Beyaz çiçek formlu küpe, 
JOUR DU NİL, 1300. 
Güneş gözlüğü, FENDİ/ 
Safio Optik 52500. Mercek 
formlu kolye ucu, 2595, uzun 
altın rengi zincir, 2495, renkli 
yüzük, 1195, kaplumbağa 
desenli yüzük, 5295, hepsi 
MER'S. 
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Palmiye desenli bluz, palmiye 
desenli pantolon, fiyatları 
istek üzerine, ikisi de STELLA 
MCCARTNEY. Kırmızı deri 
sırt çantası, BAA, 11100. 
Kırmızı mercan kolye, JOUR 
DU NİL, 1400. İnci detaylı 
küpe, YAEL MOREL, $355. 
Pleksi bot, GİANVITO 
ROSSI/BEYMEN, 13295. 
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Batik desenli gömlek, dantel 
detaylı etek, bej rengi deri 
ayakkabı, fiyatları istek 
üzerine, hepsi CELİNE. 
Mor küpe, MILOU, $525. 
Yuvarlak formlu gözlük, 
POLAROID/SAFİLO 
OPTİK, 1800. Batik desenli 
mavi çanta, THE BAG, 
1400. 
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Mavi spor üst, eşofman, 
fiyatları istek üzerine, ikisi de 
SPORTMAX. Geometrik 
desenli çanta, 2875, çiçekli 
çanta sapı, 2545, ikisi de 
BAA. Beyaz, şerit detaylı 
küpe, BELİZ BİÇAÇO, 
5250. Altın rengi zincir 
kolye, 5280, altın rengi 
zincir bileklik, 5200, ikisi de 
JOUR DU NİL. Gözlük, 
CHRISTIAN DIOR/ 
SAFİLO OPTİK, 52750. 


“Oversize” formlu ceket, 
beyaz gömlek, siyah şort, 
beyaz kovboy botu, fiyatları 
istek üzerine, hepsi LOUIS 
VUİTTON. Yeşil taşlı küpe, 
1850, turuncu taşlı yüzük, 
1300, ikiside JOUR DU 
NİL. Altın rengi uzun zincir 


kolye, MERS, 11295. 
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Çiçek desenli gömlek, 155450, 
logolu jean, 54195, boncuk işlemeli 
fuşya ayakkabı, 56950, hepsi 
BALENCIAGA/BEYMEN. 

Yeşil çizgili “Mona at 
Grandbazaar” çanta, MİSELA, 
12050. İkirenkli küpe, JOUR 
DU NİL, 5250, Altın rengi uzun 
kolye, 51295, mercek formlu 
büyük formlu yüzük, 5495, küçük 
yüzük, 1195, hepsi MER'S. 


Saç: Burhan Çılgın 

Makyaj: Elçin Mutlu 

Moda ekibi asistanları: Aslı 
Asil, İzel Şenoyar, Nazlı Abice 
Makyaj asistanı: Sevil Yaşa 
Saç asistanı: Engin Çakmak 
Fotoğraf asistanı: Baturalp 
Yılmaz 


Model: irene/Ice Models 


li 


MODAVESAİRE 


PEMBE ŞUBAT 


Bu yıl şubat ayında kırmızı renginin tek rakibi pembe ilan ediyoruz! 


YAZI: ASLI ASİL 


KALP, KALP, 
KALP! 


Işıldayan kar taneleri 
yerine, şimdi kalp yağmuru 
başlayacak! Heyecan verici bir 
Sevgililer Günü için gereken 
tüm romantizm, Swatch'ın 
son tasarımı Hearty Love'da 
yükseliyor ve bu özel saat, 
göz alıcı geometrik kalp 
desenlerinde hayat buluyor. 


SEVİYORUM 
DEMEK 
GEREK! 


Net Work, Sevgililer 
Günü'nü, “Dünyanın 
En Güzel Kelimesi: 
Seviyorum” diyerek 
kutlarken sevginin en 
güzel hediye olduğunun 
altını çiziyor. Dünyanın 
en anlamlı kelimesini 
özel bir hediyeyle 
söylemek isteyenler 
için hediye önerileri 


Net Work'te! 
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EKSTRA ÖZEL 


Sevgililer Günü'nün romantik atmosferi, 
Hogan'ın ikonik modelleriyle buluşuyor. 
14 Şubat'a özel hazırlanan Saint 
Valentine koleksiyonu, beyaz deri 
üzerine kırmızı kalp detayları ve sevgi 
cümleleriyle süsleniyor. 


TURUNCU EN MODA! 


Renk patlamaları Bvlgari aksesuar 
koleksiyonlarına canlılık katıyor. 
Markanın yaklaşımında günümüz 
divalarının ve ünlülerin yaşam tarzlarını 
ve dinamik karakterlerini 70'li yılların 
esintileriyle yansıtan özgür ruhlu bir 
enerji, hafif rock havası ve sanatsal 
dokunuşlar öne çıkıyor. 


DANTEL TUTKUSU 


Sevgililer Günü'nü, Victoria's Secret'ın özel 
koleksiyonlarıyla geçirmeye ne dersiniz? Sezonun 
favorisi pembe, bu sene, Sevgililer Günü'nün ilhamı olan 
asil kırmızıya ekleniyor. Ezber bozan pastel renklerin 
nahif ve seksi tavrı eşsiz tasarımlarla bir araya geliyor. 


TERCİH 
MESELESİ... 


) em Pandora bu yıl 


— il kadınların gerçekten 
KIŞ GÜNEŞİ 


istedikleri hediyeleri 
Super'in geçtiğimiz 


almalarını sağlamak 
için kadınları daha 
koleksiyonlarında yer alan Flat | ika me 
Top ve lucia modellerinden ipuçları vermeye 
esinlenerek tasarlanan lenz, teşvik ediyor ve dört 
gözlük severlerden tam puan farklı koleksiyon 
alacak. Kış aylarının renklerini sunuyor 
şık tasarımlarla birleştirerek 
muhteşem detaylar sunan 
Super'in yeni modelleri Flat Top 
lenz ve lucia lenz kesinlikle 
denemeye değer. 


MODAVESAİRE 


LOYELOYE 


>) 


LOYELOYE 


ÖNCE 
BEDENİNİ 
SEV 


Stil sahibi kadınlar ve gençlere 
özel tasarımlar sunan love 
My Body, 2017 sonbahar/ 
kış sezonunda yer alan ürün 
ve renk çeşitliliğiyle dikkatleri 
üzerine çekmeye devam 
ediyor. 


SLOGAN 
SEVERİZ! 

Ecce, Sevgililer Günü'ne özel 
Aşk koleksiyonuyla birbirinden 
güzel kalpli pırlantalı 
seçenekler sunuyor. İngilizce 
aşk anlamında “love” yazılı 
el işçiliğiyle hazırlanan kişiye 
özel altın yüzük koleksiyonu da 

görülmeye değer. 


RENKLİ DUNYA 
'Takı ve aksesuarda kaliteli 
tarzıyla beğeni toplayan Coguct 
Accessories, Sevgililer Günü'ne 
özel kırmızı ve pembenin 
ağırlıklı olduğu koleksiyon 
hazırladı. Koleksiyonda, parlak 
taşlı takılardan çantalara 
kadar şık tasarımlar ve hediye 
alternatifleri bulunuyor. 
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AŞKA BAKIŞ 


"Tasarımlarıyla övgü toplayan Aigner, 
#ALGNERLOVE temalı 2018 ilkbahar/yaz 
koleksiyonunda kalp ve pembe tonlarının ağırlıklı 
yer verildiği birbirinden şık çanlalarıyla 14 Şubatta 
sevdikleriniz için çok özel hediye alternatifleri 
oluşluruyor! 


ERKEK İÇİN p 


Longines'in, ünlü pilotun 
Atlas Okyanusu'ndan 
tarihi geçişinin 

anısına özel olarak 
tasarladığı, sadece 

90 adet üretilmiş ve 
numaralandırılmış 
Lindbergh Hour 

Angle Watch 9Oth 
Anniversary modeli çok 
çarpıcı bir hediye. 


<< KADINLAR GÖZ KOYSUN 


Dünyanın en prestijli yarışlarıyla 
özdeşleşen köklü saat markası 
longines, Chantilly, Hong 

». Kong, Royal Ascot, Dubai gibi 
“ yarış pistlerinin heyecanlı geçit 
törenlerinde kullanılmak üzere 
tasarlanan koleksiyonunu, 
1800'lerde geliştirilen 
kronograflara ithafen Conguest 
Classic adı altında birleştirerek 
saat severlere sunuyor. 


t 
t 
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| 
i 
i 
İl! 
İ 
i 


m e 


20'ler Havası 
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KALP ATIŞI 


mutluluk getirdiğine inanılan 
oniks taşından tasarladığı 
yüzükle sevginizi parmağınızda 
taşıyın. Mücevher tasarımlarında 
farklı taşlara daha önce 
görülmeyen formlar vermeyi 
seven Melis Göral, oniks ve 
pırlantalarla süslü yeni yüzüğüyle 
sevginizi anlamlandırıyor. 


| Kalp sembollü pırlanta ve 


SEVGİNİN. ) — 


SEMBOLU GUL 

Yıllar boyu efsanelere konu olan, 
sikkeleri, bayrakları, sanat objelerini 

süsleyen gül günümüzde de hala 

güzelliği, kokusu ve hikayeleriyle 

insanlığı etkilemeye devam 

ediyor. Yeniden doğuşun, aşkın, 
yaşamsal dengenin çiçeği olan gül 
Melie'nin aşkı anlatan tasarımlarında 

hayat buluyor. 


ROMANTİK 
DOKUNUŞ 


Swarovski'nin yeni Lifelong 
ailesi sonsuz sevgiyi 
simgeleyen düğüm motifine 
yeni bakış açısı kazandırıyor. 
Beyaz berrak kristallerse 
pembe altın ve rodyum 
kaplama tasarımlara göz alıcı 
bir şekilde yerleştiriliyor. 


ELLE ADVERTOR!AL 


AŞKIN 
İAZE TUM: 


14 Şubat'ta 
sevdiğinize sebze ve 
meyvelerle rengarenk 
meyve suları, 

detoks içecekleri 

ve smoothie'ler 
hazırlamaya ne 
dersiniz? Panik 

yok. Mutfakta Beko 
Vitaminist var! 


em sağlıklı hem de serinletici olan smoothie'ler son 

dönemde oldukça gündemde. Evinizde kısa sürede yapabileceğiniz bu sağlıklı içeceklerin en büyük 

avantajı, bulunduğunuz mevsimin bütün meyve ve 
sebzelerini katabilmeniz. Besleyici, sağlıklı olmasının yanı sıra 
büyük küçük herkes tarafından sevilmesiyse mutfaklarımızın 
demirbaşları arasına girmelerinin başlıca nedeni. Şimdi Beko 
Vitaminist sevgililer için de devreye giriyor. 


AŞKLA HAZIRLANAN SMOOTHİE'LER 

Sevgililer Günü yaklaşıyor. Eğer özel bir planınız yoksa ve 
o günü evde geçirecekseniz, değişik ama sağlıklı bir içecek yapmaya ne dersiniz? Bu fikre sıcak bakıyorsanız, elinizin altında 
meyveler ve güvenebileceğiniz bir blendere ihtiyacınız olacak. 
Peki popüler hale gelen smoothie'leri yapmak için hangi blender daha doğru, hangisi daha pratik, gibi sorular zihninizde 
dolaşıyor olabilir. Meraklanmayın, bu soruna da çözümümüz 
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var. “Raw food”, yani çiğ beslenme akımının gözde içeceğini rahatlıkla evde yapabilmeniz için size önerimiz Beko Vitaminist. 
Yüksek dönüş hızıyla karıştırma haznesindeki sebze, meyve veya 
kuruyemişleri kısa sürede pürüzsüz hale getiren Beko Vitaminist, kullanım kolaylığıyla hemen dikkatimizi çekmeyi başardı. 
Neden mi? Üst gövdesini oluşturan “tritan” malzemenin kırılmaz, çizilmez ve koku yapmaz özelliği, uzun yıllar sağlıklı kullanıma imkan tanıyor. Böylece evde hazırladığınız sağlıklı içecek, 
günün her anında yanınızda olabiliyor. Beko Vitaminist bütün 
bu özellikleriyle beslenmesine dikkat edenler kadar çalışanlar ve 
spor yapanlar için de son derece ideal bir kullanım sağlıyor. İki 
kademeli hız ayarı seçeneğiyle, kullanılan malzemenin dokusuna göre işlem yapılmasıysa en büyük artısı. Ufak bir hatırlatma; 
Smoothie yapmak için mutlaka Sevgililer Günü'nü beklemenize 
gerek yok. Evde sağlıklı ve tok tutan bir şeyler tüketmek istediğinizde sevdiğiniz meyve ve hatta sebzeleri karıştırarak Beko Vitaminisüle muhteşem tatlar yaratabileceğinizi unutmayın. 


— SMOO 


SAYMAKLA BİTMİYOR 


s Günlük meyve ve sebze ihtiyacınızı 
şılamanıza yardımcı olabilir. 


a 
o 


* Kolay hazırlanabilir, pratiktir. Zamanınızın 
size kalmasını sağlar. 


* Doğru hazırlama yöntemi ve doğru 
porsiyon ölçüsüyle kilo vermeye yardımcı 
olabilir. 
* İçerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklık 
sistemini destekler. 


* Antioksidan içeriğiyle vücudun detoks 
sistemine yardımcı olur. 


* Kişisel sağlık hedeflerinizi karşılamanızı 
sağlar. Eğer gün içinde yeterli 

kalsiyum alamıyorsanız, süt ve süt 
ürünleriyle smoothie tercih edebilirsiniz. 
Yeteri kadar protein alamıyorsanız 
smooihie'lerinizi protein içeren besinlerle 
zenginleştirebilirsiniz. 


se Kolay sindirimi sayesinde midenizi 
dinlendirir, hem de yüksek hacimleriyle 
beraber doygunluk hissine çok daha rahat 
bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir. 

* Meyve ve sebzelerin yüksek antioksidan 
kapasitesiyle daha güzel bir cilde sahip 
olmanızı sağlar. 

* Jaflı isteğinizi sağlıklı bir alternatife 
dönüştürmenin iyi bir yoludur. 


l 

ŞAĞLIKLI 
İÇECEKLER 
Vitaminist, 
taşınabilir 
karıştırma 
şişesi, ağızlığı 
ve farklı hız 


ayarıyla 


smoothie'yi 
yaptıktan 


N 
BŞ sonra 


yanınızda 
taşımanıza 
© imkan tanıyor. 


YAPMASI ÇOK 
KOLAY 


Havuç ve vişnenin uyumunu 
denemeye ne dersiniz? İkisi 
de genel olarak farklı bulunsa 
da emin olun bu ikilinin bir 
araya geldiğindeki tada hayran 
kalacaksınız. 


VİŞNELİ HAVUÇLU 
SMOOTHİE 
1 su bardağı süt 
3 adet orta boy havuç 
1/2 su bardağı dondurulmuş 
vişne 
1/2 su bardağı dondurulmuş 
şeftali 
1/2 dondurulmuş muz 
Bütün malzemeleri Beko 
Vitaminist'e atın. Pürüzsüz 
olana kadar karıştırın ve 
afiyetle için. 


Sizin için bir tarifimiz daha 
var. Kışın vitamine daha fazla 
ihtiyaç duyarız. Vitamin dolu 
meyveleri bir araya getirerek 
güzel bir smoothie yapmak hiç 
de zor değil. 


KIRMIZI MEYVELİ 
SMOOTHIE 
1 su bardağı kırmızı meyve 
3/4 su bardağı yoğurt 
I yemek kaşığı bal 
1 limonun suyu 
1/2 tatlı kaşığı vanilya 
Bütün malzemeleri Beko 
Vitaminist'e atın. Pürüzsüz 
olana kadar karıştırın ve 
afiyetle için. 
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FOTOĞRAFLAR: FLORLAN SOMMET-TRUNK ARCHIVE 
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GÜZELLİK 


LLLE 


| 


( d .. İİ İt e o 
| Şubat kısa olduğu ve soğuk geçtiği için 
& e. pek sevilmez. Biz bu ayı seviyoruz çünkü 


kim ne derse desin, enerjimizi yükselten, 
kalpleri havada uçuşturan Sevgililer Günü 
var... Bunu da düşünerek, sadece 14 
Şubat'ta değil, her zaman yapabileceğiniz 


N i göz makyajı önerilerinde bulunduk. 


Sezonun odak noktası gözler artık çok 
daha dikkat çekici olmaya niyetli, kesin 
bilgi! Gündemden düşmeyen sağlıklı 
yaşamı önemsediğimiz için, Vivamayr'ın 
başhekimine sorular sorduk. Uzun (ve 
mutlu) yaşamanın ipuçlarını da araştırdık. 
Son bir hatırlatma, sevmek ve aşk hepimizi 

güzelleştirir! Hep bundan yola çıktık... 
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HAZIRLAYANLAR: JOELY WALKE 
FOTOĞRAFLAR: SASCHA HEINTZE 
GÜZELLİK EDİTÖRÜ: SOPHIE BERESIN 


N 

GRAFIK 
v 

İÇERİK 
Kedigözler değişime uğruyor. 
İnce uzun çizilen, kuyruklu 
ve grafik bir görünüm veren 
eyeliner'lar artık kirpik hattının 
üzerinden sürülüyor. Makyaj 
artisti Sharon Dowseft bir 
öneride bulunuyor: “Yoğun 
mürekkep siyahlığında bir makyaj 
istiyorsanız, siyah kalem kullanın. 
Minik noktalar halinde hattı 
belirleyin, daha sonra üzerinden 
likit veya jel formundaki 
eyeliner'la geçin.” 
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GÜMÜŞ AŞKINA 


Parıltı bu sezonun ana akımlarından biri. Defilelerden ilham alan formüller değişime uğradı. 
Artık dağınıklık yaratmadan ışıltılı bir göz 
makyajı yapmak daha kolay. Gözleri (ve hatta 
kaşları!) “pırlanta”larla süslemek sizce de çok 
dikkat çekici değil mi? Cesur olun! Gümüş veya 
altın gibi parlak tonları gündüz de kullanın. 


Sıcak turu 

ribar... Cili 

tonunu seçip el 
kendinizi şaşırtın. Bı 
la ilgili şüphe mi du 
artisti Sharon Dowseti 
ruhunuzu okşuyor, ene 
içinde kırmızı barın 
renklerine uyum sağ 
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UNDERCOVER 


24H FULL COVERAGE 


FOREVER 


Dior 


GÖZÜM USTUNDE 93 


özler bu sezonun da tartışmasız odak noktası dedik. Bü /7..; 
sayfadaki ürünlerle makyaj çantanızı yenileyip trendleri'* #7 


yakalayabilirsiniz. ii 


DİORSHOW 
ART PEN 


FAR DEYİ 
GEÇMEİ 


1. Diorshow Pump'n Volume maskara, 
DIOR, 4147 2. Dörtlü far paleti, 
PHYSICIANS FORMULA, £65 

3. Ombre Premiere Scintillance tekli far, 
CHANEL, 133 4. Couture Hologram çok 
yönlü far, YSL, $120 5. Liner Vinyl Noir 
Rose eyeliner fırçası, GIVENCHY, 4146 
6. DiorShow Art Pen eyeliner, DIOR, *172. 
7. Inkstroke Eyeliner, SHISEIDO, 4139 
8. Mascara Vinyl Couture, YSL, 4140 
9. Dörtlü far paleti, DOLCE& GABBANA, 
1286 10. Çok kullanımlı Aura Gloss in 
Honey aydınlatıcı, VICTORLA BECKHAM, 
1175 11. Eye Kajal Duo kalem, VICTOR!A 
BECKHAM, £145 12. Liner Vinyl Ombre 
Couture, GIVENCHY, £110 13. 36 Gold 
takma kirpik, M.A.C, 547 14. Snow Ball 

koleksiyonundan tekli far, M.A.C, 479 
15. Beşli far paleti, DIOR, 4259 

16. Forever Undercover fondöten, DIOR, 
fiyatı belli değil. 17. Tekli far, TOM FORD, 
1155. 
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GÜZELLİKSAĞLIK 


VIM 
Kİ 


Ruhunuzun 

doğayla detoks 
yapmasını, sağlıklı 
bir şekilde birkaç 
kilo vermeyi veya 
doğru beslenme 
ipuçlarını öğrenmek 
istiyorsanız, 
istikametiniz 
Vivamayr 

olmalı. Giderek 
popülerliği artan 
sağlık kampları 
arasında ilk / | 
sırada yer ala 
Vivamayr'ın çalışma 
prensiplerini sizler 
için araştırdık. 


Rİ 


irçoğumuz için kış mevsimi, daha sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak için harika bir fırsat. İlkbahara mutlu 
bir şekilde girmenin de anahtarı. Yeni yılın ilk günlerine 
sarkan yılbaşı davetleri, 2017'den kalan işlerin toparlanması derken şubat ayına geldik ve fazla kilolarımızdan hala 
kurtulamadık. Bu saydıklarım sizin için de geçerliyse geç kalmış sayılmazsınız. Sevgililer Günü'nü bahane ederek kendinizi 
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şımartmak ya da yılbaşı kutlamaları sonucunda eklenen fazlalıklarınızdan kurtulmak, kilo vermenin de ötesinde sağlıklı bir 
yaşamın kapılarını aralamak istiyorsanız, sizi dünyanın beş yıldır üst üste en iyi sonuç veren sağlık ve detoks merkezi seçilen 
Vivamayr”la tanıştırmak isteriz. Vivamayr, Avusturya'nın kuzeyindeki Altaussee ve güneyindeki Maria Wörth'te iki ana kliğini 
bulunan ve modern Mayr kürünü uygulayan bir sağlık ve detoks 


FOTOĞRAFLAR: FLORLAN SOMMET/TRUNK ARCHIVE, GETTY IMAGES TÜRKİYE 


& VIVAMAYR VE KİNESİYOLOJİ 


Kinesiyoloji bir kas testi. Anahtar organlar 

bacaklar çünkü bacaklar bağırsak 

kaslarıyla ilişkililer. Bu arada, toleransınızın 

zayıf olduğu bir gıdayla karşı karşıya 

geldiğinizde bacak kasınızdaki zayıflığı 

siz de fark edebilirsiniz. .— 


merkezi. Vivamayr'la ilgili merak edilenleri sizin için Vivamayr 
Altaussee Başhekimi Dr. Fegerl'e sorduk. 

ELLE: Öncelikle merkezi hiç duymayan kişiler için bazı 
sorular sormak istiyorum. Buraya gelmek isteyen biri 
hangi güzergahı izlemeli? 

SEPP FEGERL: Öncelikle Vivamayr'ın Avusturya'da Altaussee ve Maria Wörth olmak üzere iki ayrı merkezi bulunuyor. 
Maria Wörth'ü tercih eden misafirler İstanbul'dan direkt Slovenya'nın başkenti ILjubljana'ya iki saatlik uçuşun ardından 
otomobil transferiyle merkezimize ulaşıyor. Altaussee'deki 
kliniği tercih eden misafirlerse ya İstanbul'dan direkt Viyana 
veya Münih'e iki buçuk saatlik uçuştan sonra üç saatte ya da 
İstanbul'dan direkt Salzburg'a üç saatlik yolculuğun ardından 
90 dakikalık transferle merkeze ulaşabilirler. 


EN AZ 7 GÜN, İDEALİ 28! 


ELLE: Vivamayı”da en az veya fazla ne kadar kalınabiliyor? 

S.E: En kısa süre bir hafta. Misafirlerimizi geliş tarihlerinin bir hafta öncesinden kendilerini hazırlamaları için bilgilendiriyoruz. Örneğin kahve içimini 
bırakmak, ağır akşam yemeklerinden sakınmak, haz- 
mı kolay yemekler seçmek, alkol kullanımını azaltmak ve daha erken uyumak gibi. Günde iki-üç litre su 
veya bitki çayı içmek de avantaj sağlar. Bu saydıklarım 
misafirlerimize sağlık merkezimize gelmeden yenilenme süreçlerinde yardımcı olmaya başlar. Genel 
olarak kalmak için en uzun süre yoktur. Üç-dört hafta 
kalmak en iyi sonucu verecektir. Tabii ki birçok misafirimiz için bu kadar uzun kalmak mümkün olmuyor. Bu 
nedenle küre bir hafta evvelden başlamak ve eve dönünce 
iki hafta daha yapmak uzun süreli başarıyı garantiliyor. 
ELLE: Gelirken özel bir şey getirmek gerekiyor mu? 
S.E: Yanınızda özel hiçbir şey getirmenize gerek yok. Doktorlarımız, misafirlerimizin bütüncül sağlık durumunun 
analizini geldikleri ilk gün yapıyor. 

ELLE: Buraya gelmek için en uygun zamanı hangisi? 
S.E: Vivamayr'a gelmenin en iyi zamanı, sizin sağlığınızla 


, 


ilgili sorumluluk almaya hazır olduğunuz zaman. Vivamayr'a 
gelmek, hayatınızı değiştirmek demek. Herkesin daha sağlıklı 
bir yaşam sürme şansı var. 

ELLE: Burayı benzer merkezlerden ayıran en önemli üç 
özelliği sayabilir misiniz? 

S.E: Vivamayr'ın felsefesi, sağlık konusunda uzun süreli bir 
beraberlik. Bizim asıl odağımız kilo kaybettirmek değil. Biz 
sağlıklı bağırsağa konsantre oluyoruz. Vivamayr'da kaldığınız- 
da doktorunuzu her gün görmeniz mecburi. Vivamayr doktorları yüzde 100 bütünsel bir yaklaşım izlerler. 

ELLE: Merkez olarak “detoks” kelimesine sıcak bakmadığınızı biliyorum. Bunun nedenleri nedir? 

S.E: Detoks tabii ki arada yapıldığı zaman çok sağlıklı fakat 
Vivamayr detokstan daha detaylı bir hizmet sunan sağlık merkezi. Burada sağlıklı yaşamı öğrenmiş oluyorsunuz. Detoks, yapılan bütünsel tedavinin küçük bir kısmı. 


ÇİĞ BESİNLERE VEDA 


ELLE: Sadece burada bulunulan süre zarfında değil hayat 
boyu bunlara dikkat etmek sanırım çok önemli? 
S.E: Biz, misafirlerimizin sağlığını uzun vadede iyileştirmeyi 
isteriz. Bu yeni yolculuk doktorlarımızın konsültasyonlarıyla 
(geldiğiniz ilk günden itibaren) daha sağlıklı hayatın başlangıcıdır fakat misafirlerimiz sağlık merkezimizden ayrıldıkları zaman bitmez. Vivamayr misafirleri kendi hayatları ve sağlıkları 
için sorumluk almayı öğrenirler. 
ELLE: Belli bir saatten sonra tüketilen çiğ besinlere neden karşısınız? 
S.E: Çiğ yiyeceklerin sindirimi zordur, özellikle akşamları, sindirim sisteminin çok kuvvetli olmadığı zamanlarda. Akşam yemekleri için küçük porsiyonlar ve sağlıklı yemekler öneriyoruz. 
ELLE: Merkezin hedefi kilo verdirmek olmadığına göre 
neden buraya gelmemiz gerekiyor? 
S.E: Vücudunuz dengeli bir durumda değilse uzun vadede 
kilo vermeniz zor. Öncelikle bağırsaklarınızı tedavi etmeniz lazım. Bağırsaklarımız iltihaplanmış, kızarmış 
ya da kabarmıştır. Bu sebepten birçok diyet 
uzun vadede kilo kaybı sağlayamaz. Sağlıklı bir 
bağırsağa sahip olabilirseniz kilonuz sabitlenir ve normale iner. 
wwwvivamayr.com 


ÜNLÜLERİN UĞRAK YERİ 


Karlie, Kate, Suki... Vivamayr'ı 
düzenli olarak ziyaret eden birçok 
yerli/yabancı ünlü bulunuyor. 

Bir kısmı incelmek, bir kısmı da 
formlarını korumak için buranın 


felsefesini benimsemiş durumda. 


KATE MOSS 


KARLIE KLOSS 
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GÜZELLİKSAĞLIK 


MİDEYE BOTOKS? 


Kilo ciddi bir sağlık sorunu olmaya başladığında devreye mide ameliyatları 
giriyor. Peki mide botoksunu duydunuz mu? Merak edip araştırdık... 


ayıflama ameliyatı olarak bilinen mide operasyonların farklı uygulama şekilleri var. Sağlıkla ilgili ciddi bir 
konu olduğu için asla kulaktan dolma bilgilerle, ve hatta 
bu yazıyı okuyarak karar verilecek bir mesele değil. İşin 
uzmanına danışmak şart. Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız bir yöntem de mide botoksu. Genel Cerrahi Uzmanı 
Prof. Dr. Halil Alış, mide botoksunu, midedeki sinir ve kasların 
bloke edilmesi olarak açıklıyor: “Açlık ve tokluk duygularını kontrol eden midedeki sinir ve kasların bloke 
edilerek kilo kontrolünün sağlanmaya çalışıldığı yeni bir yöntem bu. Mideye botoks adı 
verilen maddenin endoskopik yöntemle 
uygulanmasıyla mide kaslarının geçici 
olarak felç edilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Yani mide boşalmasını 
geciktirerek tokluk hissinin ortaya 
çıkması esasına dayanan yeni bir 
kilo kaybı yöntemidir. İşlem günübirlik olarak uygulanabiliyor ve hastane yatışı gerektirmiyor.” ” 

Prof. Halil Alış, uygulamanın ama- ; - 
cının tokluk hissinin normalden fazla 
devam etmesini sağlamak ve bu şekilde de yiyecek tüketiminin miktarını azaltmak olduğunu vurguluyor. 
Peki, mide botoksunun etkisi nasıl 
ortaya çıkıyor? Önceleri kilo kontrolünde etki mekanizmasının mide 
kasları üzerinde olduğu zannediliyordu. Ancak son zamanlarda beyindeki açlık ve doyma duygularını kontrol 
eden vagus sinirinin bloke edilmesinin 
etkili olduğu düşünülüyor. Hastaların büyük 
çoğunluğu işlem sonrası açlık hissinin azaldığını, 
tokluk hissinin erken ortaya çıktığını ifade ediyorlar. Yemek yerken de erken safhada doygunluk hissediliyor. Bu tokluk 
hissi ortaya çıkınca yemek yemenin bırakılması tavsiye ediliyor. 
İşlemin başarısı bu uyuma bağlı. Bunlara ek olarak iyi bir beslenme planı ve egzersiz uygulamaları öneriliyor. 


NE KADAR KİLO VERİLEBİLİR? 


Uygulamanın hastanede yatış gerektirmeden yapıldığını 
belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Halil Alış, mideye botoks 
yönteminin ne şekilde uygulandığını ve beklenen kilo kaybını 
anlattı: “Bir yıldan (iki enjeksiyon yapılan dönem) sonra hastaların yüzde 70'i, vücut ağırlığının yüzde 17'ini kaybetti. Üç en- 
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NORMALDEN FAZLA 
DEVAM EDİYOR 
Mide botoksu diğer kilo 
kontrolü y. 
başarılı olamayan ve 
vücut kitle indeksi 27- 
35 arasında olanlara 
uygulanıyor. Bu yöntemle 
10-20 kg arasında kilo 
kaybetmek mümkün. 


jeksiyon, yani 18 ay sonra hastaların yüzde 75'i vücut ağırlığının yüzde 28'ini kaybetti. (Fazla vücut ağırlığı, “normal” vücut 
ağırlığı veya 25 BMsını aşan kilo miktarıdır.)” 


RİSK VAR MI? BİLMEK İSTİYORUZ 


Bu operasyonla ilgili bilinmesi gerekenleri bir araya toplarsak; işlemin süresi 20-30 dakika sürüyor. Mide botoksu, hasta 
uyutularak (anestezi altında) yapılıyor. İşlemin ardından 
genel kontrol için iki saat kadar hastanede tutulduktan sonra kişi evine gönderiliyor. Peki, diyelim bu operasyona karar verdiniz, işe ne 
zaman dönebileceksiniz? Genellikle işlemin ertesi günü hasta işbaşı yapabiliyor. 
Bilinmesi gereken bir önemli nokta 
daha var. Daha önceden mide boşalımını etkileyen ameliyatlar geçirmiş ve botoksa aşırı duyarlılığı olan 
kişilerde bu işlem uygulanamıyor. 
Peki riskleri neler? İşlem genellikle 
güvenli olarak tanımlanıyor. Nadiren 
geçici bulantı, kusma şikayetlerine neden olabiliyor. Bu şikayetler günler 
içinde azalarak ortadan kayboluyormuş. Botoks maddesine alerjiler de 
ortaya çıkabiliyor. Kas güçsüzlüğü, 
çift görme ve zor nefes alma nadir 
de olsa görülebiliyor. Uygulamayı 
yapan doktorlardan biri olan Prof, 
Halil Alış'ın dikkat çektiği bir noktayı 
vurgulayalım: Kilo verme performansı 
kişiden kişiye değişebileceği gibi bunun 
korunması için hayat tarzı, diyet ve egzersiz 
de uygulanması şart. 


temlerinde 


MİDE BOTOKSUNUN ETKİ 
SÜRESİ NE KADAR? 


* İşlemden 7 gün kadar sonra etkisi görülüyor. 

* İlk 4 haftada kilo verilmeye başlanıyor. 

* İşlemin etki süresi 6 ay kadar sürüyor. 

* 6 aylık aralarla tekrarlayan enjeksiyonlar 
yapılabiliyor. Genellikle iki-üç enjeksiyon periyodu 
öneriliyor (12-18 aylık tedavi süresi). 

* Düzgün bir beslenme planı ve egzersizle işlemin etki 
süresi uzaltılabiliyor. 


FOTOĞRAFLAR: YASU & JUNKO-TRUNK ARCHIVE 


— SMOO 


SAYMAKLA BİTMİYOR 


s Günlük meyve ve sebze ihtiyacınızı 
şılamanıza yardımcı olabilir. 


a 
o 


* Kolay hazırlanabilir, pratiktir. Zamanınızın 
size kalmasını sağlar. 


* Doğru hazırlama yöntemi ve doğru 
porsiyon ölçüsüyle kilo vermeye yardımcı 
olabilir. 
* İçerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklık 
sistemini destekler. 


* Antioksidan içeriğiyle vücudun detoks 
sistemine yardımcı olur. 


* Kişisel sağlık hedeflerinizi karşılamanızı 
sağlar. Eğer gün içinde yeterli 

kalsiyum alamıyorsanız, süt ve süt 
ürünleriyle smoothie tercih edebilirsiniz. 
Yeteri kadar protein alamıyorsanız 
smooihie'lerinizi protein içeren besinlerle 
zenginleştirebilirsiniz. 


se Kolay sindirimi sayesinde midenizi 
dinlendirir, hem de yüksek hacimleriyle 
beraber doygunluk hissine çok daha rahat 
bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir. 

* Meyve ve sebzelerin yüksek antioksidan 
kapasitesiyle daha güzel bir cilde sahip 
olmanızı sağlar. 

* Jaflı isteğinizi sağlıklı bir alternatife 
dönüştürmenin iyi bir yoludur. 


l 

ŞAĞLIKLI 
İÇECEKLER 
Vitaminist, 
taşınabilir 
karıştırma 
şişesi, ağızlığı 
ve farklı hız 


ayarıyla 


smoothie'yi 
yaptıktan 


N 
BŞ sonra 


yanınızda 
taşımanıza 
© imkan tanıyor. 


YAPMASI ÇOK 
KOLAY 


Havuç ve vişnenin uyumunu 
denemeye ne dersiniz? İkisi 
de genel olarak farklı bulunsa 
da emin olun bu ikilinin bir 
araya geldiğindeki tada hayran 
kalacaksınız. 


VİŞNELİ HAVUÇLU 
SMOOTHİE 
1 su bardağı süt 
3 adet orta boy havuç 
1/2 su bardağı dondurulmuş 
vişne 
1/2 su bardağı dondurulmuş 
şeftali 
1/2 dondurulmuş muz 
Bütün malzemeleri Beko 
Vitaminist'e atın. Pürüzsüz 
olana kadar karıştırın ve 
afiyetle için. 


Sizin için bir tarifimiz daha 
var. Kışın vitamine daha fazla 
ihtiyaç duyarız. Vitamin dolu 
meyveleri bir araya getirerek 
güzel bir smoothie yapmak hiç 
de zor değil. 


KIRMIZI MEYVELİ 
SMOOTHIE 
1 su bardağı kırmızı meyve 
3/4 su bardağı yoğurt 
I yemek kaşığı bal 
1 limonun suyu 
1/2 tatlı kaşığı vanilya 
Bütün malzemeleri Beko 
Vitaminist'e atın. Pürüzsüz 
olana kadar karıştırın ve 
afiyetle için. 
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İnsanlık yeryüzünde varlığını göstermeye başladığı günden itibaren bir konuyu 
aklından çıkaramıyor: ölümsüzlüğün, daha doğrusu uzun yaşamanın sırrını. 
Sağlıklı ve mümkün olduğu kadar uzun bir ömrün şifresi diye bir şey var mı? Ve 
bununla ilgili her birimiz neler yapabiliriz? 

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FOTOĞRAFLAR: FLORIAN SOMMET, BRUNO POINSARD-TRUNK ARCHIVE 


arih boyunca bir ölümsüzlük çeşmesini aramış insanlık veya ölümsüzlü- 

gün formülünü bulmayı hayal etmiş. 

Efsaneler Lokman Hekim'in aslında 
yüzyıllar önce bu formülü bulduğunu anlatıyor. Ancak bir efsaneye göre bulduğu 
ölümsüzlük iksirinin yazılı olduğu kağıt 
yağmurda ıslanınca formül de silinmiş; bir 
diğer rivayetteyse köprüden geçerken hızla esen bir rüzgar kağıdı elinden uçurmuş. 
İnanışlar ya da efsaneler bir yana, ölümsüzlüğün değil ama sağlıklı ve uzun yaşamanın 
bir sırrı gerçekten var mı? 

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Murat 
Aksoy sağlıklı ve uzun yaşamanın sırrının 
gizemli karışımlarda değil, kişinin görmezden geldiği, önemsemediği başlıklarda 
gizli olduğunu vurguluyor: “Bir sistem düşünün, tüm vücudunuzda bulunsun ve size 
hayat kaynağını taşısın. Yani kan ve onu 
vücudumuzdaki her yere taşıyan ve organların, dolayısıyla bizim hayatta kalmamızı 
sağlayan damarlar. Öyle ki bir bilgisayarda 
damarlarımız dışındaki her şeyi yok etsek 
vücudumuzun şekli neredeyse değişmez. Vücudumuzun her 
yeri damarlarla bezenmiş ve sarılmış. Damarların tümünü uç 
uca getirsek ve yere sersek toplam uzunluğu 96 bin kilometreyi geçiyor. Dünyanın çevresinin 40 bin kilometre olduğunu 
düşünürsek, damarların dünyayı iki kereden fazla çevreleyebileceğini rahatlıkla görebiliriz. Bu uzunluğun yüzde 80'iniyse 
organlarımızı besleyen kılcal damarlar oluşturuyor. İşte bu nedenle damar sağlığı, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı diyebiliriz.” 


MADDE MADDE UZUN YAŞAM 


Prof. Murat Aksoy, herkesin hayatının ilk yıllarından itibaren vücuduna iyi bakması, özellikle damar sağlığı için şu başlıklara dikkat etmesi gerektiğini söylüyor: 

e Sağlıklı beslenin: “Beslenme damar sağlığımız için birinci sırada yer alıyor. 

e Sigaradan uzak durun: Her çeşit sigara içimi kalp-damar hastalığı için kaçınılmaz bir risk faktörü. Pasif içicilik de öyle, 

e Şeker hastalığına dikkat: Ülkemizde şeker hastalığı (diyabet) görülme sıklığı ürmanışta. Bunun altında yatan nedenler 
daha az hareket etmemiz ve yanlış beslenme tercihleri. 

e Aktif olun: Sağlıklı yetişkinler haftada 2,5-5 saat veya günlük 30-60 dakika orta şiddetli fiziksel aktiviteyi hayatlarının 
rutinine yerleştirmeli. “Buna bile zamanım yok” diyenlere de 
2018'de bahanelere yer yok diyoruz! 


A 
SHORT GUIDE 
ww LONG LIFE 


DAVID 8. ACUS. MD 


UZUN YAŞAM KÜTÜPHANESİ... gili kitaplar çok satıyor. Amazon.com ve 


bookdepository.com gibi adresler bu manada iyi birer kaynak."How Not 
To Die" kitabı yenilerden biri, 5 aralık'ta çıktı ve anında “çok satan” oldu! 


KAHKAHA 
YOGASI 


Duydunuz mu? Kahkaha 
yogasıyla hayata daha 
pozitif yaklaşmak, enerjiyi 
yükselimek mümkünmüş. 
Kahkaha yogası, herhangi 
bir dış etkene bağlı 
kalmadan doğru nefes 
teknikleriyle ve çocuksu 
oyunlarla yapılan çok 
yönlü bir egzersiz. Çalışma 
sırasında kahkaha, 

egzersizler yoluyla 
yaratılıp beden hareketi ve 
katılımcıların birbirleriyle 
göz kontağı kurmasıyla 
“sahici”leştiriliyor. İsminin 
“kahkaha yogası” olmasının 
temel nedeni, derin nefes 
egzersizleriyle kahkaha 
oyunlarını birleştirmesi. 
Kahkaha yogası konusunda, 

Osanatseveranne 

olarak terapistlik yapan 


e Beden ağırlığınızı gözlemleyin: Kilo verme, 


kan basıncı ve kan yağları 
üzerinde ve koroner kalp 
hastalığını azaltıcı etkiye 
sahip. Bel çevresi kadın- 


Pınar Tumanbay şunları 
söylüyor: “Yapılan bilimsel 
araştırmalar beynimizin 
gerçek ve sahte kahkahayı 


larda 80-88 santim, erkeklerde 94-102 santimse dikkat, daha fazla kilo 
alınmamalı. 


BUNLAR DA ÖMRÜ 
UZATIYOR... 


Hepimizin çok kolay 
yapabileceği başka şeyler de var. Örneğin meditasyon. “Meditasyona 
vaktim yok” veya “bu 
hiç ilgimi çekmiyor” diyenleri de düşünmüşler! 
Epey vakit geçirdiğimiz 
Instagram'da bile buna yakın başka seçenekler var. Mesela 
“calm” adlı hesap doğa manzaralarına 15 saniye boyunca hiçbir 
şey yapmadan bakmamızı öneriyor, insanın ruhuna iyi gelen 
kısacık, rahatlatıcı video ve olumlama cümleleri paylaşıyor. Bu 
tür örnekleri çoğaltmak mümkün, seçenekler o kadar çok ki! 
Kısa veya uzun vadeli planlar yapmak, hayalleri kağıda dökmek de hayatta ciddi birer motivasyon. Gelecekteki hobileri ya 
da bambaşka bir alanda kariyer ihtimalini düşünmek de ömrü 
uzatmaz mı? Peki doğada vakit geçirmek zaten insanın ömrü- 
ne ömür katan bir çözüm değil mi? Gençlerle vakit geçirmek, 
onların enerjisinden beslenmek, içimizdeki çocuğu hep yaşatmak, yeniliklere açık olmak, kendini “güncellemek”... Tüm 
bunların bonusu daha uzun ve sağlıklı bir yaşamsa? Doğru olup 
olmadığını denesek mi? 


ayırt edemediğini gösteriyor. 
Düzenli kahkaha yogası 
egzersizleri sağlığı ve 
morali olumlu etkiliyor. 
Sires seviyemiz düşüyor, 
bağışıklığımız güçleniyor. 
Hayata bakış açımızda 
pozitif değişikliklere sebep 
oluyor. Yüzdeki kasları 
çalıştırdığı için yüz jimnastiği 
etkisi de yaratıyor. Hayata 
daha olumlu bakmak için 
denemeye değer...” 
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GÜZELLİKBAKIM 


GELEN TAZİNE 


Caudalie yepyeni bir ürünle, hatta anti-aging alanında devrimsel bir semi 
yine bakım tutkunlarının başını döndürmeyi başardı. Markanın kurucusu 
Mathilde Thomas'la bu yeni keşfi konuştuk. yazı: esra özüsek 


ült bakımları, butik Spa'ları ve etkileyici ürünleriyle tanıdığımız Caudalienin yaratıcısı Mathilde Thomas 
:ok heyecanlı. Çünkü ürünlerin Türkiye'de bu kadar sevileceğini ve ilgi görecegini hiç tahmin etmiyormuş. Thomas'la Premier Cru The Serum'u ve özel formülünü 
konuştuk. 

ELLE: Türkiye'de Caudalie ürünlerinin 
bu kadar sevilmesi hakkında ne hissediyorsunuz? 

MATHILDE THOMAS: Markamızı, 
özellikle farklı alışkanlıkları olan ülkeler- 
de tüketicilerle buluşturma kararı aldığımızda bu bir meydan okuma anlamına geliyor. Türk kadınlarının 
güzellik konularına çok ilgili olduklarını ve yeni markaları keşfetmeyi sevdiklerini biliyorduk. 
Caudalienin onları memnun 
ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz ve bunu uzun yıllar boyunca sürdürmeyi hedefliyoruz. 
ELLE: Ülke bazlı ürünler çıkarma fikriniz var mı? 

M.T.: Şu anda böyle bir planımız bulunmuyor. Ciltlerinin ihtiyaçlarına göre tüm kadınlara hitap eden etkili bakım ürünleri 
yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O nedenle farklı 
cilt tiplerinin ve yaşların ihtiyacına yönelik farklı ürün serilerimiz bulunuyor. 


“y 
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ELLE: Yakın gelecekte bizi ne gibi yenilikler bekliyor? 
M.T.: Yakın zamanda “uzun yaşam gurusu” 
olarak tanınan Harvard Tıp Fakültesi'nden 
Dr. Sinclair'le birlikte beş yıllık araştırmaların sonucunda Premier Cru The Serum'u 
lanse ettik. İçeriğindeki patentli Vinergy kompleksiyle cilt kendi hücresel metabolizmasını yenileyerek gençlik sağlayan 
elementlerden ve bakım ürünlerindeki aktif 
içeriklerden daha iyi faydalanıyor. Vinergey mitokondri kütlesini (büyüklük ve sayı 
olarak) yüzde 100 yenileyerek 21 yaşındaki 
bir kadının cildindeki oranı sağlıyor. İçeriğindeki asma sapı resveratrolü (sıkılaştırıcı 
ve kırışıklık karşıtı etki) ve doğal türevli betainle (nemlendirici etki) birlikte hücrelerin enerji üretim kapasitesini yükseltiyor. Bu güçlü serum aynı zamanda Premier 
Cru Cream'in etkinliğini de yedi kat artırıyor. Jelden 
suya dönüşen yapıda tasarlarken Kore'ye yaptığım 
gezilerden esinlendim. 
ELLE: Bu noktada cilt hücrelerinin gençleşmesinden bahsedebilir miyiz? 
M.T.: Bunu gerçekten söyleyebiliriz. Vinergy kullanımından sonra mitokondri kütlesinin büyüklük ve sayı bakımından yüzde 98 oranında arttığını gördük. Daha çok enerjiye 
kavuşan hücreler daha çok kolajen üretiyor ve yaşlanma karşıtı 
bakım ürünlerindeki molekülleri daha kolay bir biçimde kullanabiliyor... Tıpkı 20 yaşındayken olduğu gibi. 


FOTOĞRAF: GETTY IMAGES TURKEY 


ELLE ADVERTOİR 


B A YO 1D) A uyu ve banyoyu seven bir çocuğunuz varsa kendinizi şanslı bilin. Çünkü çoğu çocuk maalesef ban- 

00. eo yo yapmaktan hoşlanmıyor. Durum böyle olunca 

O Pp | | K ebeveynler için banyo yaptırmak bir kabusa dö- 


nüşebiliyor. Ben şanslı annelerdenim. Oğlum suyu çok 
sevdiği için bu onun için adeta bir oyun alanı. 

Anneler için çocuğunun 

sağlığı ve temizliği hep 


Oğlum doğduğu andan beri onlarca ürün denediğimi 
itiraf edeyim. En son keşfimizden ikimiz de çok memnu- 

ilk sırada yer alır. Dokuz 

yaşında oğlu olan biri 


nuz. GlossBee hayatımıza girdiğinden beri banyo zamanı iki kat daha fazla beklenir oldu. Bunun sebebini 
kendimce bulduğumu düşünüyorum: papatya ve mucizevi bal özleriyle oluşturulan GlossBee köpük formülüyle bebek ve çocuklara çok eğlenceli geliyor ve banyo 

olarak şunu söyleyebilirim 

ki onun banyo zamanı 

beraber geçirdiğimiz en 

keyifli anlardan biri. Bu 

sizin için de geçerliyse 


alışkanlığına bambaşka bir anlam kazandırıyor. 

Her gün banyo yapması gereken bebek ve çocuklarımızın ciltlerinde hiçbir kalıntı bırakmaması için, kullanılan şampuan veya duşjellerinin her daim köpürtülerek 
uygulanması gerektiğini tüm anne babalar bilir. Cilde 

kolayca uygulanan GlossBee Kids Köpük Saç ve Vücut 
Şampuanı'nın uygulaması kadar durulaması da kolay. Diger şampuanlara göre çok daha narin bir dokunuş sunan 
GlossBee, bebek ve çocukların cildine nazik ve hassas 
davranıyor. Formülündeki bal özüyle (cildin) kuruması- 


iğ nı önlüyor, papatya özüyle rahat- 


m. EDİTÖRÜN NOTU 


GlossBee'nin bebek ve eme, - Süllt ve paraben içermeyen Oo İsüyor. Göz yakmayan, paraben, 
a e Memeni Ürünler köpürmez. GlossBee alerjen, sülfat ve alkol içermeyen 
çocuklar için olan ürünü yaam de peker a ame, GlossBee Kids Köpük Saç ve Vücut 


eee eğlenceli. Siz de banyoritüelinizi Şampuanı'nı glossbee.com adresin- 


keyfe dönüştürmeye ne dersiniz? den sipariş etmek mümkün. 
| 


Jİ 


vazgeçilmeziniz olabilir. 


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GÜZELLİKEN İYİ 
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APANESE CHERRY BLOSSOM 
İ STRAWBERRY KISS 


CB 1 
LE U| 


| 
| | 6) | 


JHWEDO 


€ ve vE Bloom 


RENKLİ 
DÜNYA 


IJapanese Strawberry Blossom Strawberry 
Kiss parfüm, THE BODY SHOP, 489.902. 
Ever Bloom parfüm, SHISEIDO, 4259 3. 
Rose de Vigne parfüm, CAUDALIE, 4125 
4. Glamorous parfüm, FARMASI, 59.50 
5. İkili kontur pudrası, YVES ROCHER, 
174.90 6. Makyaj bazı, YVES ROCHER, 
162.907. Süt Formunda Micellaire makyaj 
temizleyici, LLERAC, 4105 8. Florence 
parfüm, ROBERTO CAVALLI, 4265 9. 
Creme Puff allık, MAX FACTOR, £62.90 
10. Kırmızı ruj, MAX FACTOR, 444.90 11. 
Mark Epic ruj, AVON, 414.95 12. The One 
ruj, ORIFLAME, 422.90 13. Aydınlatıcı, 
ESSENCE, £15.50 14. Vücut nemlendiricisi, 
NUXE, £155 15. HD Matte ruj, REVLON, 
134.90 16. Flame of Gold, ORLOV, 4975 


bacon öle e İİ 
Pupa mm e Ur İİ ee? 17. Fırçalı ruj, NOTE, 434.90 18. Dudak 
İM EE ae Gİ 7». paleti, KRYOLAN 4149 19. Gözenekler için 
pi al oz — j >) * 2 / günlük maske, YES TO, *89 20. Blue Serum 
y <2 Cİ Eye, CHANEL, fiyatı belli değil. 
K e) Z1) 
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et tenise 
MELTİNS FIRMANG CREAM ee 


FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES TÜRKİYE, IMAXTREE.COM 


Murad 


Invisiblur 
Perfectina 
Shield 
Broad Spectrum 
SPF 30İPA1** 


Tesats | Burs | Protect: 


SEY 


AT ÇANTANA 


1. No 9 New York Nights parfüm, BOND, 
11960 2. Dark Magic maskara, MAX 
FACTOR, $52.90 3. Vücut sıkılaştırıcı, 
ELANCYI, #109 4. Kepek karşıtı şampuan, 
PHYTO, 475 5. Kömürlü üçü bir arada siyah 
nokta karşıtı krem, GARNIER, 420.99 6. Cilt 
kusurlarını azaltmaya yardımcı olan Invisiblur 
Perfecting Shield, MURAD, £430 7. Oje, 
CHANEL, *125 8. Metallic Lip Charmer ruj, 
FLORMAR, 424.99 9. Zamanı durduran 
gençlik maskesi Serox Instant Mask, LR, 
4399.90 10. Back to Black Aphrodisiac 
parfüm, BY KILIAN, £999 11. Dominigue 
Ropion parfüm, FREDERİC MALLE, 41561 12. 
Suya dayanıklı Dipliner, FLORMAR, £14.99 
13. Possess The Secret parfüm, ORIFLAME, 
*76.90 14. BB krem, VOCCITANE, 4194 
15. Eau Rose saç parfümü, DIPTYGUE, 
4237 16. Colonia Pura parfüm, ACGUA DI 
PARMA, £545 17. Santal Royal parfüm, 
GUERLAIN, £520 18. Akne kontrol jeli, 
COSMED, £45 19. Color Riche ruj, VOREAL 
X BALMAIN, £44.99 20. Aventus parfüm, 
CREED, t1328. 


im (Geli 


* 
7) 
Silan 


N 


REEL, 
Li 


ayni 


VOCCITANE 


BB aöme 
YAYI PİC 


rioo0 
BB cream 


GÜZELLİKÖNERİ 


o eo ce. 
EDİTÖRÜN (| ww 
Caudalie'nin patentini 
e e 


aldığı Vinergy sayesinde 


yaşlanmanın izlerini 
düzeltmeye yardımcı olan 
ve sonrasında kullanılan 
/ 


nemlendiricinin etkinliğini 
artıran serum. Bu serum aynı 


Gençlik, süzellik, bakım ve renk , el van enerji 
deyince akla hemen sınırsız yi a 


1495. 


güzellik dünyası geliyor. Peki bu 
ayın öne çıkan ürünlerine göz 
gezdirmeye ve her daim güzel 
görünmeye ne dersiniz? 


HAZIRLAYAN: ESRA ÖZÜBEK 


CAZİBENİN 
KOKUSU 


Chloe ailesinin yeni 
parfümü Nomade, 
kendinden emin ve 

yeniliklere açık kadınlara | 
hitap ediyor. Çiçeksi 
aileden olan parfümde 
frezya, meşe odunu 
yosunu ve mirabelle 
eriğinin özleri bulunuyor. 
Nomade, CHLOE, 50 ml edp. 
VAS. 


| 


MİNİ ANKET: MAT YA 
DA IŞILTILI 
Chanel'in ilkbahar/ 


yaz makyaj koleksiyonu 
Neapolis'de yer alan far 
paleti hemen radarıma girdi. 
Hem mat hem de ışıltılı © renk 
seçeneğiyle yeni sezon için 
ideal çünkü pratik ve şık. 
les 9 Ombres, CHANEL, 1400. 


BİRİ 16 SAAT MI DEDİ? 


16 saat boyunca mükemmelliğini 
| koruyan ve içeriğinde yer alan 
“skin optimizing complex” 
formülüyle cilt dokusunu daha 


iyi kılan bu ürün bir fondötenden 2 
beklediğimiz her şeyi vadediyor. © 
Natural Radiant Longwear Foundation, 
NARS, 1205. p Sy Ni > 
Sy ” (8 


BİR DAMLA YETER 


la Mer The Renewal Cil bir 
damlasıyla cilde nüfuz ederek 
pürüzsüz, güçlü, nemli ve sıkı p 
bir görünüm kazanmasına. 
yardımcı oluyor. 


The Renewal Oil, LA MER, 1930. 


HASSAS CİLDE BAKIM 


İnce yapıdaki su-jel dokusuna sahip 
nemlendirici, kuru ve hassas ciltleri 

İ nemlendiriyor. Uygulama sırasında 
# suyu hapseden bir forma dönüşerek 
cilt yüzeyinde ağırlık yaratmayan bir 
tabaka oluşturup çevresel hasarlara 
karşı korumaya yardımcı oluyor. 


Calm Water Gel, DERMALOGICA, 1395. 
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OJEM SINIRLI SAYIDA! 


Christian Louboutin bu ay kendi 
çizim ve desenlerinden oluşan 
Loubitag koleksiyonuna sınırlı 
sayıda eklediği oje serisiyle 
dikkatimi çekti. Yeni ojelerin 
kutusunun esin kaynağıysa origami. ğ 
Tımaklarında ultra pigment renkler ; yili, 


ve kalıcılık arayanlar ele 
Loubitag oje, CHRISTLAN LOUBOUTIN, 


1295. 


CİLDE LÜKS 
DOKUNUŞ 


Yaştan etkilenen 
bölgelerde cildin 
rafine edilmesine 

yardımcı olmak için 
tasarlanan Intensive 

Firming Contour 

Serum, kadınlara lüksü 
ve sıkı bir cildi bir 
arada sunuyor. 

Intensive Firming Contour 


Serum, SHİSEIDO, 11350. 


JET BAKIM İÇİN 
MASKE 


Hassasiyeti gözle 
görülür biçimde 
yatıştıran maske cildi 
anında rahatlatıyor. 
Nemini yenileyip 
aydınlığını artırıyor. 
Evde hızlı bakım için 
pratik bir çözüm. 
Mega-Mushroom Skin Relief 
Face Mask, ORIGINS, 
1219. 


BİR DAMLA SİHİR 


la Prairie'nin yepyeni ürünü Platinum 
Rare Cellular Night Elixir, canlandırıcı 
iksir olarak tanımlanıyor. Hücre 
yenilenmesine destek verirken 
savunma kapasitesini de artırıyor. 
Gece bir damla sürün ve sabah farkı 
gözlemleyin. 


Platinum Rare Cell Night Elixir, LA PRAİRIE, 
14890. 


MAKSİMUM 
KAPATICILIK 


Estee Lauder'ın yepyeni 
ürünü Double Wear 
Maximum Cover'ı 

cildi yatıştıran likit 
fondöten olarak 
özetlemek mümkün. 
Üsetlik kadifemsi mat 
bitişiye mükemmel bir 
cili görünümü sağlıyor. 
Double Wear Maximum Cover, 


ESTEE LAUDER, 5230. 


ULTRA MAT GÖRÜNÜM LÜTFEN 


Ulira Yoğun Renkli Kalıcı Mat Ruj, 
içeriğindeki kamelya yağı sayesinde 
dudaklarınıza bakım yapıyor. Ultra mat 
görünümü 8 saat dayanıyor. Üstelik 8 renk 
seçeneği de var. 

Ultra Yoğun Renkli Kalıcı Mat Ruj, YVES ROCHER, 
159.90. 
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GÜZELLİK VESAİRE 


ASKIN AYI 


Sevgililer Günü heyecanı dört bir yanımızı sardı. Özel kampanyalar ve 
ürünlerle firmalar da buna destek veriyor. Avantajlı fiyatlar ve dikkat çeken 
ambalajlarla birçok ürün sizi bekliyor. yazı: esra özüsek 


Ni i ” « 

Billyjealousy.com.Ur adresinde satışa sunulan 6 kategorideki 
toplam 50 ürünle hem erkeklerin hem de kadınların bakımlı 
olmalarına katkıda bulunan Billy Jealousy, özel günlerde 
sevgilisine ve eşine hediye almak isteyenlere farklı öneriler 
geliriyor. Kişisel bakımınız kadar yaşam larzınıza ve slilinize 
de hitap edecek seçenekleri görmek için siteyi ziyarel 
edebilirsiniz. 


HAYALİNİZDEKİ SAÇLAR 


Panik olmanıza gerek yok. Arzum, Sevgililer Günü'nde 
sevdiklerinizi mutlu etmenize yardımcı olacak. Bakımına 
özen gösteren kadınların vazgeçilmez bir parçası olan 
Arzum, Bellissima serisinden Bellissima Saç Düzleştirici ve 
Superstar Saç Düzleştirici Fırça sevdiklerinizin ışıltısına ışıltı 
katacak. 
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SEVGİ KADAR SAF 


Sevgililer Günü için ikonik bir 
hediye arayışında olanlar aşklarının 
saflığını Sensibio H20'yla ifade 
edecekler. Dünyaca ünlü Sensibio 
H20 Misel Solüsyon, suya dayanıklı 


/4 // makyaj dahil, kiri ve yağı tek bir 


hamlede derinlemesine temizliyor. 
Pembe kapağı ve ikonik şişesiyle 
“külü olarak anılan ürün, aşkın 
saflığını cilde yansıtıyor. 


ONA 
GÜZELLİK 
HEDİYE 
EDİN 
Braun'un geniş ürün 
yelpazesindeki 
ihtiyacınıza uygun 
kişisel bakım ürünleriyle 
14 Şubat'ta sevdiğinize 
en değerli hediyeyi, 
zamanı hediye edin. 
Sevgililer Günü'ne özel 
seçeceğiniz hediyelerle 
onun kendini her an 
bakımlı hissetmesini 
sağlayobilirsiniz. 


DUDAK KALEM SETİ 


Sephora'ya özel markalar, Sevgililer 
Günü'nde aşıkların gönlünü fethediyor. 
Nars'ın ödüllü Velvet Matte Lip Pencil'ı çok 
şık bir çanta içinde dört renkte buluşuyor. 
İki yeni sınırlı sayıda renk ve iki özgün renk 
sizleri bekliyor. Bu set kaçmaz! 


RENKLİ GÜNLER 


Kiko Milano, Sevgililer Günü'ne özel 
olarak çıkardığı Lip Me lots koleksiyonuyla 
iddialı. Yeni koleksiyon, ışıltılı bir yüze 
sahip olmak isteyenlere farklı bir deneyim 
sunuyor. 


GIĞI GIBI 
IDDIALI! 
Maybelline New York, marka 
yüzü ve son dönemlerin 
en başarılı modellerinden 
Gigi Hadid imzalı Gigi 
Hadid X Maybelline makyaj 
koleksiyonlarını tanıttı. Seri, 
New York'un havasından 
esinlenen East Coast Glam ve 
Los Angeles'ın ışıltısından ilham 
alan West Coast Glow olmak 
üzere iki görünüm sunuyor. 


KOKULAR ASLA 
UNUTULMAZ 


Couture 


parfüm Miss Dior'a yepyeni bir 


dokunuş var. François Demachy'nin yeni 


yorumu nda, 


Miss Dior Hau de Parfum, Dior'un 


silüelile bütünleşerek, hiçbir şeyden korkmayan 


kadınlar için y 


eniden keşfedildi. Bir koku devrimi 


olan Miss Dior Hau de Parfum, orijinal imzasını 


kaybetmed 


en tutku ve cazibesini artırmaya 
devam ediyor. 


KENDİNİZİ 
SEVİN 


İnci Soydan Güzellik Evi, 
kendine vakit ayırmak 
isteyenler için çok özel bir 
bedensel ve ruhsal bakım 
paketi hazırladı. Bitkisel 
cilt bakımının öncülerinden 
İnci Soydan'ın harika 
formülleriyle hazırlanmış 
cilt bakımlarından birisiyle 
cildinizi tazeleyip arındırın. 
Sonra da Regresyon Uzmanı 
Müzeyyen İşlerle bireysel 
çalışma yaparak hak elliğiniz 
sevginin önündeki engelleri 
kaldırın. 


incisoydan.com.tr 


Biten eniğğuna 


NEM DENGESİ SAÇLARINIZ 


ÖNEMLİ 


| AŞKINIZ 


Cildin sıvı tutmasına KADAR GÜÇLÜ 


yardımcı nemlendirici 
faktörlere sahip içeriğiyle OLSUN 
doğal nem koruma Sevgililer 
sistemini güçlendirmeye Günü'nde 
ve doğal koruyucu saçlarınızla 
bariyerini iyileştirmeye da etkilemek 
destek olan Cetaphil istiyorsanız, 
Nemlendirici Krem, hafif Pantene'in her 
yapısıyla özellikle soğuk saç tipine uygun, 
havalarda daha fazla duşta kullanılan saç 
özen isteyen hassas ve bakım kremlerinden 
kuru ciltlerde rahatlama destek alabilirsiniz. 
sağlıyor. 


MINNIE VE MİCKEY AŞKI 


Gratis, eğlenceli Disney tasarımlı Bee 
Beauiy serisini Sevgililer Günü'ne 
özel olarak satışa sundu.Bee Beauty 
serisinde saç, el ve vücut bakımı 
için dört ayrı ürün yer alıyor. Bee 
Beauiy'nin bu özel bakım serisi, 
Sevgililer Günü'nde hediye alacaklar 
için ideal bir seçenek olacak. 


AŞK RÜZGARI 


Dz 
Eoringi Nil 


lovingiy, tutkuyla dolup 
taşan bir parfüm. Sandal 
ağacı ve misk, kokusuna 
sıcaklık ve romantizm 
katarken, beyaz çiçeklerle 
iaze narenciyelerden oluşan 
bir buketin nefis kokusu 
etrafınızı aşkla saracak. 


AŞKIN KOKUSU 


ÖZELGÜNE 
ÖZEL HEDİYE Z— 


Amway, sevgilinizi mutlu edecek ürün 
paketleri satışa sundu. Kadınlara özel 
bu hediye paketi, Amway'in cilt bakım 
markası Artistry'nin Flora Chic Eau de 
Parfum'ünden, pırıltılı banyo ve duş jeli 
ve pırıltılı vücut İosyonundan oluşuyor. 
Üstelik paket muhteşem kokusu ve 
ışıltısıyla sevgilinizi büyüleyecek. 
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Bileklikler, ADELLINE, APRIATI 
ve STEPHANIE JEWELS. 
Sandalet, ROGER VIVIER. 


İnes de la 
Fressange 
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EKSTRAS7İL 


Gömlek, MUGLER. 
Etek, DIOR. 
Bileklikler, PASCALE 
MONVOJSIN, 
STEPHANE 
JEWELS, ADELLINE 
ve APRIATI. Yüzük, 
MARIE-HELENE DE 
TAILLAC. Sandalet, 
PIERRE HARDY. 


nes de la Fressange'dan, “Bu son moda çekimim” sözlerini 
duymak ürkütücü. “İlk moda çekimimi yaklaşık 40 yıl önce 
ELLE dergisi için yapmıştım. Bu çekim de son oldu.” Ruhum 
kesinlikle bunu reddetmek istiyor, bizi terk etmek bu kadar 
kolay değil! Aramızda kopmaz bağlar var. Her yıl yaz sayısının 
kapağı okur oylamasıyla ona adanıyor. Okuyucular onu uzun 
zamandır tanıyor, her seferinde sabırsızlıkla bekliyor ve dergide hep görmek istiyor. Çocuklarının doğuşunu, projelerini, ki- 
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— AKDENİZ 
İ GÜNEŞİNİN 
b ALTINDA 


Ines de la Fressange bizi doğum gününde, 
Fas'ın Cebelitarık kıyısındaki egzotik şehri 
Tanca'ya davet etti. Akdeniz'in cömert 
güneşinin bize her an eşlik ettiği hafta sonunu 
zarif, keyifli ve güzel anılarla hatırlayacağız. 


YAZI: ALEX GIROD DE VAIN FOTOĞRAFLAR: DAVID COHEN DE LARA 


STYLİNG: JEANNE LE BAULT 


taplarını, mutluluklarını ve acılarını hep yakından takip ettiler. 
Ines bir konuya açıklık getiriyor: “Ama bu, dünyevi hayattan 
uzaklaşıp kendimi meditasyona adayacağım anlamına gelmiyor. Sadece modellik kariyerimi bitiriyorum. Erin (Doherty, 
ELLE Fransa yazı işleri müdürü) bana bir çekim önerisiyle geldiğinde, ona ihtiyacım olan tek fotoğraf çekiminin 60 yaş üstü 
toplu taşıma kartım için gereken vesikalık olduğunu söyledim.” 
Bunu duyduktan sonra biraz rahatlayabiliriz, en azından biz- 
den tamamen uzaklaşmıyor. 

11 Ağustos'ta 60'ıncı yaşını kutlayan güzel model, ELLE 
dergisi tarihinde ilk defa doğum günü ve yaşı sorulduğunda 
duraksıyor. Asla yaşını söylemekten çekinmemiş, açık sözlü, 
özgür ruhlu, ışık saçan, enerji dolu bu güzel kadın, kanepenin 
kenarına oturuyor ve “60 yaşındayım, vay be!” diyor. “Ben küçük bir kızken 60 yaşındakiler ense topuzu saçlar ve broşlarla 
süsledikleri şık tayyör ceketlerle gezerdi. Şimdiyse yaşıtlarım 
Jimi Hendrix dinleyip rock çizmelerle arzıcndam ediyor. Biz 
Jacgues Faizant karikatürlerindeki klasik yaşlı kadın tipleme- 


e 


FRANSIZCADAN ÇEVİREN: MELDA ONBAŞYAN 


60 yaşında mı? Mümkün değil! 
Ama öyle! Top modellerin en zarif 
© veen Parizyeni, 60'ıncı yaşını 

“ kutluyor. Fransız ELLE dergisiyle 
son bir moda çekimini kabul 

# eden İnes, yaşalmanın keyfini ve 
beraberinde getirdiği zorlukları 

8 dürüstçe anlattı. 


KEYİFLE VE YAVAŞ YAŞ 
ALMAK IÇIN İNES'İN. 
YAPILACAKLAR LİSTESİ; 


* Bir numaralı kural: Dişçiye gidin! En büyük güzellik 
silahınız olan gülümsemenizi hek daim taze tutmak 

” ! istiyorsanız düzenli diş temizliği şart. Yılda en az bir 
Ceket, STELLA Me 5 iyi / kez dişçinizi ziyaret edin. 
MCCARTNEY. 3 pi * Topshop, Urban Ouffitters, Monoprix, Uniglo gibi 
Pantolon, SOEUR. | 7 pahalı olmayan mağazaları da alışveriş listenize 
Kolye, bileklik, hag ekleyin. Bu Mağ kızlarınız için olduğu 


ikisi de PASCALE 30 4 önyargısından vazgeçin. Kendiniz için de çok güzel 
A AYSA, N - : eledi bulabilirsiniz. 

ileklikler, il V ği 
STEPHANE : w e Dik bir duruş sizi 10 yaş gençleştirir. Plajda 


JEWELS, ADELLINE ir “4 i arkadaşlarımla ayakta sohbet ederken dikkat ettim 
ve APRIATI. Yüzük, ) buna. Sıcağın da verdiği rehavetle kamburumuz çıkıp 
MARIE-HELENE DE ” j ; lum ane zin cİsha yaşlı görünüyoruz! 
MD ww” N I * Her gün hafif bir makyaj yapmak iyi fikir. 
; 5 | * Kuaföre gitmek kaçınılmaz. Bir saç rengine karar 
vermek ve düzenli dip boyası yaptırmak Bökamli 
örünmenin ilk Klin biri. Saç renklendirmeye 
arşı olan arkadaşım Sophie Fontanel'le bu konu 
hakkında çok tartışıyoruz (Kendisi “Une apparition” 
(Görünüş| kitabının yazarı). Benim için beyaz saç, 
yorgun görünüm lari geliyor. Sıcak bakabilmeyi 
dilerdim ama olmuyor, beyaz saçlar bana göre değil. 


sinden çok farklı bir jenerasyon olduk. Etrafımdaki enerji dolu 
60'lik insanları gördükçe, “60 da, 59 ve 6l arasında atmamız 
gereken bir adım. Bunu pas geçemeyeceğimize göre hakkını 
vereceğiz. Ama etkileyici bir rakam olduğunu da yadsıyamayız' 
diye düşünüyorum” diye de ekliyor. 

Bu çekim teklifimiz karşısında kararsız kalması, hatta önce 
bunu istememesinin en büyük nedenlerinden biri gençliğine 
özenen yaşlı bir kadın gibi algılanmaktan çekinmesi. Bunu şu 
sözlerinden anlıyoruz: “Bu yaşta modellik yapan, pozlar vererek kendini ortaya atmaya çalışan biri gibi görünmek istemem, 
bu bana biraz üzücü de geliyor. Rekabet ve hırs hiçbir zaman 
çok ilgimi çekmedi. Mankenlik kariyerime dair hiçbir nostaljik duygum yok, buna özlem duymuyorum. Yapabileceğim her 
şeyi yaptım ve şu anda 20 yıl öncesinde olduğumdan çok daha 
mutluyum.” 


Bluz, NADIA DAFRI/INES DE 
LA FRESSANGE. Pantolon, INES 
DE LA FRESSANGE PARIS. 


, , Panço, MES DEMOİSELLES. > 
PEKİ ÇEKİM FAS'TA OLURSA? Bileklikler, PASCALE MONVOJSIN;” 
“Bence, arkadaslar -ocuklar e sevdiklerini evine STEPHANE JEWELS, ADELLİNE 
Şence, arka aşlarını, çocuklarını Ve sevdiklerini evine ye APRIATI. Sandalet; MINELLİ. — 


toplayıp kendi kıyafetlerinle fotoğraflar çektirmekle kariye- XX. 
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Elbise, CHLOE. Yüzük, 


MAREHELENEDE o “BUNLARI YAPMAYINI" 
TAILLAC. Bileklikler, ” i 
STEPHANIE JEWELS, * Mücevherleri takıp takıştırmak ve abartmak! 


ADELLİNE ve APRIATI. ni boyunca edindiğiniz “madalya”ları (40 yaş 
hediyesi kolye, çocukların doğumunda hediye edilen 
ayrı yüzük...) bir kenara bırakın ve hafifleyin! 


* Baştan aşağı pahalı tasarımlar El Küçük bir 
servet ödediğiniz çantayı Stan Smith spor ayakkabılar, 
beyaz bir tişört ve şık bir ceketle kombinleyin. 


e Seksi olma takıntısına son verin! Çok yüksek 

topuklular, çok fazla dekolte, çok fazla “vücut 
östermek”... Zarif bir duruşa sahip olmalı ve seksapeli 
arşınızdakilere sadece bir his olarak sunmalısınız. 


* Abartılı ve fazla ışıltılı makyajdan uzak durun! Işıltı 
artık sizin için riskli. 


* Yeni jenerasyon fütürist spor ayakkabılar! Sahneyi 
genç rapçilere bırakma zamanı gelmedi mi? 


* Baskılı tişörtler! 30 yaşındaki moda ikonlarının 
üzerinde gördüğünüz mesaj içerikli tişörtler, (renklerini 
çok beğenseniz de) maalesef size göre değil. 


e Gecelik giyinmek! Anneanne gibi görünmek 
istiyorsanız bilemem ama bir boxer ve tişörtle de rahat 
bir uyku çekebilirsiniz! 


rinin başındaki gibi gerçek bir moda çekimi yapmak arasında 
çok büyük bir fark var. Gerçek bir çekimi kabul etmeyi hiç düşünmüyorken Erin beni “Tanca ve 'Dar Nour isimleriyle tavladı. Tanca, Akdeniz'in en karakteristik şehirlerinden biri, Dar 
Nour'sa eski bir kaleden dönüştürülen etkileyici bir otel. Kendi 
jenerasyonumdan okuyucuların gözüyle bakarak, dergide yaşıtlarından birini görmeleri belki de onlara pozilif enerji verebilir ve iyi gelebilir diye düşündüm. Gerçekten kadın dergilerinde neden 60 yaş üstüne dair neredeyse hiç haber yapılmıyor 
ve modellere yer verilmiyor?” Bu söylediğine kesinlikle itiraz 
ediyorum ve ergin modellerin oldukça revaçta olduğunu ekliyorum. Beni iç çekerek cevaplıyor, “Evet genellikle beyaz saçlı, 
oldukça yıpranmış ve kırışmış bir cilde sahip, sanki kontrasta 
dikkat çekmek için özellikle çocuklara özgü canlı renklerle giydirilmiş kadın görselleri kullanılıyor.” Bizim Tanca'da yaptığımız moda çekimi bunların yanında kesinlikle standart dışı, 60 
yaş takıntısını geride bırakan bir moda çekimi. 


ELLE EKİBİNE TESLİM OLMAK Gömlek; MÜGLER 


el e Pantolon, İNES.DE LA a 
(nes, çekim boyunca söylendiğini gülerek itiraf ediyor, FRESSANGEPARIS 
CİK serial dillerini İhyafai sakinleri v3 SN Börlma Yüzük, MARİEHELENE S5 
Gösterişli, dikkat çekici kıyafet seçimleri yapıldığını görünce DE TAILLAC. Sandler © 


çok şaşırdım, hatta yanlış bir “casting” yapıldığını bile düşün- ROGER VIVIER. “— $ 
düm. Bazı tasarımların içinde komik görüneceğimi zannettim 
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ve kesinlikle giyinmeyeceğim dedim. Mesela lureks bir mayo 
gösterdiler, “Ciddi misiniz” diye sordum. Sonra kendi kendime 
dedim ki, hayatım boyunca kadınlara profesyonelleri dinlemelerini, önyargılı olmamalarını ve imaj değiştirmekten korkmamalarını tembihledim, Tanca'da benimle birlikte olan ELLE 
ekibine güvenmemek benim gibi biri için çok paradoksal olacaktı. Dolayısıyla kendimi ekibe teslim ettim. Sonuçları görme- 
den bundan sonra en yakın arkadaşımın Photoshop olacağını 
da çok iyi anladım. Fotoğraflarda bolca fotoşop kullandınız, degil mi?” Şaka yapıyor gibiydi ama tam da böyle söyledi. 


İKİ FARKLI INES, TEDİRGİN VE FİLOZOF! 


Ben iki farklı Ines karakteri olduğunu düşünüyorum. Biri 
duruşu ve imajı hakkında tedirgin, diğeri filozof ve neşeli, birazdan bana yaşlanmanın keyifli yönlerini anlatacak Ines. Ona, 
“Eğer çok güzelsen, yaş alarak kaybedeceğin bir şey olmadığını 
düşünme ihtimalin artıyor mu? Yani seninle kıyaslayınca daha 
az güzel olan birine göre yaş alırken kendini daha rahat hissediyor musun?” diye sordum. Tabii ki tüm mütevazılığıyla modellik kariyerinin onun kendine bakışını oldukça değiştirdiğini 
söyleyerek sorumu dolambaçlı bir yoldan cevapladı. “Yıllarca 
ayna karşısında yaşadım. Yüzüm ve vücudum benim sermayemdi. Kendine sürekli dikkat etmek zorunda olmak, steril bir 
hayat yaşamak bir süre sonra insanı zorluyor. Kariyer değiştirip modanın tasarım bölümüne geçtiğim için çok memnunum. 
3oyıl önce Nicole Wisniak'la yaptığımız “Egoist isimli serginin 


Tulum, POLDER. 
Kemer, MAISON 
BOİNET. Bileklikler, 
PASCALE 
MONVOJSIN, 
STEPHANE 
JEWELS, ADELLINE 
ve APRIATI. Yüzük, 
MARIE-HELENE DE 
TAILLAC. Sandalet, 
ROGER VIVIER. 


Gömlek elbise, 
BURBERRY. Kemer, 
sandalet, ikisi de 
AZZEDİNE ALAJA. 
Bileklikler, PASCALE 
MONVOJSIN, 
STEPHANIE JEWELS, 
ADELLINE ve APRIATI. 
Yüzük, MARIE-HELENE 
DE TAILLAC. 


Elbise, SAINT LAURENT. Bele 
bağlanmış gömlek, LAURENCE 
BRAS. Sandalet, RONDINI. 


ği, iy 


“Güzel anılara sahip 
olmak en büyük 
zenginlik! Her 
yaşın size sunduğu 
ayrıcalıklar var, 
bunların keyfini 
çıkarmayı bilin” 
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fotoğrafları geçtiğimiz gün yeniden karşıma çıktı. Makyaj hileleri, lateksler ve protezlerle 16-80 
yaş arasında kadın vücudunun gelişimini fotoğraflamaya çalışmıştık. 25 yaşındayken gelecekte 
kırışmaktan korkup önlem almaya başladığı- 
mı hatırlıyorum. Bugünse kırışıklıklarımla bir 
problemim yok. Tek derdim yorgun görünmemek.” 


YAŞ ALMAK: UZUN BİR SERÜVEN 


Peki Ines, bize ne tavsiye ediyorsun? Kırışıklıklarla savaşalım mı, yoksa akışına mı birakalım? “Tabii ki savaşmalıyız. Ama çok fazla 
abartmadan, hırslanmadan ve saldırmadan. İyi 
gelecek, bizi iyi hissettirecek, zarif ve yumuşak 
bir şekilde yaşlanma belirtileriyle savaşmalıyız. 
Çevremizdeki insanlara, çocuklarımıza ve eşlerimize huzursuzluk vermeden yaş almalıyız. 
Gereksiz komplekslerden uzak durmak ve her 
yaşın keyfini en iyi şekilde çıkarmak önemli. En 
büyük tehlike saldırgan bir mücadele yürütmek. 
Cerrahi müdahaleler veya estetik ilaçlar konusunda hiçbir zaman prensiplerim olmadı. Yaşlanmanın uzun bir serüven olduğunun farkındayım, asla “asla yaptırmam” dememek lazım. Bir 
gün estetiğe başvurmak gerekebilir. Ama estetik 
operasyonların nadiren başarıya ulaştığını da 
gözlemliyorum. Aynada kendini tanıyamayacak 
duruma düşmek ve bunu geri alamamak korkunç olsa gerek!” 


“YAŞ TABU OLMAKTAN ÇIKMALI” 


Röportaj yaparken karşımda oturan kadının 
yıllardır değişmeyen zarif duruşunu, mükemmel 
yüz hatlarını, gülümserken gözlerinin çevresin- 
de oluşan çizgileri inceliyorum ve aynada kendine bakarken 60 yaşında olmanın gerçek dışı 
gelip gelmediğini soruyorum. Henüz sorumu 
bitirmemişken sözümü kesiyor ve buluştuğumuzdan beri yaşının zorluklarıyla ilgili sorular 
yönelttiğimi hatırlatarak beni utandırıyor. Ines, 
yaş alma durumuna farklı bir gözle bakıyor, “Ben yaşımla ilgili 
konuşmak için buradayım! Bunun artık bir tabu olmaktan çıkmasını ve herhangi başka bir konu gibi konuşulmasını istiyorum. Toplumlar hızla gelişse ve değişse de kültürel önyargılar 
maalesef yıkılmıyor. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı François 
Macron'un eşi Brigitte Macron'u konuşalım, Elysee Sarayı'na 
pozitif enerjisini de beraberinde getirdi. Bu röportajla ona 
ulaşmayı da istiyorum: Brigitte, geçen yıl Paris Moda Haftası'ndaki “haute couture” defilelerini kaçırdınız ama bundan 
sonraki ilk hazır giyim defilelerinde sizi de aramızda görmeyi 
çok isteriz! Moda sektörünü önemsiz görmeyin, moda sektörü 
aksine Fransız ekonomisi ve ülkenin uluslararası imajına değer 
katacak bir alan. Yaş konusuna gelecek olursak, bir gün uyanıyorsunuz ve 60 yaşındasınız. Hem şaka gibi hem de çok gerçek. 
20 yaşımdaki halime göre daha gelişmiş, ilerlemiş ve değişmiş 
olduğum için de 60 yaşında olmak hoşuma gidiyor. Hayat bana 
her şeyi akışına bırakmayı, hırslı olmamayı, maddiyata değil 


maneviyata önem vermeyi, empati yapabilmeyi öğretti. Bazen 
kendimi, yatırımcılara “40 yıldır moda sektöründeyim, bana 
güvenebilirsiniz" derken buluyorum. Bu sözlerin yarattığı ağırlığı, güveni ve gücü seviyorum. Ama her şeyin üstünde zamanın 
bana kazandırdığı ve dünyada hiçbir şeye değişmeyeceğim bilgi 
birikimini, hafızama kazıdığım milyonlarca fotoğraf karesini, 
objeyi, gezdiğim yerleri ve bana mutluluk veren anları hatırlamayı seviyorum. Güzel anılara sahip olmak en büyük zenginlik! 
Her yaşın size sunduğu ayrıcalıklar var, bunların keyfini çıkarmayı bilin. Benim 60 yaş ayrıcalığım bu fotoğraf çekimi oldu. 
Fotoğrafları gördünüz mü? Bu karelerden birini indirimli toplu 
taşıma karımda da kullanabilir miyim, ne dersiniz?” Ines bu 
soruyu gülerek soruyor. İndirimli kartını almak için bu fotoğraflarla başvurursa kesin kendisine inanmayıp reddedeceklerini düşünerek ben de gülüyorum. Genetik miras, başarı ve şöhret sizi güzel bir kadın yapabilir. Ama güzelliğin asıl sırrı mutlu 
folmaktan geçiyor, bundan eminim. 
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EKSTRADESTİNASYON 


i 


Yves 
Saint 


Laurent 


Renkleri, drapeleri ve kaftanları keşfettiği 
Marakeş, Yves Saint Laurent'ın başlıca 

ilham kaynaklarından biriydi. Tasarımcının 
kariyerine bir yolculuk niteliğinde yeni açılan 
Musee Yves Saint Laurent Marrakech'i 
keşfetmek için şehirdeyiz. YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 


YANAL 
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u bir retrospektif değil, aksine yarattığı 
dünyaya yapılan bir yolculuk” diyor sergi 
mekanını tasarlayan Christophe Martin. 
Yves Saint Laurent'n Marakeş'te ekim ayı 
sonunda açılan müzesini ziyaret ettiğimde, Martin'in ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Hemen Jardin Majorelle ve tasarımcının özel mülkü 
olan Villa Oasis'in yanında bulunan müze Fransız 
mimarlık ofisi Studio kO'dan Olivier Marty ve 


Marakeş'i bir destinasyon 
olarak değil, bir “cennet 
bahçesi” olarak gören 
Yves Saint Laurent'ın şehri 
global bir kültür vahasına 
dönüştürdüğü inkar edilemez. 


Rue Yves Saint Laurent üzerinde bulunan müzenin içinde kütüphane, 
oditoryum, kafe, geçici sergiler alanı bulunuyor. 


Karl Foumier imzasını taşıyor. İlk aşamada yapının, Yves Saint Laurent'ın işlerini karakterize eden bir stille inşa edildiğini 
fark ediyorsunuz. Hassas ama cesur formlar, toprak tonlarında 
terakota tuğlaların “couture” bir ceketin dikişleri gibi incelikle 
yerleştirildiğini görüyorsunuz. İçeri girdiğinizde sizi oval bir 
avluda devasa YSL logosu karşılıyor. Ve işte yolculuk başlıyor... 


“MARAKEŞ BANA RENKLERİ ÖĞRETTİ” 

Yves Saint Laurent'ın dev portrelerinin duvarları kapladığı sergi alanında hikayenin en başına gidiyor ve tasarımcının 
ilk eskizlerini görüyorsunuz. Sonrasındaysa 40 yıllık kariyeri 
boyunca en hit işlerinin gösterildiği bir zaman tünelinin içinde 
buluyorsunuz kendinizi. Bu zaman tünelinden çıkarken, 2002 
yılında, Yves Saint Laurent'ın Centre Pompidou, Paris'te gerçekleştirdiği son defilesiyle karşılaşıyorsunuz. Sonra karşınıza 
fotoğraflarda gördüğünüz o birçok efsane tasarımın canlı hali 
çıkıyor. Le Smoking, Safari Jacket, Pea Coat ve daha niceleri... Sırayı “couture” tasarımlar aldığında hayranlığınız daha 
da katlanıyor. “Marakeş'ten önce her şey siyahtı. Burası bana 
renkleri öğretti” diyen Yves Saint Laurent'ın ne demek istediğini daha da iyi anlıyorsunuz. Her bir “couture” parçayı 30 cm 
uzaklıktan inceleyebilmek algınızda farklı derinlikler yaratıyor. 
Ona ve vizyonuna olan hayranlığınız artıyor. Üstelik bu parçaların her birinin edebiyat ve sanat dünyasından ilhamla yapıldığını bilmek, onları gerçek anlamda paha biçilemez kılıyor. “Her 
ikisi de yeni açılan Yves Saint Laurent Marakeş ve Paris müzeleri tasarımcının iki farklı yanını ele alıyor. Karanlık ve renkli. 
Klasik ve barok. Minimal ve arabesk” diye anlatıyor müzenin 
direktörü Björn Dahiström. Bir Fondation Pierre Berge-Yves 
Saint Laurent projesi olan Marakeş'teki müze, Berge'in ön- 


Musee Yves Saint 
Laurent Marrakech 
ImYSIm)|, 
tasarımcının 40 
yıllık kariyerinin bir 
retrospektifi olarak 
kapılarını Ekim 
2017'de açtı. 
İçeride en ikonik 
aksesuarlardan 
efsanevi Mondrian 
elbiseye kadar 
YSLin en önemli 
parçaları yer 
alıyor. 


cülüğünde hayata geçirilmişti. Müze kapılarını açmadan, neredeyse bir ay önce hayata veda eden Berge, neyse ki yarattığı 
vizyonu son Marakeş ziyaretinde gözleriyle gördü. 

Daha 14 yaşındayken bir “couturier” olacağını bilen, hayallerinin peşinden koşarak Chambre Syndicale De La Haute 
Couture'de eğitim alan ve ardından Christian Dior'un asistanı, 
tasarımcının ardındansa markanın baş tasarımcısı olan Yves 
Saint Laurent sadece moda tarihini değil, modern kadınların 
gardıroplarını, dolayısıyla hayatlarını da değiştiren bir isim 
oldu. 1966 yılında bu şehre yaptığı ilk seyahati, bir dönemin 
şekillenmesine neden olan özel bir yolculuktu. Ve bu yolculuk 
belki de Yves'in en önemli ilham perilerinden birine sahip olmasını sağladı: Marakeş'e. 


YSL'DEN YENİ YIL HEDİYESİ 


Yves Saint Laurent, 1970'ten 2000'e kadar 30 yıl boyunca her sene, kendi 
çizdiği "LOVE" kartları dostlarına gönderdi. Kartların replikalarını müzenin 
butiğinden satın alabilirsiniz. 
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EKSTRADESTİNASYON 


Jemaa elFnaa Meydanı 


Zengin sanat 
eseleri, gümüş 
takılar, d 
işçiliğiyle yapılan 
ahşap kapılar, 
rengarenk 
baharatlar... 
Marakeş'in 
daracık 
sokaklarından 
soug'lara 
açılmayı ve sıkı 

3 pazarlık yapmayı 
Şİ unutmayın. 


MARAKEŞ DEMİŞKEN... 

Çölün kıyısında, sakinliği ve kaosu bir arada yaşatan Marakeş, Fas'ın aynı zamanda en iyi “soug”larına (yani pazarlarına) sahip, terakota renkli şehir... Buraya seyahat etmeden 
önce yılda birkaç kez Fas'a giden yakın bir arkadaşım şöyle 


Kentin kırmızı 
toprak üzerinde 
yükselen kerpiç 
evleri, akşam 
üneşinde her yeri 
zi boyuyor. 


Marakeş'teki ilk günüme labirent gibi sokaklar arasından 
geçerek ulaştığım meşhur Jemaa el-Fnaa'da başlıyorum. Yves 
Saint Laurentın da ikonik fotoğrafının çekildiği o meydan... 
Kalabalıktan, gürültüden, üstüme hücum eden satıcılardan, 
yılan oynatıcılardan başım dönerek kendimi tekrar ara sokaklara atıyorum. 


BU SEYAHATİN OLMAZSA OLMAZ... 


Eski kent Medina'nın soug'larında sıkı pazarlıklar, birkaç 
hasır çanta ve “babush” (terlik) satın aldıktan sonra kentin 
bana göre en karakteristik meydanı Rahba Kedima'ya ulaşıyorum. Meydanın kenarında yer alan Cafe des Epices, Marakeş'in kaotik ve egzotik yapısını sakince izlemek için en ideal 
yerlerden biri. Burada neredeyse her gün bir nane çayı molası 
vermek kısa zamanda rutininiz olabilir. Eski kentin karmaşık 


demişti, “İyi bir riad'da konaklayın. Şehrin karmaşasından kaçıp sakince vakit 
geçirmek isteyeceksiniz.” Ne demek 
istediğini Marakeş'e adım atar atmaz 
anladım. Marakeş büyülü bir şehir ama 
kaotik bir yanı olduğunu inkar etmek 
saçma olur... Büyük oteller yerine 6-7 
odalı klasik Fas riad'larında konaklayarak şehrin atmosferini daha iyi yaşayabilirsiniz. Ben iki farklı riad'da kaldım. İlki 
minimal ve soft bir atmosferi olan Riad 
Olema&5Spa oldu. Sahibi 15 yıldır Marakeş'te yaşayan Fransız Alexandra, burayı 
Avrupa kalitesinde bir yapıya dönüştürmüş. Şehrin kaosundan kaçıp yüksek 
duvarların içinde bulunan riad'a girer 
girmez içinizi huzur kaplıyor. Diğeriyse 
daha çok Marakeş dokusunu barındıran 
Riad Noga. “The Telegraph”ın da önerileri arasında bulunan Riad Noga'nın dev 
avlusu, terakota rengi duvarları, renkli 
mozaikleri gerçek bir Marakeş deneyimi 
yaşamak isteyenler için. 


MARAKEŞ'İN 
“EN”LERİ... 


* Nerede kalmalı? 
Modern ve minimal bir deneyim 
için Riad Olema&Spa. Marakeş'in 
eklektik ruhunu yaşamak için Riad 
Noga. 


* Nerede yemeli? 
La Famille'de kahvaltı, Cafe 
des Epices'de öğle yemeği, Le 
Jardin'de akşam yemeği. 


se Nereden alışveriş yapmalı? 
Tabii ki ikonik El Fenn otelin 
butiğinden. Her şeyin Marakeş'te 
üretildiği “concept store” 
Max&Jan'dan, çağdaş bir şekilde 
Fas kültürünü yorumlayan Belçikalı 
tasarımcı Laurence Leenaert'ın 


kurduğu IRNCE'den. 


yapısından kaçabileceğiniz en ideal yerler gizli bahçeler oluyor aynı zamanda. 
Kocaman kapılardan içeri girdiğinizde, 
çölün ortasındaki bir vaha gibi karşılıyor sizi. Devasa kaktüsler, aloe vera'lar, 
uzun palmiyeler... Bu bahçelerden en 
etkileyici olanıysa tabii ki Jardin Majorelle. Güneş, kırmızı topraklı, terakota 
renkli riad'ların üstünden battığında 
bu romantik ve kaotik şehrin yüzyıllar 
boyunca insanlara nasıl ilham verdiğine 
şahit oluyorsunuz. Ve işte Marakeş aşkınız o anda başlıyor. 
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LES5 |I5 MORE 


25 yıldır tasarımda “az”ın gücüne inanıyor, ev & ofis için mobilya ve aydınlatmanın 
modern klasiklerini showroomlarımızda sizler ile buluşturuyoruz. 
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« Turgut 
Toplusoy 


Cem M. 
Başar 


29-30 Kasım tarihlerinde 
gerçekleşen ve 70'ten fazla 
markanın yer aldığı ELLE 
(Altunorak Edit alışveriş festivalini 
Figen kaçıranlar için filmi geri sarıp 
Altunorak : 
#ThrowbBack yapıyoruz! 


YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 


Derya 
Açıkgöz 


PU 


FOTOĞRAFLAR: SARPER KESİM, PINAR GEDİKÖZER 
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8 ELLEEDİMİNEN yp İri mc ani Şe Jocavelyr 
KEYİFLİ KARELERİ... mes i 
ELLE Edit Art of ” 
4 Shopping, Harbiye 
Hilton Convention & 
 Eshibition Center'da 
düzenlendi. İki gün 
boyunca mekana 
gelen misafirler, 
© ELE editörlerinin 
seçkisiyle katılan 
markaları yakından © 
inceleme fırsatını 
değerlendirdi ve 
vi ki yılbaşı 
öncesi alışveriş 


MD, 1... er” 


R . 


N 


EN ŞIK MARKALAR İ 
——  ELLEİÇİNBİR 
edi ARADA! 
metan. ELLE Türkiye 
BS ei editörlerinin seçmiş şasi 
ğ olduğu hepsi 
birbirinden özel 
markalara yoğun 
ilgi vardı. ELLE Edir'i 
M gezmek bir keyifti. 


EKSTRAETKİNLİK 


la 
(A 
i Pp . 


“Mp | YONE 
a İZ 
4 


LA LDL, 


Ece Kavran 


ie vam STİL HER ZAMAN 
YARİ GÜNDEMİMİZDE 
BİRİNCİ MADDE... | 

ELLE Edit'in 


vi 
ikinci gününde (o EE 
“Kurumsal Modaya İ& 
© Esaslı Dokunuş” 
temalı ELLE Siyle 
Talks'ta moda 
tasarımcısı li 
Saraçoğlu yla 
sohbet etlik 
, Tasarımcı, Anadolu — 
Efes için tasarladığı KE, 
üniformaları, ( 
koleksiyonu 
hazırlarken geçtiği 
aşamaları ve en 
eğlenceli detayları 
da anlattı. 


© Ahmet 


Işın Gencehan 
Görmüş Gülden 
i Büyükuçak N 


Gökçe N 


Demirkıran 


3 
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70'İN ÜZERİNDE 
MARKA ELLE 

EDIT'TE BULUŞTU! 
ELLE Edit olarak en 
önemli farkımız ne? 
LLE Edit neden 
kaçırılmaması 

ereken bir 
Kimlik? Tekstil, 
aksesuar, mücevher 
ve o 


iie sektörlerden 


EE Edit'te yer 
iy İki gün 
boyunca alışveriş 

festivalinde 
yaşananları 
sosyal medya 
hesaplarımızdan 
takip edebilirsiniz. 
#elleeditvol? 


ELLE EDİT SİZLERİN DE 


DESTEĞİ VE SAYEŞİNDE BEBE 
BU KADAR KEYİFLİ ( (e 


YAŞANDI! 

ELLE ve ELLE Decoration 
imzasını taşıyan; Anadolu 
Efes, Coca-Cola, 
Doğadan, Fia , Philips ve 
Vespa'nın destekleriyle 
gerçekleşen ELLE Edit Vol 
2'ye 70'i aşkın marka 
katıldı. Sponsorlarımıza 
hayallerimizi 
i gerçekleştirdikleri için çok | 
teşekkürler! Ve tabi ki iki 

gün boyunca (ve hatta iki 
gün üst üste) ELLE Edit'i 
ziyaret eden, alışveriş 
yapan, bizimle sohbet 
eden, fotoğraflar çektiren 
föm ELLE Edit ziyaretçileri 
ve ELLE okurlarına 
teşekkür ederiz. 


ten fazla marka | 
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EKSTRAMEKAN 


LUKS 
ALIŞVERİŞ B 


VE EĞLENCE Pi 


ORANI YE 


250'den fazla mağaza 
aynı çatı altında... Harika! 
Anadolu Yakası'nda 
bulunuyor. Çok iyi fikir! 
Daha da sayabiliriz. 
Sizlere Emaar Sguare 
Mall'dan “konum” 
atıyoruz! 


İL 


ge 
“ği 1 
eli ii ii 


nlü Fransız markası Galeries LaFayette'in Türkiye'deki ilk ve tek mağazasının bulunduğu Emaar Sguare 

Mall, ayrıca Cartier, Hugo Boss, Hermes, Harry Winston gibi dünyanın önde gelen markalarını da bün- j ği j 

yesinde barındırıyor. Vakko da Anadolu Yakası'nda açtığı 9 —— me İİ bir uzantısını yakalayabi- 

en büyük mağazayla Emaar Sguare Mall'da yer alıyor. m ere leceğiniz Brasserie D'Or, 

Max Mara, Marina Rinaldi, Victoria's Secret, Zara, Man- yalnız damak tadına değil, 

go ve Massimo Dutti de Emaar Sguare Mall'da bulunan- caz müziğinin yeni nesil 

lardan sadece birkaçı. Ünlü yabancı moda markalarının temsilcileriyle kulağınıza 
yanı sıra yerlileri de bünyesinde barındıran Emaar Sgu- da hitap ediyor. 

are Mall, modaya dair kalite arayanların uğrak mekanları İstanbul'un ünlü me- 

arasında yerini aldı. kanlarından Hugga da, 

Emaar Sguare Mall, lüks markaların yanı sıra ulusla- üçüncü ve Anadolu Yararası üne sahip üreticilerle de kası'ndaki ilk restoranını 

pek çok ilke ev sahipliği yapı- burada açtı. Dünya mutyor. Mercedes-Benz, Türki- 


GALERİES LAFAYETTE'E BUYURMAZ MISINIZ? 
Herkesin hayranı olduğu Galeries LaFayette 
bildiğiniz gibi Türkiye'de sadece Emaar Sguare 
Mall'da. Henüz gezmediyseniz, acele edin. 


ye'de ilk defa ME konseptini 
Emaar Sguare Mall'da sunarken, Samsung da amiral gemisi mağazasını ilk kez Emaar 
Sguare Mall'da açtı. 


LEZZET, EĞLENCE . 
VE CAZ MI DEDİNİZ? 


Emaar Sguare Mall, alış- 


7 ( fağının leziz tatlarına ev sahipliği yapan Hugga, Doğu 


ve Batı sentezlerinin harmanlandığı konseptiyle misafirlerine özel anlar yaşatıyor. Emaar Sguare Mall teras 
katında hizmete giren Hugga, İstanbulluların yanı sıra, 
Türkiye'ye gelen yabancıların da aradığı mekanlar arasında. Yine Anadolu Yakası'nda ilk restoranını açan Suvla 
da kısa bir süre önce Emaar Sguare Mall ailesine katıldı. 
Emaar Sguare Mall, eğlencenin de alternatiflerini sunuyor. Anadolu Yakası'nın ilk #DX salonu ve toplam 15 
salonla hizmet veren Emaar Cinemaximum, film tutkun- 


verişin yanı sıra bünyesinde barındırdığı gastronomi ve eğlen- — larını “gold class” salonlarda ağırlıyor. 20 binden fazla canlıya 
ce adresleriyle de ziyaretçilerine pek çok alternatif sunuyor. o ve 200'e yakın farklı türe ev sahipliği yapan Emaar Akvaryum 
50'den fazla restoran ve kafe aynı çatı altında... Ünlü işletmeci © ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'yle aile boyu eğlenceyi de yaşaya- 
Emre Ergani'nin tasarladığı konseptle açtığı Brasserie D'Or — bileceğiniz Emaar Sguare Mall, alışveriş merkezinin ötesinde, 
by Şamdan'a da ev sahipliği yapıyor. Park Şamdan geleneğinin O bir yaşam merkezi! 
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ŞANSLI ÇİFT BEKLENİYOR 
Romantik gecenizi hem 
büyülü bir atmosferde 

geçirip hem de Bvlgari 
saate sahip olabilirsiniz. 


d gi N 


BVLGARI 


Nice aşklara ev sahipliği yapmış tarihi 
dokusu ve büyüleyici atmosferiyle 
Çırağan Palace Kempinski İstanbul, 
Bvlgari markasıyla sevgililere hoş 

bir sürpriz yapıyor. Bu sürprizi 
duyduğunuzda gün daha da anlam 
kazanacak! yazı: asu asit 


ırağan Palace Kempinski İstanbul 14 Şubat tarihinde 
Presidential Süitte konaklayan bir şanslı çifte zarif 
ve kusursuz tasarımıyla öne çıkan Bvlgari Serpenti 
Tubogas saati armağan edecek! 
17040'lardan bu yana Bvlgari'nin ikonik koleksiyonu Serpenti'ye ilham veren yılan hem Yunan hem de Roma mitolojisinde yeniden doğuş, şifa, koruma, güç ve sonsuzluk gibi pozitif 
terimleri temsil ediyor. Kıvrımlı tasarımıysa baştan çıkaran cazibeyi hissettiriyor. Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Bvlgarinin ikonik Serpenti koleksiyonundan Tubogas saati armağan 
edeceği şanslı çifte göz alıcı bir deneyim vadediyor. 
14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan bu romantik serüven Boğaz manzarasıyla Presidential Süit'te bir gece konak- 


EKSTRAOTEL 


SEZ El 


Sl ÇIRİ 


lama ve saray deneyimleriyle taçlanıyor. Romantizmi yaşamak 
isteyen çiftler için hazırlanan bu deneyimde odaya özel 24 saat 
kahya hizmeti, oda içerisinde karşılamada sunulacak gül buketi 
ve havyar, Sanitas Spa'da Şehrazat hamam bakımı, süitte ya da 
Laledan restoranda açık büfe kahvaltı gibi başka sürprizler de 
var. Odaya erken giriş ve geç çıkış imkanının da sunulacağı deneyim 12 bin avro * KDV fiyatıyla şanslı çiftini bekliyor. 
Rezervasyon: (0212) 326 45 00 /reservationojfice. 
ciraganpalace(©kempinski.com 
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DEKOVESAİRE 


İÇERİDE 
BİRİ Mİ VAR? 


Konforlu kanepeler, rengarenk döşemelik 
kumaşlar, ev tekstil ürünleri ve yatak odası 
takımlarıyla evleriniz baştan yaratılmaya 
hazır! Bir dokunuş yeter... YAZI: SELİN MİLOŞYAN 


Kime 


NN 


DE 
7 


BAŞTAN 
YARATIN! 


Şubat ayına sıcak 
bir dokunuş yapan 
addresistanbul 

Ev Dekorasyon 
Merkezi'yle yaşam 
alanlarınızı baştan 
yaratabilirsiniz. 
Hediye 
seçeneklerinden 
dünyanın en ünlü 
tasarımcılarının 
ürünlerine, pembe 
ve turuncu tonlardaki 
koltuk ve masalardan 
battaniye, şal, koltuk 
örüleri gibi ev 

tekstil tasarımlarına 
istediğiniz her şeyi 
burada bulabilirsiniz. 
addresistanbul.com 


ŞUBAT 
AVANTAJLARINDAN 
FAYDALANIN! 


Yatakta kalite, konfor ve yeni teknolojinin markası 
Yataş, 28 Şubat tarihine kadar yatak, baza, 
başlık, yastık, yorgan ve nevresim takımından 
oluşan iki farklı öğrenci setini avantajlı fiyatlarda 
sunuyor. Belinda ve Vente öğrenci setleri deri ve 
kumaş alternatiflerinin yanı sıra kız ve erkeklere 
yönelik farklı renk kombinasyonlarıyla da dikkat 
çekiyor. Geniş depolama imkanı veren deri ve 
kumaş alternatifli bazalarsa pratik kullanımıyla 
odalardaki tüm dağınıklığı ortadan kaldırıyor. 
28 Şubat tarihine kadar Enza Home ve Yataş 
Bedding mağazalarına göz atmayı unutmayın. 
yatasbedding.com.tr 


İÇ MEKANLARA 
RENK LAZIM! 


ABD'deki en büyük 

tekstil firmalarından 

Duralee, orijinalliği, 
sofistike tarzı ve 
kapsamlı renk 
paletiyle dikkat 


” KONFOR VE 
rl RAHATLIK BİR ARADA 
markalarıyla çalışan 
Tasarım Perde'yse iç 
mekanlarınıza renk 


ve enerji katacak. 
tasarimperde.com 


Çağdaş estetik anlayışını yansıtan tasarımları, özgün ve yenilikçi 
kumaşlarıyla dikkat çeken Casa Mobilya, L kanepeleriyle rahatlığın, 
konforun ve şıklığın altını çiziyor. Oturma alanlarınıza şık ve pratik 
bir dokunuş yapmak istiyorsanız Casa Mobilya'ya mutlaka uğrayın. 
casa.com.tr 
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EKSTRAAPDRES 


ŞUBATTA NELER OLACAK: 


Bir sayfaya sığamayacak kadar çok etkinlikle bizleri kucaklayan şubatta kültür, 
sanat, eğlence ve aşka doyamayacaksınız. yazı: sein mioşvan 


KLASİK MÜZİKSEVERLERİN 
HEYECANLA BEKLEDİĞİ FESTİVAL! 


Bu sene yedincisi düzenlenen 
Opus Amadeus Oda Müziği 
Festivali, 19 Şubat'ta Grand 
Pera Emek Sahnesi'nde 
Leipzig Ouartet konseriyle 
başlayıp, 26 Mart'ta İstanbul Deniz Müzesi'ndeki CSO Cello Ouartet 
konseriyle sona erecek. Festival kapsamında 
ayrıca Ars Trio di Roma, Ombre et Soleil, 
La Sfera Armoniosa ve Johannette Zomer, Rezonans, Philia Trio, Ouarter 
Bassoon Ensemble ve Duo SeRa sahne alacak. 

opusamadeus.com, biletix.com 


DELİ SORULAR 


Tuba Köseoğlu Okçu, Hürriyet 
Kitap etiketiyle çıkan yeni kitabı 
“Aklımda Deli Sorular"da, sıkça 
duyduğumuz ama nedenini, 
nasılını bilmediğimiz tam 533 
sorunun cevabını ariyor. Bu çok 
eğlenceli ve aynı zamanda 
öğretici kitapta şu sorular dikkat 
çekiyor: Dünyada ölümsüz 
bir canlı var mı? Kalp masajı 
yaparken hangi şarkıyı söylemeli? Hangi futbol maçında 11 
futbolcu birden ölmüştür? Korku 
filmi seyrederek kilo verilir mi? 


Ahırın sahibi dingo kimdir? 
©aklimda, deli, sorular. kitap 


GURME BİR MEKAN 
Rahat, renkli, cıvıl cıvıl atmosferiyle dikkat çeken Timboo Cafe, Ankara'dan sonra 
şimdi altıncı şubesiyle Vadistanbul'da. Sabah 
kahvaltısından akşam yemeğine zengin menü 
seçenekleriyle karşılaşacağınız mekanda sala- 
ta çeşitleri, doyurucu makarnalar, ekmeği ve 
köftesi günlük hazırlanan kocaman burgerler, 
Belçika çikolatasından yapılan harika tatlılar 
sizleri bekliyor. ©&timboocafe 


I ALANA 1 HEDİY 


Türkiye'de ilk kez uygulanan b modelle çalışan mobil uygulama Kuponsa size otel, restoran, 


kafe, Spa, güzellik, aktivite ve eğlence kategorilerinde 


sunulan “1 Alana | Hediye” kuponlarından yararlanoz harca, çok yaşa 


ma imkanı tanıyor. Sevgilinizle Spa'da harika vakit 
geçirdikten sonra tek kişilik ödeme yapmak harika, 
değil mi? kuponsa.com 


ŞUBAT SEÇENEKLERİ 


TATILINIZI ŞİMDİDEN DUŞUNUN! 
Bodrum Havaalanı'ndan yalnızca 15 km 
uzaklıkta, Güvercinlik koyunda yer alan 

Lujo Hotel, her şey dahil a la carte konsepti 

ve “Art&Joy” temasıyla, Nisan 2018'de 
misafirlerini ağırlamaya başlıyor. En küçüğü 45 
metrekare genişliğindeki oda ve suitleri, özel 
havuzlu villaları, çocuklar ve çocuk ruhlular için 
su parkı, upuzun beyaz kum plajıyla unutulmaz 
bir tatil vadediyor. Rezervasyonunuzu şimdiden 
yaptırın. www.lujohotel.com 


SEVGİLİNİZLE 
BİRLİKTE 


e Anadolu Yakası'nın 
en yeni buluşma 
noktası Neni 
Brasserie'nin Fransız 
esintili atmosferinde 
14 Şubat'ta ya da aşkı kutladığınız herhangi 
bir günde Akdeniz lezzetlerinin keyfine 
varabilirsiniz. 

e Daha İtalyan takılmak istiyorsanız, 
Mövenpick Hotel İstanbul'da İtalyan Başaşçı 
Giovanni Terracciano'nun hazırladığı “Aşk 
Menüsü”nü Ayşen Zülfikar'ın seslendireceği 
İtalyan aryaları eşliğinde tadabilirsiniz. 

e Son olarak, 
giderek değer 
kazanan 
Bomonti'de yeni 
açılan Sparkle 
Hotel'in sıcacık 
atmosferinde 
romantik bir 
yemek yiyebilir ya da bir gecelik konaklama 
planlayabilirsiniz. İster yalnız, ister 
sevgilinizle... 

©sparklehotelistanbul, sparklehotel.com.ir 
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SOGUK EE 
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Yardım etmenin binbir 
yolu, Aso'nun verdiği 
eğitim, Joan Crawford ve 
köpeğinin şömine keyfiyle 
“/0O”lanıyoruz... 


YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 


kesmeseker EW 


2SAT pin 


Mk foliomer — 450 simi 


Seçkin KILIÇ #atmasmanabişler efaceboak.com haysy 


ın i az iğ) a l 
GİYSİLERİNİZLE YARDIM EDİN 


©kesmeseker Instagram mutlaka takip etmeniz gereken 
bir hesap. Zira kurucusu Seçkin Kılıç az kullanılmış ya 
da kullanılmamış giysileri satıp hayvanların mama ve 
tedavi ihtiyaçlarını karşılıyor. Fazla giysilerinizle yardıma 
muhtaç hayvanlara el uzatmaya ne dersiniz? Gardırop 
detoksunun en yararlı hali! 
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1940'LARDA EVİNDEKİ ŞÖMİNEN ÖNÜNDE POZ VEREN 
AMERİKALI AKTRIS JOAN CRAWFORD KULAĞIMIZA 


il e 


ŞUNU FISILDIYOR: ÜŞÜYEN HAYVANLARA KIŞ BOYUNCA 
KAPILARINIZI AÇAMAYA NE DERSİNİZ? YA DA EN İYİ İHTİMALLE 
ONLARA KORUNAKLI BİR BARINAK HEDİYE ETMEYE? 


yerleştirecekler. 


Ben yatıyorum. 


Çünkü gelişimlerini izlerken içim geçti biraz. 


PATİ AŞKINA SANAT 


“Proje Sanat Atölyesi” olarak; genç sanatçılar, 
üniversite öğrencileri ve tasarımcılar bir araya 
gelerek görmezden gelinen sokak hayvanlarını 
daha görünür hale getirmek için gündelik 
hayatlarımızdaki detayları patili tasarımlara adapte 
ediyorlar. Oluşumun kurucuları şöyle diyor: “Pati 
İçin Sanat sloganıyla sanatın dönüştürücü gücünü 
küçük dostlarımızı daha fazla hayatımıza dahil 
etmek için farkındalık projeleri üreterek kullanmak 
istiyoruz. Sevmenin, sahiplenmenin her şeyden önce 
varlığımıza dair iyileştirici gücünü unutmamalıyız. 
Daha yaşanabilir bir dünya için önce sevmeyi 
hatırlamamız gerekiyor.” www. Tpati lask.com.ir 


LL * 
EGITIM ŞART! 
Merhaba, bu ay size çocuk yetiştirme konusunda bazı ipuçları 
vereceğim. Çocuklarımızı hayata nasıl hazırlayacağız?Ailesine 
faydalı, kedisine güvenen, pardon, kendisine güvenen... Kedisine 
saygılı, yanlış oldu, kendisine saygı duyan... Kedisinin mutluluğunu 
önemseyen yani kendisinin demek istiyorum, duyarlı çocukları nasıl 
yetiştireceğiz ? Onlara görevler vereceğiz. Evin temizliği, tamir işleri, 
sabahları ekmek ve gazete alımı, sofra kurulması, kedinin kumunun 
temizlenmesi, suyunun tazelenmesi, çamaşır, ütü, bulaşık gibi onları 
yormayacak, hafif ev işleriyle, sorumluluk almalarını sağlayacağız. Eve 
gelen kargo, koli gibi ağır kutuları kaldırmalarına izin vererek vücut 
gelişimlerine katkıda bulunacağız. Örnek fotoğrafımızda gördüğünüz 
gibi, çocuklar eve gelen kolimizi taşıdılar, kutuyu açıp eşyaları tek tek 


FOTOĞRAF: GETTY IMAGES TÜRKİYE 
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EKSTRAAST'RO 


— Bernard Fiizwalter 


KOVA o oukssusn 


ESKİ BİRARKADAŞINIZLA, İLİŞKİNİZİ DAHA DUYGUSAL BİR 
BOYUTA TAŞIMAYA CESARETİNİZİN OLUP OLMADIĞINI MERAK 
EDİYORSUNUZ. BU GÜZEL OLDUĞU KADAR DA RİSKLİ BİRHAMLE 
OLABİLİR. PROBLEMLERLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ VE İŞLER 
KÖTÜYE GİDEBİLİR. YİNE DE, NE ZAMAN DURACAĞINIZIN 
BİLİNCİNDE OLURSANIZ, ESKİSİ GİBİ YAKIN ARKADAŞ KALMANIZ 
TABİİ Kİ MÜMKÜN. BÖYLE BİR FIRSAT BİR DAHA ELİNİZE 
GEÇMEZ. DENEMEDEN BUNLARIN CEVABINI BİLEMEZSİNİZ. 


BALIK (19 ŞUBAT:20 MART) 


Şu an bulunduğunuz mevkinin öneminin 
tam anlamıyla farkında olmayabilirsiniz. 
Bu yüzden çekici bir teklifle karşılaştığınızda her zamanki gibi sessiz kalıyorsunuz. 
Sadece, birkaç gün sonra cevabınızı bekleyen kişiler tarafından tekrar arandığınızda 
bir adım atması gerekenin siz olduğunuzu 
anlıyorsunuz. 


KOÇ (21 MART-20 NİSAN) 


Son dönemde fazlasıyla savunmacı bir tavır 
takınıp herkesle uzlaşmaya deniyorsunuz. 
Bu yapması kolay bir şey değil ve yakında 
aslında bunun işe yaramadığını da anlayacaksınız. Çözüm bazen her şeyi oluruna 
bırakmaktır. Merak etmeyin, bazen bunu 
yapmak size umduğunuzdan çok daha fazlasını kazandırır. 


BOĞA (1 NİSAN2I MAYIS) 

Gerçek bir lider gibi herkesin önündesiniz. 
Harika ama yerinize geçmeye çalışan pek 
çok kişi var, bu yüzden “koşmaya” devam 
etmelisiniz. Aynı zamanda özel hayatınızdaki son gelişmelerin kariyerinizden daha 
önemli olup olmadığına karar vermeniz 
gerekebilir. Zamanınız azalıyor. İçgüdülerinize güvenmeli ve en iyisini ummalısınız. 
Doğru olduğunu hissettiğiniz şey, genelde 
doğrudur. Korkmayın. 


İKİZLER (27 MAYIS-21 HAZİRAN) 

Bu ay sessiz ve düşünceli bir ruh halindesiniz. Belki de yapmaya niyetlendiğiniz 
şeylerin gelecekte sonuçları olacağını ve 
belli bir davranış biçimini benimsemeden 
her türlü muhtemel getiriyi göz önünde bulundurmanız gerektiğini fark ettiniz. Ama 
bu derin düşüncelerin kendinize veya olası sonuca olan güveninizi sarsmasına izin 
vermeyin; muhtemelen sonuçlar zaten umduğunuz gibi olacak. 
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YENGEÇ (27 HAZIRAN-22 TEMMUZ) 
Uzun zamandır çok dilediğiniz bir şeyi artık elde etmeniz mümkün olmayabilir veya 
daha köt 


i, elde etseniz de bunu o kadar 


da cazip bulmayabilirsiniz. Başta çok fazlaf 


zaman ve para harcadığınız için kendinize kızabilir ancak sakinleştiğinizde olan 
bitenlerin tüm ihtimaller arasında en iyi 
versiyon olduğunu göreceksiniz. Bir kapı 
kapandığında, başından beri seçmeniz gereken yolu gösteren yeni bir tanesi açılır. 


ASLAN (23 TEMMUZ23 AĞUSTOS) 
Ktrafınızdakilerin yardım etme çabalarına rağmen kendinizi onların eylemleriyle 
sınırlandırılmış bulacaksınız. Çoğu zaman 
gülümseyip bu duruma katlanıyorsunuz fakat ocak ayının sonuna doğru nükseden ve 
bir müddet devam edecek bir durum sabrınızı zorlayacak. 


BAŞAK (24 46UST05-27 EYLÜL) 
z 

Yeni başlayan bir ilişki, kısa bir zaman önce 
yaşadıklarınızı biraz andırıyor mu ne? 
Dikkatli olun ve kendinize, yapmaya çalıştığınız şeyin ne olduğunu sorun. Ve bunu 
dürüstçe cevaplayın. En azından yaşadıklarınızı sorgulayın. Gelecek için yeni bir yol 
çizmek mi, yoksa doğru yolu bulana kadar 
geçmişi tekrarlamak mı? Bazı değişiklikler 
yapmanın zamanı geldi. 


e .. : 

TERAZİ (23 EYLÜL:23 EKİM) 

Eğer bir işi bilerek yaparsanız, karşılığında 
gelen başarının veya başarısızlığın sorumluluğunu üstlenirsiniz. Ama eğer şans eseri 
bir şey olursa? Olaylar yön değiştirirse, bu 
nasıl sizin suçunuz olabilir? Gelecek haftalarda yaşanacak bazı beklenmedik durumlardan sonra kendinizce bu gibi açıklamalar yapabilirsiniz. Merak etmeyin, neyse ki 
her aşamada olacakların kontrolü sizde. 


AKREP (24 EKİM-22 KASIM) 

Hızınızı kaybetmeden bir projeden diğer 
bir projeye geçmeniz mümkün mü? Birincisi bitmek üzereyken ikincisine de start 
verip aynı hızda çalışmaya, koşuşturmaya 
ve uğraşmaya devam ederek bu tabii ki olası. İki işi aynı anda yapacağınız için, bu büyük bir çaba gerektiriyor. Hamlenizi doğru 
yapmak için zamanı iyi yönetmeniz şart. 


YAY (23 KASIM-21 ARALIK) 

Düşünmeye çok zaman harcarken uygulamaya çaba göstermemek iyi fikir değil. Bu 
ay bu durumu düzelteceksiniz. Teori ve 
uygulamanın aynı olmadığını ve gerçek hayatın yüksek beklentileri her zaman karşılamadığını kabul edin. İlerleme kaydetmek 
için girişken kişiliğinizi ortaya çıkarmalı, 
çabalamalı ve harekete geçmelisiniz. Bunun ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. 


OĞLAK (7 ARALIK20 OCAK) 
İlerlemeyi tercih ettiğiniz yol, daha önce 
seçtiklerinizden çok farklı, Hiç sakıncası yok, bu sizi ürkütmesin. Aynı zamanda 
hedefinizden ne kadar yakın ya da uzak 
olduğunuzu ya da tümüne ne zaman ulaşacağınızı şu an söylemek için biraz erken. 
Neyse ki bir arkadaşınızın farkında olmadan söyleyeceği bir söz, içinizde bir şeyleri 
uyandıracak ve size doğru yolu gösterecek. 
İçinizdeki sesi dinlemeyi öğreniyorsunuz. 
Ona güvenin. 


İLLÜSTRASYON: AGNES KESZEG, İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: SELEN ÇALIŞIR 
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7O'LERİN LOGOLARI UTANMADAN, 
ÇEKİNMEDEN, BAĞIRA BAĞIRA 
ÇANTALARDA, AYAKKABILARDA 
VE AKSESUARLARDA, “BENİ ALIN, 
BENİ TAKIN” DİYE HEPİMİZE 
SESLENMEKTELER!... 


10 KARAKÖY 


MARCO DE VINCENZO 


BEYMEN HOME 


MR. VİNCENZO ÖYILDIZU GECE POLAR'DA BEŞ ÇAYI 


Marco de Vincenzo, gürül gürül esmeye Sevgililer Günü'nü romantik adreslerde Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un 
? devam ediyor. Daha önce Fendi'de tasarımcı yıldızlı küpeler, kalpli pastalar ve içinde yeni açılan Polar Moda'da birbirinden : z 
olarak çalışmış olan Vincenzo eğlenceli şampanyalarla geçirmek isteyenlere güzel kırmızı elbiseleri seçerken, Beymen ö 
: desenlere, oyunlu elbiselere ve disko ruhuna (o tavsiyemizdir: 10 Karaköy İstanbuldaki oHome'un harfli çay kupalarıyla keyif molası : 2 
sahip resort koleksiyonuyla karşımızda. özel hafta sonunu Bee Goddess'tan verelim istedik. Polar Moda'daki harika : z 
İstanbul'da koleksiyonun seçili parçalarını seçtiğimiz Siruis Yıldızı “car cuff”la o dokulu elbiseler o çay saatinde güzel hisler ve : Z 
Harvey Nichols'larda bulabilirsiniz. tamamlamayı seçtik. desenlerle karışacak. z 
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